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Voorwoord

Micha Bruinvels

Directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Foto: Roger Cremers

Dames en heren,

Voor u ligt de nieuwe uitgave van InBeeld, het halfjaarlijks 
magazine van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
Het bevat weer meerdere interessante artikelen die 
een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding rond de 
geschiedenis van de historische plek: Kamp Amersfoort. 

Mijn eerste jaar als directeur bij Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort zit er op. Met het team van medewerkers en 
vrijwilligers is hard gewerkt om het ondergrondse museum 
en de boodschap van NMKA verder tot hun recht te laten 
komen voor het publiek en de stakeholders van de stichting 
en het grote en complexe veld van oorlogsgetroffenen.

De in oktober gelanceerde podcast De verdwenen SS’er 
gaat inmiddels over de 700.000 downloads heen.
De podcast is geproduceerd door iO voor NMKA 
(https://lvb.nl/news/lvb-wordt-io/). Inmiddels zijn deel 7 
en 8 van de podcast gelanceerd en zijn er aanwijzingen 
wat er kan zijn gebeurd met Walter Heinrich, de eerste 
commandant van Kamp Amersfoort en verantwoordelijke 
voor Nacht und Nebel-gevangenen. Sinds februari 1945 
ontbrak ieder spoor van hem en in de laatste twee delen 
komt onder andere zijn zoon aan het woord
(https://www.kampamersfoort.nl/podcast/).
Binnenkort verschijnt een tweede podcast, getiteld 
Oorlogswond, over de doorwerking van de Tweede 
Wereldoorlog op naoorlogse generaties – van 
zowel slachtoffers als daders met een link naar de 
wisseltentoonstelling Artsen(l)eed. 

Afgelopen 19e januari is onze tweede wisseltentoonstelling 
geopend, Artsen(l)eed genaamd. Die blijft dit jaar staan en 
belicht artsen in Kamp Amersfoort. Vanwege het unieke 
verzet van een bijna voltallige beroepsgroep belandden 
twee groepen artsen als gevangene in Kamp Amersfoort; 
11 begin 1942 en circa 285 in de zomer van 1943. Daar 
troffen zij onder andere hun vakbroeders die dezelfde Eed 
van Hippokrates hadden gezworen: de twee nazi-artsen 
Van Nieuwenhuysen en Klomp. 
  
Graag nodig ik u uit voor enkele evenementen de komende 
maanden. Op 19 april wordt vanaf 13.30 uur aan de
Loes van Overeemlaan in Leusden de overdracht van het 
kamp aan het Rode Kruis herdacht. Op 4 mei vindt in de 
middag de herdenking van de doden plaats op Jannetjesdal 
(de Leusderheide) met een speech van dr. Marc van Berkel, 
waarvoor men om 13.30 uur verzamelt bij de Genschau-
loods. In de avond organiseert NMKA de Stille Tocht 
naar de oorlogsgraven van begraafplaats Rusthof, na 
een toespraak van de Minister van Buitenlandse Zaken. 
Belangstellenden kunnen zich voor het programma vooraf 
melden vanaf 18.15 uur aan de Loes van Overeemlaan 19 
te Leusden. Rond 8 juli zal Eva Taylor-Tazelaar de Loes van 
Overeemlezing houden over haar moeder Sabine Zuur, die 
als één van de weinige verzetsvrouwen opgesloten heeft 
gezeten in de bunkercellen van Kamp Amersfoort.

Micha Bruinvels
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Meer artsen dan 
Van Nieuwenhuysen en Klomp 
Witte jassen
Voor zover bekend is er één film overgeleverd die in Kamp 
Amersfoort is geschoten. Daarop zijn beelden te zien van 
de eerste voedseluitdeling door het Rode Kruis, op 30 juni 
1944. Op een druilerige dag rijden een burgerauto van 
het Rode Kruis, een oplegger en een kleinere vrachtwagen 
door de poort van Kamp Amersfoort en gaan gevangenen 
kisten lossen. In beeld te zien zijn Loes van Overeem (hoofd 
Bijzondere Hulpverlening van het Rode Kruis), mannen in 
burgerkleding (mogelijk andere beambten van het Rode 
Kruis), kampcommandant Berg, andere SS’ers en talloze 
gevangenen. Bij minuut 00.37 loopt ineens een oudere 
man met wit haar en in witte jas door beeld, die enigszins 
verrast omkijkt en begint te lachen. Bij minuut 00.49 zien 
wij deze man weer, nu geflankeerd door een langere man 
met bril aan zijn linkerzijde en rechts van hem een op het 
oog iets jongere man: in totaal dus drie mannen in witte 
jas. Deze lange man verschijnt bij minuut 00:57 voor Barak 
I weer in beeld. Vanaf minuut 2.40 zien wij de ziekenbarak 
en wederom de eerste en de langste man, plus twee 
jongere mannen in witte jas en in hun midden Loes van 
Overeem naast een grote, opvallend doorvoede man met 
bril in burgerkleding (mogelijk Lagerälteste Frans van de 
Laar). Letterlijk in een fractie van een seconde bij 03:04 zien 
wij als laatste in de rij een glimp van een man met zwarte 
snor en bril, die mogelijk ook een witte jas aan heeft. Dit 
gezelschap wordt in de film voorgesteld als ‘Barak 1, de 
ziekenzaal en haar voornaamste Revierstaf’. Wie zijn deze 
mannen?  

Artsen in Kamp Amersfoort
Zoals bekend kende Kamp Amersfoort twee nazi-
kampartsen. Van september 1941 tot en met maart 
1942 was dat de Amersfoortse chirurg Nicolaas van 
Nieuwenhuysen (1879-1968). Hij werd door gevangenen 
gehaat om zijn ruwe omgang met, verwaarlozing van 
en zelfs mishandelingen van patiënten. Door gevangen 
collega-artsen werd hij ronduit incompetent gevonden. Van 
Nieuwenhuysen vertrok naar het Oostfront in Oekraïne 
als chirurg van de Nederlandse Ambulance, het mobiele 
veldhospitaal onder bevel van de SS.1 

Hij werd opgevolgd door Jan Hendrik Klomp (1908-1999), 
huisarts te Hoevelaken. Hoewel er over hem doorgaans iets 
positiever werd gesproken dan over zijn voorganger was 
ook hij verre van populair.2   

Tijdens de operationele periode van Kamp Amersfoort als 
concentratiekamp (van 18 augustus 1941 tot en met 19 
april 1945) werden verschillende Nederlandse artsen als 
gevangene opgesloten. Elf van hen begin 1942 omdat zij 

initiatiefnemers waren van de geheime verzetsorganisatie 
Medisch Contact, die contact onderhield met en acties 
coördineerde voor het overgrote merendeel van de 
Nederlandse artsen. Vanaf 26 juni 1943 werd een tweede 
groep mannen opgesloten omdat zij gevolg hadden 
gegeven aan één van de acties van Medisch Contact: het 
neerleggen van hun medische bevoegdheid door het 
woord ‘arts’ af te plakken op hun gevels of door te krassen 
op receptbriefjes (vanaf 24 maart 1943). Seyss-Inquart 
had dit verboden maar Medisch Contact hield voet bij 
stuk en stuurde hem een protestbrief op 23 juni – met de 
arrestaties tot gevolg. Vanaf 13 augustus werden nog meer 
medici opgesloten, vrijwel zeker omdat die de vereiste 
excuusbrief aan Seyss-Inquart en bijbehorende boete van 
Hfl. 50 nog niet hadden betaald. In totaal hebben in die 
zomermaanden van 1943 ongeveer 285 artsen in Kamp 
Amersfoort gevangen gezeten. Door Medisch Contact werd 
de oprichting van de nationaalsocialistische vakfederatie 
Artsenkamer een mislukking, evenals de uitvoering van het 
Ziekenfondsenbesluit. Het Nederlandse artsenverzet is 
een uniek voorbeeld van effectief, geweldloos en meerjarig 
verzet door een nagenoeg voltallige beroepsgroep tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.3  

Van de hoogleraar Geer Borst is bekend dat hij, opgesloten 
als gijzelaar in Kamp Amersfoort, zich als medicus kritisch 
opstelde tegenover dokter Van Nieuwenhuysen. Het 
was vooral de honger onder de gevangenen die hem 
zorgen baarde. Het leidde tot een lichte verbetering van 
tekortschietende voedselvoorziening.

Naast het georganiseerde verzet via Medisch Contact was 
er ook individueel verzet door artsen. Dat kon gewapend 
verzet zijn (met als bekend voorbeeld de neuroloog Gerrit 
Kastein) of het verschaffen van militaire inlichtingen aan 
geallieerden (zoals de huisarts uit Ugchelen Gilles Duuring). 
Andere acties van verzet waren het bieden van onderdak 
aan onderduikers, het vervalsen van verklaringen om 
mannen te behoeden voor de Arbeitseinsatz in de Duitse 
oorlogsindustrie, het blijven bieden van medische zorg aan 
Joodse patiënten enz.4 Enkele van die artsen die individueel 
verzet pleegden werden ook als gevangene in Kamp 
Amersfoort opgesloten, zoals Duuring.   

Praktizerende artsen
Laten wij eens kijken wat voormalige gevangenen hierover 
schrijven in hun mémoires, in chronologische volgorde 
van hun gevangenschap. Zo komt gevangene Herman 
Stoelinga (# 331; in: 2 juli 1942, uit: 17 oktober 1942) een 
aantal keren in aanraking met een arts maar noemt geen 
namen. Om de dokter te spreken te krijgen moest hij bij 

1. A. van Es, A. Kalmann, ‘Maar ik ben geen schooier’; Nico van Nieuwenhuysen, arts in Kamp Amersfoort en aan het oostfront, Amsterdam (2023), p. 71-112 
2. PV aangifte nr. 1947 contra verdachte Jan Hendrik Klomp (14 februari 1947), p. 1-13
3. F.H. van Dijk, C.J. Rodenburg, † P. van Amerongen, Het artsenverzet en Kamp Amersfoort, Zandvoort (2021), p. 71-89; 101-104 
4. Ib., p. 41-47m
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een soort loket aan de gehate knuppelaar bijgenaamd 
‘Het Kerstmannetje’ (dat was bewaker Hugo Wolff) de klacht 
melden, hetgeen zelden tot feitelijke toelating leidde. Wel 
probeert men de ter dood veroordeelde ‘dr. Van Duuren’ 
voor zijn executie te dopen. (hiermee bedoelde Stoelinga de 
Ugchelse huisarts Gilles Duuring).5  

Willem Kolff (# 1970; in: 6 november 1942, uit: 18 januari 
1943) herinnerde zich kamparts Klomp als “heel geschikt 
en nauwkeurig”, die terzijde werd gestaan door een 
hoofdsanitäter met de naam P. Zeestraten (# 70).6  

Gevangene Piet van der Knaap (# 1379; in: 6 september 
1943, uit: 20 maart 1944) herinnerde zich een NSB-dokter 
en een gevangen dokter die echter veel meer kennis van 
zaken had.7 

Jos Govaert (# 2069; in: 7 oktober 1943, uit: 17 mei 
1944) noemt de namen van gevangen dokters die de 
gevangenen behandelden: dokter Van Asperen uit Haarlem 
en dokter Hoelen uit Bussum, die onder Klomp vielen. 
Klomp bekeek alleen de rapporten die de behandelende 
hulpdoktoren gaven en volgde meestal het advies over 
al dan niet afkeuren voor een transport. Het gaf de 
gevangen artsen de ruimte om andere gevangenen onder 
valse voorwendselen (diphterie) op te laten nemen in de 
ziekenbarak of in quarantaine te stoppen.8 Ook werkte 
dokter Theodor Castermans (# onb.) uit Maastricht 
kortstondig in de diphterie barak.9 Hoelen en Van Asperen 
werden opgevolgd door dokter Oudshoorn uit Overschie, 
die met een tracheotomie (de keel opensnijden) een 
stikkende gevangene redde, waarna een oude spuit in de 
luchtpijp werd gestoken om de wond open te houden. 
Dokter Van Tilburg behandelde op 29 februari 1944 een 
neergeschoten jonge gevangene. Ook plaatste Van Tilburg 
op verzoek dominee Oskamp (# 7025) als diphterie patiënt 
in Block IV.10 

Gevangene Willem Horinga (# 5716; in: 24 januari 1944, uit: 
23 maart 1944) vond “dr. Van Tilburg een goede dokter, die 
voor zijn patiënten deed wat hij kon.”11  

Jan de Zeeuw (# 8039; in: 6 maart 1944, uit: 3 juni 1944) 
meldde zich op 14 maart 1944 om 5:30 uur bij dokter Van 
Tilburg in het ziekenzaaltje om de temperatuur te laten 
meten. Daarna werd hij opgenomen in de ziekenbarak, 
al was het wachten op een leeg bed. Twee dagen later 
redden Oudshoorn en Van Tilburg het leven van de zwaar 
zieke medegevangene Burgersdijk.12 De dokters deden 
zonder middelen geweldig werk, daarbij geassisteerd door 
geestelijken; dit geheel in tegenstelling tot de kampartsen, 
aldus De Zeeuw.13 

Gevangene Cornelis Bol (# 9593; in: 4 april 1944, uit: 13 juni 
1944) werd samen met huisarts Arthur Roskott (# 9594) 
gearresteerd en opgesloten in Kamp Amersfoort. Hij stelde: 
“dokter Roskott werd al spoedig dokter bij de N.S.F. en 
kwam toen in Block 7 te liggen.”14 Later ging hij zelf naar de 
dokter vanwege diarree; dat moest voor het ochtend appèl 
en inmiddels stond er al een rij van 30 tot 40 mannen, 
waardoor de dokter weinig tijd had voor elke klacht. Hij 
mocht een dag niet eten en kreeg pilletjes mee. Omdat er 
weinig verbetering optrad ging Bol weer langs de dokter 
en trof nu enkele studenten. Vervolgens werd hij nogmaals 
naar de dokter gestuurd door een voorman en kreeg van 
de dienstdoende arts nu houtskoolpillen.15 

Volgens gevangene Henk Wieringa (# 2239 in: onb., uit: 
4 augustus 1944) werden veel afkeuringen door dokter 
Van Overeem gedaan (hij doelt daarmee op de echtgenoot 
van Loes van Overeem, Bob van Overeem) en overgenomen 
door kamparts Klomp, en stelde dat het Rode Kruis zo 
vele levens heeft gered.16 Ook benoemde hij de gevangen 
artsen uit 1943 (die daar belandden vanwege het afstand 
nemen van hun bevoegdheid en de protestbrief van het 
artsenverzet). Dokters waren in het kamp de meest 
onmisbare personen – al moesten zij harder optreden dan 
in hun normale praktijk - dus toen de laatste verdween 
aan het einde van 1943 dreigde een ramp. De nazi’s losten 
dit op door iemand uit Vught te sturen, aldus Wieringa (dit 
moet dokter Van Tilburg zijn geweest).17

Gevangene Antoon van den Hoef (# 14391; in: 14 juni 
1944, uit: 26 september 1944) heeft Kamp Amersfoort in 
dichtvorm beschreven. Eén gedicht is getiteld ‘Aan dokter 
Boerema te Groningen’, waarin hij de dokter looft voor zijn 
geduld en zware arbeid, soms tot diep in de nacht.18 

De arts en de Sanitäter van het Lazarett waren beide 
gevangenen en behandelden Peter van Toor (# 2051; in: 7 
juli 1944, uit: 18 augustus 1944) twee weken heel goed aan 
de infectie van zijn linkerhand.19 

Wie ziek was meldde zich bij barak 3 bij de kampdokter 
(“dienstdoende gevangenendoctoren”), aldus Harrie Dirks 
(# 3828; in: 27 juli 1944, uit: 8 september 1944): om te 
laten onderzoeken, laten verbinden, een briefje voor de 
ziekenbarak te halen of één of twee dagen Bettruhe in 
de eigen barak voorgeschreven te krijgen. Dat waren dr. 
Bouman, dr. Van Breda en dr. Van Tilburg. Geneeskundige 
behandeling was ondanks gebrekkige instrumenten “vrij 
goed te noemen”. De artsen werden gewaardeerd en 
stonden Transport-Kranken (ziek uit angst voor naderend 
transport) met raad en daad bij. 
Blijkbaar was er ook een tandarts, want Dirks beschrijft dat 

5. H. Stoelinga, Tussen prikkeldraad en mitrailleurs, Amsterdam (1947), p. 138; 
202-203

6. W. Kolff, K8469 verklaring bij notaris Docter, (z.d.), p. 4
7. P. van der Knaap, Mijn oorlogsjaren, Honselersdijk (1998), p. 12
8. J.M.T. Govaert, Ondergedoken in het concentratiekamp; priesterleven in het 

P.D.A., Utrecht (1949), p. 127-130
9. Ib., p. 144
10. Ib., p. 154-162
11. W. Horinga, Gewoon een nummer, (z.d.), p. 52
12. J.G. de Zeeuw, Bijzonderheden over Kamp Amersfoort, niet vermeld in de toe-

spraak van 19-4-2002,  Ouderkerk a/d IJssel (z.d.), p. 4-5

13. J.G. de Zeeuw, Herdenking Kamp Amersfoort 19 april 2002, Ouderkerk a/d 
IJssel (2002), p. 3

14. C. Bol, Mijn verhaal van 4 maanden gevangenschap Rotterdam-Amersfoort, 
1944, p. 14

15. Ib., p. 16-18
16. H. Wieringa, Concentratiekamp Amersfoort 1943-1944; herinneringen van gev.

nr. 2239 Henk Wieringa, Veendam (1945), p. 34-35
17. Ib., p. 41
18. A. van der Hoef, Mijn kamp; gedichten uit het concentratiekamp Amersfoort, 

Groningen (z.d.), p. 13
19. P. van Toor, Kamp Amersfoort 7 Juli tot 18 Augustus 1944 (www.tweedewereld-

oorlog.org/petervantoor), p. 4 m
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die een boorapparaat had dat met de voet bediend werd.20 

Op het spreekuur voor het ochtendappèl stapte gevangene 
Taeke Kuipers (# 4534; in: 8 augustus 1944, uit: 18 
september 1944) de spreekkamer binnen en trof een jonge 
bebrilde man met donker haar en witte jas. Die komt net 
als Kuipers ook uit Groningen (dit is zonder twijfel dokter 
Heinrich Boerma). De zogenaamde ischias van Kuipers kun 
je niet veinzen, dus we moeten wat anders bedenken, aldus 
de dokter. Later brengt de dokter een brief voor Kuipers, 
van zijn broer Henk, die probeert hem uit het kamp te 
halen.  Weer later ligt Kuipers ziek van de diphterie  in 
de barak. Eén van de dokters drinkt steevast medicijnen 
waar alcohol in zit. Het verhaal gaat dat hij ooit dronken 
een patiënt met ademnood heeft geopereerd met zijn 
zakmes.21  

Gevangene Jan Stumphius (# 8691; in: 20 oktober 1944, 
uit: 22 januari 1945) herinnerde zich het volgende: via dr. 
Boerma, de kampdokter, ook een gevangene, kwam hij 
met nog ongeveer dertig anderen voor de keuring van 
Klomp, de SS-kamparts. Dat ging heel vlot, van onderzoek 
was geen sprake en hij heeft zelfs zijn jasje niet los gehad. 
Uiteindelijk belandde Stumphius met griep en lichte 
dysenterie toch in de ziekenbarak. Dankzij Boerma (die 
overigens niet door alle gevangenen gewaardeerd werd, 
aldus Stumphius) en het nodige acteerwerk bleef hij daar 
lang. Hoofd van de ziekenbarak was dokter Hol uit Lisse. 
Het leven in de barak was verre van slecht: er werden zelfs 
lezingen over uiteenlopende onderwerpen gegeven en 
men kon schaken en dammen.22 

Een Hollander, geen gevangene, was arts en het merendeel 
van de geneesmiddelen bestond uit een hap zout, aldus 
gevangene Niels Andersen (# 10397; in: 29 januari 1945 uit: 
onb.).23 

Wat in de film ook opvalt is de volle haardos van de 
hulpdokters. Volgens gevangene Henk Wieringa (# 
2234; in: onb., uit: 4 augustus 1944) mochten sommige 
gevangenen hun haar behouden; hij beschrijft hoe deze 
lui tijdens transporten vol kale koppen opvielen en noemt 
hen “iemand die lid van de Cultuurkamer was”.24 Opvallend 
is dat de ‘hulpdoktoren’ op de film ogenschijnlijk niet 
gekortwiekt zijn en daarin blijkbaar bevoorrecht werden.
 
Eén van de studenten geneeskunde die als Sanitäter 
werd bijgeschoold in de ziekenbarakken Block I en IV was 
Theodorus Jacobus Thies (# 7751; in: 1 maart 1943, uit: 
begin juli; voor tweede maal in Kamp Amersfoort # 6912: 
in: 8 september 1944, uit: 6 november 1944). Hij was in 
oktober 1943 gearresteerd vanwege verzetsactiviteiten en 
tot maart 1944 gevangengezet in het Oranjehotel. 

Tussen zijn twee detenties in Kamp Amersfoort zat Thies 
in de Kriegswehrmachtsgefängnis in Utrecht (nr 2214). 
Uiteindelijk is Thies ontsnapt uit Kamp Amersfoort 
of tijdens een transport. Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort bezit onder andere zijn koffer die diende om 
kampbrieven in te bewaren,25 zijn bijbeltje,26 verschillende 
processtukken27 en zijn vervalste persoonsbewijs op naam 
van Dirk Bernhard Ysingha.28 In een gesmokkelde brief naar 
huis d.d. 18 maart 1944 beschrijft hij hoe hij onder leiding 
van dokter Van Tilburg, “de bekende internist uit Den Haag”, 
tot het middaguur met een stethoscoop de bedden langs 
gaat, daarna medicijnen geeft en stoombaden verzorgt. ’s 
Avonds temperatuur meten en eten geven waardoor de 
dagen tot 22.00 uur duren.29 Op 11 april schrijft Thies dat 
hij twee verplegers en drie corveeërs heeft voor ongeveer 
zestig patiënten.30 De dokters Van Tilburg en Tückermann 
hebben elk de verantwoordelijkheid voor een zaal en hij 
noemt hen “geschikt”.31 Uit alle brieven blijkt dat Thies heel 
veel leert van zijn functie in witte jas, maar soms overlijdt 
een patiënt.32 
Ook noemt hij op 26 juni een tandarts, genaamd Schröder 
(slecht leesbaar), die voor verhoor weg gehaald werd - tot 
zijn spijt want het was een aardige man.33 

In een interview met dokter Nico van Hasselt, die wel 
gevangene van Kamp Amersfoort was maar na de oorlog 
geneeskunde ging studeren, noemde hij tandarts Boeren 
of Broere. De man sliep in Block IV en er zouden twijfels 
over zijn betrouwbaarheid zijn geweest. Al in 1942 werd 
hij door de Amsterdamse politie gearresteerd. Dat moet 
de Amsterdamse Markus Broere zijn geweest (# 3800; in: 
ergens in 1944, uit: 7 mei 1945).34 

Blijkens de herinneringen van deze gevangenen dienden 
de volgende mede-gevangenen, beroepsmatig artsen, als 
medicus of Sanitäter ter ondersteuning van de SS-kamparts 
Jan Klomp (op volgorde van opsluiting in Kamp Amersfoort): 

Teunis van Asperen (geboren 1909 –overleden onbekend)
Huisarts te Hilversum
In Kamp Amersfoort gevangenenummer 6; op aanklacht: 
hulp aan Joden; in: 10 juni 1943, uit: 10 december 1943

Josephus Henricus Antonius Hoelen 
(1891-1987) 
Arts te Bussum
In Kamp Amersfoort # onb.; 
gearresteerd vanwege valse 
gezondheidsverklaringen afgeven; in: 
23 juni 1943; uit: 24 december 1943
Dook onder in Achterhoek onder 
en ging als dr. Jos Bakker door het 
leven in een praktijk in Groenlo. Zijn 

20. H.J. Dirks, Overleven; dwangarbeider #46657 op de vlucht, Arnhem (2020), p. 
36-37

21. T.C. Kuipers, Herinneringen aan de bezettingstijd 1940-1945; arrestatie en 
verblijf in het kamp Amersfoort 1944, (1981), p. 24-27

22. J. Stumphius, Drie maanden PDA, Amersfoort (1945), p. 4-5
23. N.P. Andersen, Guus Geluk bestaat nog, Maastricht (z.d.), p. 32
24. H. Wieringa (1945), p. 26 
25. NMKA-2014-0044
26. NMKA-2014-0045
27. NMKA-2013-0314, NMKA-2013-0315, NMKA-2013-0316, NMKA-2013-0319,  

NMKA-2013-0320

28. NMKA-2013-0312
29. NMKA-2013-0325
30. NMKA-2013-0326
31. NMKA-2013-0328, NMKA-2013-0329
32. NMKA-2013-0331, NMKA-2013-0334, NMKA-2013-0336, NMKA-2013-0340, 

NMKA-2013-0340, NMKA-2013-0346, NMKA-2013-0351
33. NMKA-2013-0344
34. NMKA interview N. van Hasselt d.d. 11 september 2017, minuut 30:12; 

Stadsarchief Amsterdam, politierapporten, archief 5225, inv.nr. 7153m
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zoon Jacobus Andreas Josephus Carolus Maria (geb 1923) 
stierf op 4 april 1945 in Neuengamme, zijn andere zoon 
Andreas Carolus Jacobus Josephus Maria (geb. 1925) stierf 
25 januari 1944 in Neuengamme35 

Willem Adriaan Oudshoorn
(1909-1987)
Arts in Overschie
In Kamp Amersfoort # onb.; in: 7 
oktober 1943, uit: 25 mei 1944 
(transport naar Dachau)

Jan Tückermann (1905-onb.)
Arts in Arnhem
In Kamp Amersfoort # 7024: op 
aanklacht onderduik; in: 22 februari 
1944, uit: 25 juli 1944 

Bernardus Josephus Quirinus van Tilburg (1890-onb.) 
Arts in Den Haag
In Kamp Amersfoort # 7090, gestuurd door Kamp Vught; 
aanklacht Schutzhaft; in: 24 februari 1944, uit: onbekend  

Theodor Castermans (1906-onb.)
Arts in Maastricht
In Kamp Amersfoort # onb.; 
aanklacht Schutzhaft; in: 15 maart 
1944, uit: onbekend  

Arthur Roskott (1914-1976)
Arts in Zegveld 
In Kamp Amersfoort # 9594; In: 4 april, uit: 13 juni 1944
Door het Feldkriegsgericht Den Bosch werd Roskott 
vervolgens vrijgesproken

Heinrich Mattheus Boerma (1908-1995)
Arts in Groningen
In Kamp Amersfoort # 11701; aanklacht arbeidsweigering/
hulp aan onderduikers; in: 10 mei 1944, uit: 10 mei 1945    
‘Van Breda’ is vrijwel zeker Abraham Cornelis Sipco

Breda Vriesman # 2832 (1906-1998)
Arts in Terneuzen
In Kamp Amersfoort # 2832; aanklacht hulp aan 
onderduikers; in: 17 juli 1944, uit: 26 september 1944 
Op 26 september 1944 op transport naar Zwolle gezet

‘Bouman’ is waarschijnlijk Jacobus Petrus Baumann 
(1898-1945)
Arts in Halfweg
In Kamp Amersfoort # 5453; in: 17 augustus 1944, uit: 11 
oktober 1944 (Neuengamme)
Vermoord in Neuengamme op 3 januari 1945

‘Hol’ is vrijwel zeker Hendrik Adrianus 
Holl (1906-1983) 
Arts te Lisse
In Kamp Amersfoort # 6173; in: 29 
augustus 1944, uit: 15 april 1945 
(naar huis)
Blijkens verklaring tegen Klomp was 
hij Sanitäter
 

Conclusie
In Kamp Amersfoort waren meer artsen actief dan de 
officieel aangestelde nazi’s Van Nieuwenhuysen en Klomp. 
Deze professionele medici waren veelal niet gearresteerd 
in het kader van het georganiseerde artsenverzet door 
Medisch Contact maar voor verschillende vormen van 
individueel verzet, zoals hulp aan onderduikers. Zij werden 
ingezet als ‘hulpdokters’ en in de barakken geassisteerd 
door onder andere studenten geneeskunde, zoals 
Theodorus Thies. Waarschijnlijk werd dit nieuw beleid toen 
de groep van 285 medici, opgepakt voor hun aandeel in 
het landelijke artsenverzet, eind 1943 weer naar huis werd 
gestuurd (waaronder dokter Hoelen). In februari 1944 werd 
de gevangen arts Van Tilburg uit Kamp Vught overgeplaatst 
naar Kamp Amersfoort. Het verblijf van de hulpdokters 
varieerde van ruim drie maanden (Roskott, Van Breda 
Vriesman) tot een jaar (Boerma). Uit de beschrijvingen 
van medegevangenen blijkt dat de hulpdokters in hoger 
aanzien stonden dan de nazi-kamparts Jan Klomp, 
de officiële kamparts, en zich moesten behelpen met 
bijzonder weinig middelen. De omgang met patiënten 
binnen de omgeving van een concentratiekamp zal soms 
een iets andere invulling hebben gevraagd dan in hun 
vooroorlogse dokterspraktijk. In de film van 30 juni 1944 
is de lange, bebrilde dokter Tückermann te zien.  De man 
met het witte haar is waarschijnlijk Van Tilburg. Er was in 
die latere periode tevens een tandarts werkzaam in Kamp 
Amersfoort.

35. www.historischekringbussum.nl/node/70186 m
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Dokter Boerma in de dokterskamer van Kamp Amersfoort (vrijwel zeker kort na 7 mei 1945)m
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Ziekenbarak met Nico van Hasselt (staand aan de tafel); vermoedelijk na 7 mei 1945

Patienten en Personeel ziekenbarak 1 mei 45 m
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Vals PB van Theodorus Thies op naam van Dirk Ysingha

Brief d.d. 26 juni 1944 van Theodorus Thies over tandarts Schröder
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Kleurrijk systeem in kleurloos 
bestaan 
In Kamp Amersfoort kregen gevangenen niet alleen een uniform en registratienummer, 
maar werden ook op andere wijze ingedeeld. Over de gebruikte gekleurde merktekens op 
de kampkleding bestaat de nodige onduidelijkheid. Deze inventarisatie, ontleend uit ca. 
200 egodocumenten (autobiografieën en mémoires) en een film, bewijst waarom dat zo is.

Uniform en nummers
In Kamp Amersfoort was de standaarduitrusting voor 
gevangenen een oude Nederlandse uniformjas en 
legerbroek en een paar klompen, en soms beenwindsels 
(putties). Uitzonderingen hierop waren 
1. groepen gijzelaars die doorgaans hun burgerkleren 

mochten behouden. Uit de beginperiode van Kamp 
Amersfoort is bekend dat de 271 Amerikaanse 
staatburgers hun eigen kleren aan hielden. Uit de 
laatste fase waren dat de 23 uit Soest van januari 1944, 
de 486 uit Beverwijk en Velsen-Noord van april 1944, 
de 150 uit de provincie Groningen van april 1944, de 
honderden uit de dorpen langs de Merwede van mei 
1944, de 20 uit Staphorst van september 1944, de 18 
Brabanders van september 1944, en de 661 uit Putten 
van oktober 1944;    

2. de 100 Sovjet-krijgsgevangenen die aan het begin 
van hun verblijf vanaf 27 september 1941 hun eigen 
uniform droegen; en

3. de groep van 70 Joodse gevangenen die uit Kamp 
Vught werd overgeplaatst naar Kamp Amersfoort (van 
18 mei tot 11 juni 1943) en naar hun pyama-pakken 
neerbuigend ‘Zebra-Juden’ werden genoemd. 

Gevangenen droegen hun administratieve nummer op de 
linkerborst van de uniformjas en de rechterzijde van de 
broek. De stof waarop het nummer was gedrukt was zwart 
of wit. 

Bronnenanalyse egodocumenten
Persoonlijke getuigenissen geven de waarnemingen, 
indrukken en herinneringen weer van iemand. De 
verschillen tussen egodocumenten uit Kamp Amersfoortzijn 
soms aanzienlijk: waar de ene getuigenis kort na de oorlog 
is vastgelegd, stammen andere van meerdere decennia 
later - met de risico’s van een veranderend geheugen. 

Dan zijn er egodocumenten die als ‘dagboek’ worden 
geafficheerd, met beschrijvingen van dag tot dag in 
chronologische volgorde, terwijl soms uit de tekst, context 
of zelfs het voorwoord sprake lijkt van achteraf geschreven 
memoires. 
Ook inhoudelijk zijn er verschillen. Het doel van een 
egodocument kan uiteenlopen van een beschrijving van 
medegevangenen om zo nabestaanden te helpen, of het 
kan bedoeld zijn om daders op te sporen in het kader van 
de naoorlogse rechtspleging. Sommige gevangenen uit 
Kamp Amersfoort beschrijven goed de sociale dynamiek 
tussen de (groepen) gevangenen1, terwijl andere een 
ietwat eenzijdige maar verklaarbare focus leggen op de 
wreedheden en de honger. Enkele hebben goed oog 
voor het onrechtvaardige systeem met bijvoorbeeld een 
belangrijke rol voor het geloof als onmisbare steun en 
stichtelijk doel voor gevangenen2, weer anderen stellen 
zichzelf en hun leed (of juist – vermeende – heldenrol) 
centraal. Bepaalde auteurs beschikken duidelijk over een 
groot waarnemingsvermogen en/of goed geheugen en/
of literaire vaardigheden3, terwijl dat bij enkele andere 
minder het geval blijkt. Ook zijn er persoonlijke geschriften 
die expliciet aangeven zich te baseren op andere 
publicaties, waardoor herhaling van onjuiste ‘herinnering’ 
dreigt.4 Tevens blijken redactionele bewerkers soms in 
hun voorwoord kleurencodering expliciet te vermelden 
alsof die in Kamp Amersfoort in gebruik was, terwijl de 
oud-gevangene blijkens de integrale tekst een andere 
herinnering heeft.5 Tot slot zijn er ook goed geschreven 
memoires waarin de kleurencodes in Kamp Amersfoort niet 
worden beschreven bij de passages over dat kamp, maar 
wel die in een kamp in Duitsland waar de auteur vervolgens 
belandde, zoals Buchenwald – hetgeen bij vluchtige lezers 
tot misverstanden kan leiden.6    

Auteurs: Floris van Dijk, Pierre den Os en René Veldhuizen

1. Bijv. D.W. Folmer, Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942, Zutphen (2005)
2. Bijv. C.N. Impeta, Kampleed en hemelzegen, Groningen (1946); G.H.M. Konings van Roosendaal, Gruwelverhalen over Kamp van Amersfoort, Roosendaal (z.d.); H.L. 

Lieve en K.R. ter Steege, Predikant achter prikkeldraad, Nijkerk (z.d.); J. Slots, No. 1369; zeven maanden in handen van de Duitse Sicherheitsdienst, Weert (1944) 
3. Bijv. H.P. ten Cate, Gevangenis 1942, (z.d.); W. Harthoorn, Verboden te sterven, Westervoort (2007); A. Oosterhoff, Ingerekend, maar niet uitgeteld, Bolsward (z.d.); J. 

Roorda, Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (P.D.A.), (verm. 1942); L.W. Schmidt, Modern bagno; ervaringen uit het concentratiekamp, (z.u.), (1945); E.P. Wellen-
stein, Nummers die een ziel hebben, Amsterdam (2013)

4. Bijv. H.H. Visser, Leven tussen hoop en vrees, (z.d.) (baseert zich mede op W. van den Bel) 
5. Bijv. G.J. van Wees, Dagboek en herinneringen van Gerardus Jacobus van Wees 1944-1945, Verne (2018) , p. 5 en 22
6. Bijv. W. Harthoorn (2007), p. 107 kl
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Duits kleurensysteem
Het idee om met driehoeken in acht kleuren op de 
kleding van gevangenen de reden van detentie aan te 
geven werd in Duitsland gestandaardiseerd rond 1937 en 
1938.7  Daarmee is niet gezegd dat dit kleurensysteem in 
kampen op Duitse bodem hetzelfde is geweest als in Kamp 
Amersfoort. Bijna alle concentratiekampen stonden onder 
bevel van het SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt 
(WVHA) te Berlijn, zoals ook Kamp Vught.8 Kamp Amersfoort 
viel echter onder de Sicherheitsdienst (SD), meer specifiek 
de Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) 
in Den Haag. Het Duitse systeem, ook wel het Dachauer 
Modell genoemd, was in grote lijnen ook van toepassing 
in Kamp Vught: de arrestatiegrond was zichtbaar door 
gekleurde driehoeken op de kleding (rood: politiek; groen: 
crimineel; asociaal: zwart; roze: homoseksueel paars: 
Jehova’s Getuigen; bruin (of later ook zwart): zigeuner. 
Joden droegen een gele ster.9 Overigens valt op dat een 

gedetailleerdere beschrijving van de groepen gevangenen 
in Kamp Vught zich qua kleurcodering beperkte tot 
politieke gevangenen, Jehova’s Getuigen, asocialen en 
Joden. De verschillen van Kamp Vught met andere Duitse 
kampen onder bewind van de SS waren de hogere status 
van intellectuelen en sommige gijzelaars vanwege hun 
sociaaleconomische achtergrond, de zwakkere band tussen 
communistische gevangenen onderling en een mildere 
machtsstrijd en gevangenenhiërarchie tussen groepen 
onderling door relatief betere leefomstandigheden.10 
In deze analyse zijn de primaire bronnen chronologisch 
onder elkaar geplaatst, dat wil zeggen naar datum van 
binnenkomst van de gevangene in Kamp Amersfoort. 
Mogelijk kunnen zo ook eventuele tendensen in gebruik 
van kleurencodes worden onderkend. De weergegeven 
kleuren betreffen uitsluitend die van Kamp Amersfoort, 
naar zeggen van de bron die zo letterlijk mogelijk wordt 
geciteerd.

7. N. Wachsmann, KL; a history of the nazi concentration camps, New York (2015), p. 119; 125-127; 144-149
8. M. Meeuwenoord, Het hele leven is hier een wereld op zichzelf; de geschiedenis van Kamp Vught, Amsterdam (2014), p. 55-59
9. Ib., p. 62-63
10. Ib., p. 130-199
11. E.P. Wellenstein (2013), p. 130-131
12. W. Harthoorn (2007), p. 80
13. H.P. ten Cate (z.d.), p. 6-7kl
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Teken  Betekenis 
Rode cirkel op rug  Ter dood veroordeelden, ontsnapten 
Rode driehoek  Politieke (o.a. luisteren Engelse radio, communisten, 

spionnen) 
Gekleurde driehoeken de 
reden van detentie aan te 
duiden  

 Sociaal misdadiger (o.a. werkweigeraar, contractbreker, 
zwarthandelaar) 

Geel (driehoek vervangen door 
ster, na invoering in land) 

 Jood  

Paarse driehoek  Bibelforscher 
Combinaties  Twee driehoeken op elkaar 
Witte streep op mouw en St.Ä  Stube-Älteste 
Witte streep op mouw en 
Vorm. Häftling 

 Vooraanstaande, onderscheiden gevangene (extra 
rantsoen)11 

E.P. Wellenstein # 46  van 20 februari 1942 tot 12 september 1942 
 

Teken  Betekenis 
Witte band met Lagerälteste  Kampoudste12  
W. Harthoorn # 1635  van 1 maart 1942 tot 30 maart 1942 

 
Teken  Betekenis 
Davidsster in geel en rood (met 
woord ‘Jud’ er in) 

 Joden 

Rode driehoek  Arts  
Rode driehoek  Politieke gevangenen en gijzelaars Amsterdam (o.a. Borst)  
Roze driehoek  Jehova’s Getuigen 
Zwarte driehoek  Zwarthandelaren (asociale typen) 13 
H.P. ten Cate # 26  van 15 maart 1942 tot 6 juli 1942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 E.P. Wellenstein (2013), p. 130-131 
12 W. Harthoorn (2007), p. 80 
13 H.P. ten Cate (z.d.), p. 6-7  
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14. J. Roorda (verm. 1942), p. 3 en 35
15. D.W. Folmer (2005), p. 11 en 100
16. J. Toxopeus, 3 jaar lang van kamp tot kamp; mijn getuigenis als gevangene 812 tegen de beulen van Kamp Amersfoort, (z.d.), p. 5 
17. C.N. Impeta (1946), p. 60
18. W. Peeters, Joop Snep: herinneringen, Amsterdam (2013), p. 27
19. H.L. Lieve en K.R. ter Steege (z.d.), p. 43

Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek  Zwarthandelaren 
Gele driehoek  Joden 
Paarse driehoek  Bijbelvorsers 
Gele R  Rassenschänder (Joden verloofd met Arische meisjes)14 
J. Roorda # 284  van 20 maart 1942 tot 4 augustus 1942  

 
Teken  Betekenis 
Rood lapje op de rug  Vogelvrijen 
Gele davidsster  Jood 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Rode driehoek met gele er op   Politieke Jood 
Zwarte driehoek met gele er 
op 

 Joodse zwarthandelaar 

Zwarte driehoek  Zwarthandelaar 
Paarse driehoek  Bijbelvorsers15 
D.W. Folmer # 310  van 20 maart 1942 tot 29 mei 1942 
   
Teken  Betekenis 
Lange baard (verboden te 
scheren) 

 Jood16 

J. Toxopeus # 812  van 5 april 1942 tot voorjaar 1943 
 

Teken  Betekenis 
Rode lap op rug  Ter dood veroordeeld17 
C.N. Impeta # 610  van 6 mei 1942 tot 14 oktober 1942 

 
Teken  Betekenis 
Strook haar met tondeuse  Gevangene 
Rood rondje op rug  Ter dood veroordeelden 
Gele davidsster  Joden 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek  Inbrekers 
Paarse driehoek  Jehova’s Getuigen 
Roze driehoek  Homo’s18 
J. Snep # 1454  van 30 juni 1942 tot 17 oktober 1942 

 
Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Donkerblauwe driehoek  Zwarthandelaren en werkweigeraars 
Gele ster  Joden19 
H.L. Lieve # 1076  van 6 juli 1942 tot 7 januari 1943 
K.R. ter Steege # 1976  van 6 juli 1942 tot 7 januari 1943 

 
 
 
 

 
14 J. Roorda (verm. 1942), p. 3 en 35 
15 D.W. Folmer (2005), p. 11 en 100 
16 J. Toxopeus, 3 jaar lang van kamp tot kamp; mijn getuigenis als gevangene 812 tegen de beulen van Kamp 
Amersfoort, (z.d.), p. 5  
17 C.N. Impeta (1946), p. 60 
18 W. Peeters, Joop Snep: herinneringen, Amsterdam (2013), p. 27 
19 H.L. Lieve en K.R. ter Steege (z.d.), p. 43 
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20. J. de Jong, De man die niet gezien werd, Alblasserdam (2020), p. 19
21. A. Wijtenburg, “No choice” “Geen keus”, West Mackay (z.d.), p. 136 en 139
22. M. Gobets, “Ik overleefde negen concentratiekampen”, Haarlems Dagblad (7 november 1964), p. 2
23. L.W. Schmidt  (z.u.), (1945), p. 13
24. A. Bom, Beschaving en cultuur der Nazi’s, www.aaap.be/Pages/Arie-Bom-1942.html
25. R. Buitink, From number 13 to Kamp Amersfoort, (2001), p. 5

Teken  Betekenis 
Rode lap  Politieke gevangene20 
P. de Jong # 994  van 11 juli 1942 tot 15 september 1942 

 
Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Purpel driehoek  Bijbelvorsers, Zevende Dag Adventisten, Jehova’s Getuigen 

en Sabbattisten 
Zwarte driehoek  Asociale elementen zoals zwarthandelaren en zij die 

medewerking weigerden 
Oranje driehoek  Koninklijk gezind zoals legerpersoneel 
Gele driehoek of ster  Jood 
Geel-rode ster, of naast elkaar  Jood iets met politiek te maken 
Geel-zwarte ster, of naast 
elkaar 

 Jood iets met zwarte handel 

A. Wijtenburg # 1059  van onb. tot onb. (wel vroege periode)21 
 

Teken  Betekenis 
Baard laten staan, bovenop 
kapsel baan wegscheren  

 Jood22 

M. Gobets # 1888  van onb. tot 18 jan 1943 
 

Teken  Betekenis 
Rode bal op de rug  Ter dood veroordeelde 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek  Werkweigeraar 
Paarse driehoek  Bijbelvorser 
Groene driehoek  Beroepsmisdadiger 
Gele ster  Joden23 
L.W. Schmidt # 1277  van september 1942 tot 15 januari 1943 

 
Teken  Betekenis 
Jodenster  Joden 
Rode lap met Jodenster er op  Politieke Joden 
Rood  Politieke 
Zwart  Zwarthandelaars 
Paars  Bijbelonderzoekers 
Groen  Rassenschenders en misdadigers24 

A. Bom # 937  van 18 september 1942 tot 18 januari 1943 
 

Teken  Betekenis 
Geen  Amerikaanse staatburgers (never given a coloured triangle)25 
R. Buitink (# 0)  van 21 sept 1942 tot 11 november 1942 

 
 
 
 
 
 

 
20 J. de Jong, De man die niet gezien werd, Alblasserdam (2020), p. 19 
21 A. Wijtenburg, “No choice” “Geen keus”, West Mackay (z.d.), p. 136 en 139 
22 M. Gobets, “Ik overleefde negen concentratiekampen”, Haarlems Dagblad (7 november 1964), p. 2  
23 L.W. Schmidt  (z.u.), (1945), p. 13 
24 A. Bom, Beschaving en cultuur der Nazi’s, www.aaap.be/Pages/Arie-Bom-1942.html 
25 R. Buitink, From number 13 to Kamp Amersfoort, (2001), p. 5 
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26. W.M. Kolff, z.t. (ong.), gedeponeerd bij not. J.L. Docter p. 4 
27. http://www.tweede-wereldoorlog.org/petervantoor-kampamersfoort
28. V. Bierman, ‘Voor hen die na mij komen en van mij willen weten’, bewerkt K. Kreuning (2004), p. 154
29. G. Pit, ‘Ons vonnis werd in feite levenslang’; de oorlogsherinneringen van kampoverlevende Gerrit Pit, Zwolle (2021), p. 51
30. G.H.M. Konings van Roosendaal (z.d.), p. 19
31. H. Sintniklaas, De SS-Frontarbeiders van Kamp Amersfoort, Kampen (1999), p. 17-18

Teken  Betekenis 
Rood  Politiek 
Zwart  Asociaal 
Lila   Bijbelvorschers26 
W.M. Kolff # 1970  van 6 november 1942 tot 6 januari 1943 

 
Teken  Betekenis 
Voorzijde twee rode strepen 
en rode driehoek; achterop 
rode bal 

 Politieke gevangene27 

P. van Toor aka P.A. Versluis 
# 2051 

 van 7 juli 1944 tot 18 augustus 1944 

 
Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangenen 
Groene driehoek  Criminelen 
Zwarte driehoek  Sinti en Roma 
Zwarte driehoek  Criminelen, economische delicten, zigeuners 
Paarse driehoek  Jehova’s Getuigen en geestelijken 
Roze driehoek  Homoseksuelen en zedenmisdadigers 
Witte driehoek  Priesters 
Rode driehoek  Dominees 
Rode bal rug en broek  Vluchtgevaarlijk, in aanmerking voor doodstraf 
U op rechterborst  Untersuchung: onderzoek naar gevangene28 
V. Bierman # 1942  van 6 november 1942 tot 12 januari 1943 

 
Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek   Zwarthandelaren en asociale elementen 
Davidster onder rode of zwarte 
driehoek  

 Joden 

Paarse driehoek  Jehova’s Getuigen 
Arm op band met functie er op   Blockältester, Lagerältester en Vorarbeiter29 
G. Pit # 821  van 18 november 1942 tot 18 december 1942 

 
Teken  Betekenis 
Witte driehoek  Priesters (dominees niet) 
Rode bal op rug en boven knie  Politieke gevangene30 
G.H.M. Konings van 
Roosendaal # 6557 

 van 15 februari 1943 tot 5 juni 1943 

 
Teken  Betekenis 
Rood driehoekje jas en broek  Politieke gevangene 
Andere kleur  Joden, homo’s enz.31 
H. Sintniklaas # 817  van 13 augustus 1943 tot 17 november 1943 

 
 
 
 

 
26 W.M. Kolff, z.t. (ong.), gedeponeerd bij not. J.L. Docter p. 4  
27 http://www.tweede-wereldoorlog.org/petervantoor-kampamersfoort 
28 V. Bierman, ‘Voor hen die na mij komen en van mij willen weten’, bewerkt K. Kreuning (2004), p. 154 
29 G. Pit, ‘Ons vonnis werd in feite levenslang’; de oorlogsherinneringen van kampoverlevende Gerrit Pit, Zwolle 
(2021), p. 51 
30 G.H.M. Konings van Roosendaal (z.d.), p. 19 
31 H. Sintniklaas, De SS-Frontarbeiders van Kamp Amersfoort, Kampen (1999), p. 17-18 
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32. D. Gimbrere, Concentratiekamp-tijd van mijn vader in Amersfoort, (2011) p. 3
33. J. Slots (1944), p. 18-19
34. J.M. Rypkema, Brief aan RIOD, d.d. 24 november 1992 (NIOD 250f)
35. J. Govaert, Ondergedoken in het concentratiekamp; priesterleven in het P.D.A., Utrecht (1949), p. 114; p. 180-181 
36. M.J. Smit, Enige herinneringen van gebeurtenissen, Utrecht (2005), p. 1

Teken  Betekenis 
Niets  Arts, wel politiek maar geen rode driehoek32  
A. F. Gimbrère # 1177  van 23 augustus 1943 tot 30 september 1943 

 
Teken  Betekenis 
Ster op jas en broek (behalve 
Arbeitseinsatz) 

 o.a. onderduikers, contractbrekers, werkweigeraars, 
zwarthandelaren, Jodenbegunstigers, communisten 

Rode ster  Politieke gevangene 
Witte ster  Geestelijke (“witte Joden”)33  
J. Slots # 1369  van 6 september 1943 tot 18 maart 1944 

 
Teken  Betekenis 
Blauwe driehoek  “sonstigers” (diverse gevallen): delicten niet behorend tot 

politieke, zwarthandelaren, jodenbegunstigers, asocialen 
etc. Bijv. fluiten van It’s a long way to Tipperary en Duits-
vijandige uitlatingen34 

J. Rypkema # 1935  van 5 oktober 1943 tot 13 juli 1944  
 

Teken  Betekenis 
Rode bal op rug en rechter 
broekspijp 

 “politiekelingen” 

Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek  Zwarthandelaren 
Zwart met gele rozet  Jodenbegunstigers 
Blauwe driehoek  Asociale elementen 
Witte driehoek  Priesters (dominees kregen rood) 
U op rechterborst  Untersuchung 
Dit systeem werd ingevoerd   medio februari 194435  
J.M.T. Govaert # 2069  van 7 oktober 1943 tot 17 mei 1944 

 
Teken  Betekenis 
Zwarte P op wit lapje, op 
linkerzijde jas   

 Politieman (de groep van 25 arrestanten kregen dit en 
waren allen politiefunctionarissen) 

Zwarte driehoek  Zwarthandelaren 
Rode driehoek  Politieke gevangenen 
Roze driehoek  Homoseksuelen 
Jodenster  Joden36 
M.J. Smit # 2392  van 19 oktober 1943 tot 30 maart 1944 

 
Teken  Betekenis 
Geen  Onderduikers en gevluchte arbeiders 
Overige  Rode bal op rug en rechter broekspijp 
Jodenster  Joden 
Zwarte driehoek  Asocialen, diefstal jodengoederen, zwarthandelaren 
Zwarte driehoek gele punt  Jodenbegunstigers 
Rode driehoek  Politiek 
Blauwe driehoek  Radiobezitters en begunstigers onderduikers 
Witte U (toen wit op was: 
rood) 

U Untersuchungsgefangene (niet veroordeeld of verhoord) 

 
32 D. Gimbrere, Concentratiekamp-tijd van mijn vader in Amersfoort, (2011) p. 3 
33 J. Slots (1944), p. 18-19 
34 J.M. Rypkema, Brief aan RIOD, d.d. 24 november 1992 (NIOD 250f) 
35 J. Govaert, Ondergedoken in het concentratiekamp; priesterleven in het P.D.A., Utrecht (1949), p. 114; p. 180-
181  
36 M.J. Smit, Enige herinneringen van gebeurtenissen, Utrecht (2005), p. 1 
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37. H. Wieringa, Concentratiekamp Amersfoort 1943-1944; herinneringen van gev.nr. 2239, Veendam (1945), p. 24-25
38. G. Veringmeier, Mijn belevenissen in Kamp Amersfoort, Schiedam (2001), p. 6
39. W. Horinga, Gewoon een nummer, (1992), p. 35
40. H.H. Visser (z.d.), p. 28
41. G. van den Burg, Amersfoort, barack 10, cot 69, (z.d.), p. 3
42. C. Bol, Mijn verhaal van vier maanden gevangenschap Rotterdam-Amersfoort, 1944, Zegveld (1945), p. 15
43. A. Oosterhoff (z.d.), p. 37-38
44. W. Bos, Kamp Amersfoort, onb. (ong.), p. 14

Rood balletje op rug  Langzittende onderduikers met verhoor 
Rood balletje op rechterborst  ‘Rigaweigeraars’ (SS-Frontarbeiter) 37 
H. Wieringa # 2239  van vermoedelijk oktober 1943 tot 4 aug 1944 

 
Teken  Betekenis 
Driehoek op hun jas  Politieke gevangenen 
Rode bal  Jood 
Alleen hun nummer   Werkweigeraars, zwarthandelaren en onderduikers38  
E.P. Veringmeier # 4157  van 15 november 1943 tot 7 februari 1944 

 
Teken  Betekenis 
Rode bal op rug  Politieke gevangene39 
W. Horinga # 5716  van 24 januari 1944 tot 23 maart 1944  

 
Teken  Betekenis 
Rood kenteken   Politieke gevangenen 
Zwart kenteken  Zwarthandelaren 
Geel kenteken  Jodenbegunstigers 
Paars kenteken  Jehova’s Getuigen en geestelijken 
Roze kenteken  Homofielen40 
H.H. Visser # 6268  van 4 februari 1944 tot 23 maart 1944 

 
Teken  Betekenis 
Gele ster en ongeknipt haar  Jood41 
G. van den Burg # 11610  van 1 april 1944 tot 25 mei 1944 
Teken  Betekenis 
Rode bal 
rug/rechterbroekspijp 

 Politieke 

Rode punt rechterborst  Bezit radio (hij noemt dat verwarrend bal) 
Zwarte punt rechterborst  Zwarthandelaar 
Zwarte punt gele stip  Jodenbegunstiger42 
C. Bol # 9539  van 4 april 1944 tot 13 juni 1944 

 
Teken  Betekenis 
Rode bal op rug  Politieke gevangene, mag niet buiten de poort komen 
Zwarte driehoek  Zwarthandelaar 
Blauwe driehoek met gele stip  Jodenbegunstiger 
Gele Jodenster  Jood 
U  Untersuchung, moet nog berecht worden43 
A. Oosterhoff # 11716  van 10 mei 1944 tot 11 juli 1944 

 
Teken  Betekenis 
Ronde rode lap  Wapenbezit, illegale pers, clandestiene slager, onderdak aan 

Joden 
Rode V  Radiobezit44 
W. Bos # 11924  van 11 mei 1944 tot 26 juni 1944 

 
 

37 H. Wieringa, Concentratiekamp Amersfoort 1943-1944; herinneringen van gev.nr. 2239, Veendam (1945), p. 
24-25 
38 G. Veringmeier, Mijn belevenissen in Kamp Amersfoort, Schiedam (2001), p. 6 
39 W. Horinga, Gewoon een nummer, (1992), p. 35 
40 H.H. Visser (z.d.), p. 28 
41 G. van den Burg, Amersfoort, barack 10, cot 69, (z.d.), p. 3 
42 C. Bol, Mijn verhaal van vier maanden gevangenschap Rotterdam-Amersfoort, 1944, Zegveld (1945), p. 15 
43 A. Oosterhoff (z.d.), p. 37-38 
44 W. Bos, Kamp Amersfoort, onb. (ong.), p. 14 
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45. P. van Wijngaarden, verklaring d.d. 13 november 1979, p. 3
46. J.A. Bouma, Reis naar Duitsland 1944-1945, Heiloo (1989), p. 2
47. H.J. Dirks, Overleven; dwangarbeider #46657 op de vlucht, Arnhem (2020), p. 35
48. G.J. van Wees (2018), p. 22
49. C. van der Steen, Polizeiliches Durchgangslahger Amersfoort 1944-1945, Wognum (2008), p. 69
50. J. Wijnbergen, Kamp Amersfoort 1940-1945, (z.d.), p. 1
51. H.J. Braakhekke, NSF contra concentratiekamp, (z.d.), p. 1

Teken  Betekenis 
Rode cirkel op de rug  Verboden het kamp te verlaten 
Zwarte driehoek, gekleurde 
cirkel middenin 

 Contractbreuk, Joden geholpen, onderduiker, onderduikers 
geholpen, sabotage 

Rode letter U op borst  Zaak nog in onderzoek45  
P. van Wijngaarden (# onb.)  van 16 mei 1944 tot 31 mei 1944 

 
Teken  Betekenis 
Rode bal op rug  Politieke gevangene 
Onbekend  Zigeuners, homo’s en Joden46 
J.A. Bouma # 12713  van 25 mei 1944 tot 9 juni 1944 

 
Teken  Betekenis 
Rode bal op rug en boven knie  Politieke gevangene (sabotage, diefstal Wehrmachtgoed, 

zwarthandelaren, Jodenbegunstigers); niet bestemd voor 
Arbeitseinsatz; leefden in eigenkamp apart van 
Arbeitsverweigerer47 

J.H. Dirks # 3828  van 27 juli 1944 tot 8 september 1944 
 

Teken  Betekenis 
Grote rode bal  Onbekend 
Kleine rode bal   Minst zware gevallen (liedje gezonden of foto van Kremlin 

op zak) 
Kleine rode bal  onbekend 
Witte bal met zwarte met 
strepen 

 onbekend48 

G.J. van Wees # 3545  van 27 juli 1944 tot 11 augustus 1944 
Teken  Betekenis 
Rode bal op gevangeniskleren  Zware jongens Lager I 
Onbekend  Onderduikers, contractbrekers en criminelen Lager II49 
S.C. van der Steen # 5180  van 15 augustus 1944 tot 9 februari 1945 

 
Teken  Betekenis 
Rode driehoek  Politieke gevangene 
Zwarte driehoek  Zwarthandelaren 
Gele driehoek  Mensen die joden hadden geholpen 
Paarse driehoek  Geestelijken en Jehova’s Getuigen 
Roze driehoek  Homoseksuelen50 
J. Wijnbergen # onb.  van 1 oktober 1944 tot onb. 

 
Teken  Betekenis 
Ronde rode lap op rug en rode 
bal op broek 

 Verzet: illegale werkers, zwendelaars, Jodenhelpers, 
verspreiders ondergrondse pers, beschermers onderduikers  

Rode driehoek op borst  Gerechtelijke uitspraak51  
H.J. Braakhekke # 14807  van onb. tot onb. 

 
  

 
45 P. van Wijngaarden, verklaring d.d. 13 november 1979, p. 3 
46 J.A. Bouma, Reis naar Duitsland 1944-1945, Heiloo (1989), p. 2 
47 H.J. Dirks, Overleven; dwangarbeider #46657 op de vlucht, Arnhem (2020), p. 35 
48 G.J. van Wees (2018), p. 22 
49 C. van der Steen, Polizeiliches Durchgangslahger Amersfoort 1944-1945, Wognum (2008), p. 69 
50 J. Wijnbergen, Kamp Amersfoort 1940-1945, (z.d.), p. 1 
51 H.J. Braakhekke, NSF contra concentratiekamp, (z.d.), p. 1 
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Teken Betekenis 

Witte of rode U op 
rechterborst 

Untersuchungshaft52 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 00:53, 03:04, 03:39, 03:42 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 00:06, 00:17, 00:34, 00:39, 00:42, 01:12, 02:39, 
04:40, 04:45, 05:19 

 

Teken Betekenis 

Rode bal op rugpand 
kampjasje 

Vluchtgevaarlijk53 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 00:34, 00:42, 00:54, 02:30 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 00:12, 01:02, 03:50, 03:56, 04:36, 04:42, 05:00, 
05:08, 05:11, 05:17 

 

 

 
52 Inbewaringstelling voor de duur van lopend onderzoek 
53 ‘Zware gevallen’ die niet buiten de poort mochten komen, ook niet in buitencommando’s 

52. Inbewaringstelling voor de duur van lopend onderzoek
53. ’Zware gevallen’ die niet buiten de poort mochten komen, ook niet in buitencommando’s kl
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Teken Betekenis 

Witte P op rechterborst Polizei54 

 
 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 00:49 

 

Teken Betekenis 
 

Driehoek op rechterborst in 
diverse kleuren, elk met hun 
eigen betekenis 

Zie voor bijgevoegd overzicht egodocumenten 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 00:59 (zwart met gele stip), 03:38 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 01:19, 01:40, 01:51, 02:45, 04:39 

 
 
 
 
 

 
54 Politieambtenaren die door de bezetter als onbetrouwbaar werden gearresteerd 

54. Politieambtenaren die door de bezetter als onbetrouwbaar werden gearresteerdkl
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Teken  Betekenis    

Donkere driehoek op 
rechterborst met lichte stip   

Joodse zwarthandelaar (Folmer)   
Jodenbegunstigers (Wieringa: zwarte driehoek met gele 
stip)  

  
Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944  

Minuut 00:59  

  
Teken Betekenis 

 
Rechterborst kampjasje, lijkt 
op een 7 of een T. 

Kan een vertekening zijn. 

Niet bekend 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 02:25 
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Teken Betekenis 
 

Zwarte mouwband met witte 
opdruk ‘Block A 2’? 

Mogelijk een Block- of 
Stubeälteste barak 2 A. 

Behoorden bij de z.g. 
‘Prominenten’ met extra 
gunsten. 

Functieaanduiding 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 03:18 

 

Teken Betekenis 
 

Op mouw genaaid zwart lapje 
stof met witte opdruk ‘CONTR 
AB of 4B’. 

 
 

Niet bekend 

 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 00:34 
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Teken Betekenis 
 

Op mouw genaaid zwart lapje 
stof met witte opdruk ‘REV A.’ 

 
 

Waarschijnlijk Revier (Ziekenzaal Block I) 

 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 04:14 

 

Teken Betekenis 
 

Op mouw genaaid zwart lapje 
stof met witte opdruk verm. 
‘Lager.A.’  

 
 

Gevangene – waarschijnlijk kampoudste Frans van de Laar55 

 

Film in Kamp Amersfoort d.d. 
30 juni 1944 

Minuut 00:40, 02:47, 02:58, 03:51, 03:59 

Film in Kamp Amersfoort z.d. 
maar kort voor 30 juni 1944 

Minuut 00:11, 00:20, 02:32, 3:40, 04:59 

 

 

  

 
55 Was kampoudste van februari tot 5 september 1944. Na de oorlog vervolgd door aanklachten oud-gevangenen wegens mishandeling 

55. Was kampoudste van februari tot 5 september 1944. Na de oorlog vervolgd door aanklachten oud-gevangenen wegens mishandeling kl
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Conclusie
In Kamp Amersfoort werden verschillende 
kleurencoderingen gebruikt om de reden van opsluiting 
van groepen gevangenen aan te duiden. Ook waren 
lettercoderingen op de rechterborst en mouwbanden met 
afkortingen in omloop. Egodocumenten van voormalige 
gevangenen spreken elkaar soms tegen over de betekenis. 
Het bewijst eens te meer hoe gevaarlijk het is om zich 
te baseren op één bron of een beperkt aantal bronnen. 
Belangrijkste conclusie is dat er maar beperkt met 
zekerheid, of aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, 
conclusies kunnen worden getrokken over het gebruik van 
kleurencoderingen, lettercoderingen en mouwbanden in 
Kamp Amersfoort. 

Vast staat dat een rode driehoek, met de punt naar 
beneden, door politieke gevangenen gedragen werd 
op de rechterzijde van de jas. Dit betroffen de vijanden 
van de nazistische ideologie, zoals communisten en 
verzetsstrijders.

Een zwarte driehoek was ter aanduiding van asociale 
elementen, waarvan zwarthandelaren het meest genoemd 
worden. Wat hier verder exact onder verstaan werd (zoals 
werkweigeraar, crimineel, contractbreker, zigeuner) is 
onderwerp van nader onderzoek.
Een gele driehoek werd gedragen door Joden maar werd 
vervangen door een gele Jodenster na de invoering daarvan 
in de burgersamenleving, te weten op 2 mei 1942. 

Een paarse driehoek diende ter aanduiding van Jehova’s 
Getuigen; slechts twee bronnen melden dat dit ook diende 
voor geestelijken. Daarbij valt op dat gevangengenomen 
geestelijken zelf dit niet schrijven (Impeta, Lieve en Ter 
Steege) of een andere kleur aangeven (Slots, Konings van 
Roosendaal: priesters wit). Dit kan betekenen dat in een 
bepaalde periode (in dat geval: 1943) wit in gebruik was om 
priesters te herkennen. 
Enkele egodocumenten maken melding van 
kleurencombinaties om verschillende delicten aan te 
duiden. Zowel zwart met een gele stip (goed zichtbaar in de 
film) als twee verschillende gekleurde driehoeken op elkaar 
worden genoemd. 

Een rode bal op de rug betrof vluchtgevaarlijke 
gevangenen, die dan ook niet buiten het prikkeldraad in 
een arbeidsploeg mochten werken. 

Gevangenen droegen hun administratieve nummer op 
de linkerborst van de uniformjas en de rechterzijde van 
de broek. De stof waarop het nummer was gedrukt was 

zwart of wit; dat lijkt zonder betekenis, dus afhankelijk van 
wat voorradig was. De enige groep gevangenen die aan het 
gevangenenummer herkenbaar was betrof de 100 Sovjet-
krijgsgevangenen, die allemaal een nummer in de reeks 
600-699 hadden. 

Als letter droegen bepaalde gevangenen een witte U op 
de rechterborst, aldus gevangenen Bierman, Govaert, 
Wieringa en de film. Dat duidde op Untersuchung: dat de 
betreffende gevangenen nog in onderzoek was (naar het 
strafbare feit). Een andere letter die in gebruik was, blijkens 
de film en gevangene Smit, was de P; volgens Smit was dat 
om politiemannen aan te duiden. Volgens Roorda als enige 
bron stond een gele R voor Rassenschänder.
Dan waren er ook mouwbanden in gebruik, waarop de 
functie van de gevangene stond. Volgens Harthoorn, Pit 
en Wellenstein betrof dat Blockälteste, Lagerälteste en 
Vorarbeiter; St.Ä betekende Stube-Älteste. Onduidelijk is de 
lezing en betekenis van enkele andere afkortingen, zoals 
mogelijk CONTR.AB of A4 en REV.A.  

Tot zover de betrekkelijke zekerheden. Een voorbeeld van 
waarschijnlijke verschillen tussen het gestandaardiseerde 
Duitse kleurensysteem en dat van Kamp Amersfoort 
is het gebruik van de kleur blauw: volgens enkele 
egodocumenten uit Kamp Amersfoort bedoeld om ‘lichte’ 
delicten weer te geven, terwijl het Duitse systeem daarmee 
emigranten aanduidde.  

Ook het gebruik van de kleur roze in Kamp Amersfoort is 
discutabel. Gevangenen als Bierman, Smit, Snep, Visser 
en Wijnbergen beweren dat in Kamp Amersfoort roze de 
kleur was voor homoseksuelen. Maar opgemerkt moet 
worden dat geen enkele homoseksuele oorlogsgetroffene 
in Nederland na de oorlog geregistreerd is als slachtoffer 
van vervolging. Ten tweede zijn deze bronnen (misschien 
op Wijnbergen na, dat is niet zeker) na Kamp Amersfoort 
in andere kampen beland (respectievelijk Bierman: 
Natzweiler; Smit: Saarbrücken; Snep: Sachsenhausen; 
Visser: Saarbrücken). De kans is dus aanwezig dat daardoor 
verwarring is ontstaan en het Duitse systeem met roze 
driehoek voor Kamp Amersfoort werd gehouden. Bij Ten 
Cate is sprake van een vergissing als hij zegt dat Jehova’s 
Getuigen een roze driehoek droegen.  

Dezelfde verwarring met het Duitse kleurensysteem kan 
gelden voor Bierman (Vught, Natzweiler), Bom (Vught) en 
Schmidt (Vught) voor wat betreft groen; in andere kampen 
kunnen zij die kleur hebben gezien bij beroepscriminelen. 
Uit de egodocumenten lijkt een crimineel in Kamp 
Amersfoort toch eerder als zwartlap te zijn geregistreerd.  
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Voetbal in Kamp Amersfoort

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel bekende en onbekende voetballers in Kamp 
Amersfoort gezeten. Er zijn zelfs wedstrijden gespeeld, blijkt uit egodocumenten (mémoires 
en dagboeken).

Bij het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog was voetbal 
de meest populaire sport van het land, net als nu een 
volkssport. Er waren in die tijd duizenden clubs in het land 
met zo’n 200.000 leden. Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat er ook gevangenen in Kamp Amersfoort zaten, die in 
hun vrije tijd deze sport beoefenden. Er waren nog geen 
beroepsvoetballers in die tijd, maar dat neemt niet weg dat 
er toentertijd ook al populaire spelers waren, waarvan de 
beste voetballers zelfs het Nederlands elftal haalden.

Door nieuw onderzoek naar het voetbal in de Tweede 
Wereldoorlog is er heel veel onbekende informatie 
gevonden, vooral over de duizenden oorlogsslachtoffers 
in deze sport. Dat is te volgen via de website 
Voetbalmonument.nl. Deze gegevens worden weer gedeeld 
via Oorlogsbronnen, zodat er een koppeling wordt gemaakt 
met tientallen archief- en erfgoedinstellingen over de 
Tweede Wereldoorlog. 

Mensen zijn natuurlijk nooit alleen maar voetballer 
geweest, maar ook een familielid, collega of vriend. De 
verhalen van omgekomen voetballers gaan daarom ook 
over de Holocaust, gesneuvelde soldaten, zeemannen, het 
verzet, de Kindertransporten van Vught of Nederlands-
Indië. Dat levert soms heel verrassende vondsten op of 
compleet nieuwe inzichten. Zo weten we nu bijvoorbeeld 
dat Feyenoord méér Joodse leden en donateurs had 
dan Ajax. Zulke verhalen kunnen weer worden gebruikt 
door de betreffende voetbalclubs of door plaatselijke 
herdenkingscomités.

Op die manier zijn er nu ook vijftig voetballers gevonden, 
die in Kamp Amersfoort verbleven. Het vermoeden is dat 
het er nog veel meer moeten zijn, maar dat onderzoek 
loopt nog. De eerste inzichten hebben we hier gebundeld. 

Bekende en onbekende voetballers

Kamp Amersfoort functioneerde van 18 augustus 1941 
tot en met 19 april 1945 als concentratiekamp. De 47.000 
gevangenen kwamen uit alle delen van het land, uit andere 
landen, uit verschillende lagen van de bevolking en werden 
om uiteenlopende redenen opgesloten. In het kamp 
heerste een structureel systeem van honger, dwangarbeid, 
mishandeling en executies. Veel van de gevangen mannen 
waren actief in het voetbal. Sommigen daarvan waren op 
dat moment bekende spelers.
Zo’n bekende speler was bijvoorbeeld Gerrit Nieuwkamp 

(gevangenenummer 2570), geboren 
op 29 maart 1917 te Amsterdam. 
Hij was kantoorbediende en 
speelde vanaf juli 1942 als spits 
in het eerste elftal van Ajax. Op 6 
september 1942 won Ajax met 4-2 
van ’t Gooi door twee doelpunten 
van Nieuwkamp. Daar bleef het 

bij, want op 29 september 1942 werd hij beschuldigd van 
verduistering van distributiebewijzen. Midden november 
belandde Nieuwkamp als ‘asociaal’ in Kamp Amersfoort 
en stierf op 30 januari 1943 op 25-jarige leeftijd in Kamp 
Vught.

Willem Herman 'het kanon van het oosten' Tusveld (#4364) 
werd geboren op 27 augustus 1915 te Almelo. Als geblokte 
spits van Heracles schoot hij niet alleen keihard, maar 
speelde ook zodanig. Voor een onbesuisde wraakactie 
kreeg hij een schorsing opgelegd van bijna zes maanden. 
Daarna kwam hij uit voor VVV. Op 4 augustus 1944 
belandde hij wegens werkweigering in Kamp Amersfoort en 
werd op 8 september naar Neuengamme gestuurd, waar 
hij tot de bevrijding in bijkamp Wöbbelin verbleef. 

Frank Wels (#8492), geboren 
op 21-2-1909 te Ede. Wels was 
speler van Unitas, kwam 36 keer 
uit voor het Nederlands elftal 
als rechtsbuiten waarin hij vijf 
doelpunten scoorde en speelde 
twee wereldkampioenschappen. 
Met zijn 1.63 meter was hij de één 
na kleinste international ooit voor 
het Nederlands elftal.

Pieter Hendrik Kaars Sjjpestijn (#235) werd op 6 augustus 
1896 geboren in Krommenie. Hij speelde voor de 
Koninklijke HFC uit Haarlem. Op 16 april 1941 werd hij 
gearresteerd in Beekbergen, waar hij een agrarisch bedrijf 
runde, wegens verzetsactiviteiten (hij regelde geld voor 
Engelandvaarders) en via de gevangenis aan de Gansstraat 
in Utrecht en het Oranjehotel in Scheveningen kwam hij 
op 7 september 1942 voor het Marinegericht 7 II. Op 6 
november 1942 belandde hij in Kamp Amersfoort en op 4 
december werd hij doorgestuurd naar Kamp Vught. Daar 
moest hij helpen bij de bouw van het kamp. Hij overleed op 
19 februari 1943, volgens de overlijdensakte aan Herz- und 
Kreislaufschwäche bei Lungenoedem.   

Auteurs: Floris van Dijk (NMKA) en Jurryt van de Vooren (sporthistoricus)
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Johannus Bernardus Petterson (#?), geboren op 28 
september 1898. Deze boekdrukker was oud-speler 
van Feijenoord en belandde op 6 maart 1944 in Kamp 
Amersfoort. Hij overleefde de oorlog en kwam aan het 
einde van 1945 weer thuis.  

Jan Willem van Overhagen (#3173), van beroep conciërge, 
speelde bij Feijenoord. Op 8 juni 1944 werd hij opgepakt 
voor het bezit van een radio en op 21 juli 1944 opgesloten 
in Kamp Amersfoort. Met het grote transport van 1438 
man werd hij op 11 oktober naar Neuengamme gestuurd, 
waar hij op 20 november overleed.

Broer de Boer (#7219) werd geboren op 16 mei 1918 te 
Joure. Vanuit Kamp Vught werd hij op 15 september 1944 
als gijzelaar naar Kamp Amersfoort gestuurd. In 1944 en 
1945 speelde hij samen met Abe Lenstra bij Heerenveen.

Izaäk Turksma was journalist en geboren op 29 oktober 
1913 (#1796). Het is niet bekend bij welke vereniging hij 
voetbalde, maar hij woonde in Halfweg. Volgens een nog 
ongecontroleerde bron werd hij samen met zijn broer 
Jacques tijdens een voetbalwedstrijd van het veld gehaald 
voor deportatie. De Joodse gevangenen werden extra 
slecht behandeld in Kamp Amersfoort. Turksma zou in 
Kamp Amersfoort zelfmoord hebben gepleegd op 25 
november 1942 door zichzelf op te hangen.

Adrianus Johannes van Leeuwen 
(#492) werd op 4 juni 1906 
geboren. Hij was lid van de Haagse 
voetbalvereniging Archipel. 
Van Leeuwen was actief in de 
verzetsgroep Parool, gearresteerd 
op 5 februari 1942, belandde op 23 
december 1942 in Kamp Amersfoort 
en op 5 februari 1943 op de 

Leusderheide geëxecuteerd. Later bleek dat Van Leeuwen 
was verraden door een voormalige secretaris van Archipel. 

Johannes Jacobus Hendrik van Ee (#8566) werd geboren 
op 15 oktober 1906 en was kapper. Hij speelde bij JSV uit 
Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. Hij arriveerde 
na een razzia in Gorinchem op 4 oktober 1944 in 
Kamp Amersfoort en werd op 11 oktober 1944 naar 
Neuengamme gestuurd. Hij stierf op 27 november 1944 in 
Husum, een bijkamp van Neuengamme.  

Gerrit Niklaas Krook, geboren op 17 januari 1896 (#1012) 
was tandarts en lid van de Utrechtse voetbalvereniging 
Kampong. Hij werd opgepakt voor hulp aan Joden en 
verspreiding van verzetskrantjes. Hij stierf in Kamp 
Amersfoort op 28 november 1942, vermoedelijk aan 
ontbering.

Jan Carel Wijnbergen (#?) werd geboren op 8 februari 1926 
te Amsterdam. Als speler van Ajax werd hij gearresteerd 
omdat hij in bezit was van illegale bladen De Waarheid. Na 
hardhandige verhoren belandde hij op 1 oktober 1944 in 
Kamp Amersfoort, waar hij ontsnapte en terugkeerde naar 
Amsterdam.

Jonas van Oosten (#1437) was op 
9 augustus 1926 geboren in Assen. 
Hij was lid van voetbalvereniging 
Achilles. Het gezin dook onder en 
verraden nadat de burgemeester 
van Assen via een officiële 
bekendmaking om hun opsporing 
en aanhouding had gevraagd. Jonas 
van Oosten werd op 16 januari 1943 
in Auschwitz vermoord. 

Johan Anna Heesbeen (#635) werd geboren op 22 oktober 
1914 en speelde bij Limburgia. Op 15 juli 1942 werd hij 
in Kamp Amersfoort opgesloten en dertien dagen later 
op transport gesteld naar Sachsenhausen, waar hij op 13 
februari 1945 overleed.

Voetbalcarrière na Kamp Amersfoort
In mei 1943 werd in Nederland de Arbeitseinsatz verplicht 
gesteld, de dwangarbeid voor de Duitse oorlogsindustrie. 
Kamp Amersfoort kreeg de functie van een verzamelkamp 
waardoor duizenden jonge Nederlandse mannen in 
afwachting waren op transport naar de fabrieken, mijnen 
en in het oosten. Van degenen die terug keerden zouden 
sommigen een carrière in het voetbal krijgen. 

Gerardus Reinier Snabilie (#9833) werd geboren op 7 
januari 1927 te Amsterdam. Hij arriveerde op 29 december 
1944 in Kamp Amersfoort en werd op 15 januari 1945 
naar Wenen op transport gesteld. Hij speelde vanaf 1952 
vier seizoenen als doelman bij betaald voetbalclub AZ en 
daarna bij Zwarte Schapen.

Antonius Johannes 'Charley' van de 
Weerd (#5266) werd geboren op 18 
januari 1922 te Wageningen. Op 16 
februari 1944 werd hij gearresteerd 
en belandde in Kamp Amersfoort 
in het zgn. NSF Kommando. Hij was 
jarenlang speler bij FC Wageningen, 
op één seizoen bij De Graafschap 
na. In 1948 won hij de KNVB-beker. 

Doelman Herman van Raalte (#79) 
was geboren op 8 april 1921 te 
Hengelo. Op 12 december 1942 
kwam hij aan in Kamp Amersfoort 
en werd doorgestuurd naar Kamp 
Vught waar hij op 10 april 1943 
werd vrijgelaten. Hij werd speler 
van HVV Hengelo, Blauw-Wit en 
BVC Amsterdam en speelde één 
interland.

Antonie (Tonny) van Ede (#10427), 
geboren op 22 december 1924 te 
Rotterdam. Vanwege zijn snelheid 
was de tweevoudig international 
bijgenaamd ‘De Schicht’, en later ‘De 
Oude Schicht’. Na Pim Doesburg is 
Tonny van Ede record-Spartaan met 
455 competitiewedstrijden.



27

vo
et

ba
l i

n
 k

am
p 

am
er

sf
o

o
rt

Christiaan Henk Temming (#4275), 
geboren op 17 november 1923 te 
Utrecht. Hij was speler van DOS in 
Utrecht, waarmee hij in het seizoen 
57/58 kampioen van Nederland 
werd.

Marinus Pieter Gosens (#2033) werd geboren op 1-1-
1920 te Schiedam. Hij was speler van SVV en werd in 
1949 kampioen door het Heerenveen van Abe Lenstra te 
verslaan met 3-1 (De Kuip, 69.300 toeschouwers). Later 
werd Gosens trainer van o.a. Fortuna Vlaardingen en in 
1969 werd hij kampioen met SVV om een jaar later weer te 
degraderen. Later werd hij ook trainer van Heracles, SVV 
en FC Eindhoven, waarmee hij in 1975 promotie naar de 
eredivisie bereikte.

Bestuursleden
In Kamp Amersfoort zaten ook enkele bestuurders 
uit het voetbal gevangen. De Amsterdammer Aäron 
de Meza, van beroep venter, was bestuurslid van de 
communistische sportkoepel Rode Sport Eenheid, gelieerd 
aan de Communistische Partij. Hij werd op 18 november 
1941 vanuit Kamp Amersfoort op transport gesteld naar 
Neuengamme, waar hij op 23 februari 1942 overleed. 

Bert Heesakker was hoofdredacteur van het clubblad van 
Feyenoord. Op 25 februari 1944 werd hij vanaf zijn werk 
afgevoerd, samen met nog vijf collega’s. Op 12 mei 1944 
werd hij onverwacht vrijgelaten en in Rotterdam afgezet. 
Op verzoek van zijn familie legde hij daarna zijn ervaringen 
in het kamp vast in knipselmap.

Voetbalwedstrijden
Van Auschwitz is bekend dat er bokswedstrijden werden 
georganiseerd tussen gevangenen. Ook kregen de 
SS’ers les in boksen. Enkele bekende boksers die daar 
gevangen zaten waren Salomo Arouch, Hertzka ‘Harry’ 
Haft, Sim Kessel, Victor Perez, Tadeusz Pietrzykowski en de 
Nederlander Leen Sanders. 

In Kamp Vught werden met goedkeuring van de 
kampleiding voetbalwedstrijden georganiseerd tussen 
Joodse en niet-Joodse elftallen. Dit is zeer opvallend, 
aangezien dit in het kader van anti-Joodse maatregelen 
buiten het kamp verboden was.1 

Dan doet zich de vraag voor of ook voetbalwedstrijden 
in Kamp Amersfoort plaats vonden. Uit onderzoek onder 
egodocumenten blijkt dat dit inderdaad is gebeurd.

Theo Schuijt (#819) was opgepakt tijdens de razzia 
in Beverwijk van 16 april 1944, als één van de 486 
jongemannen. Op basis van aantekeningen in een 

zakagenda werkte hij later zijn memoires uit. Hij schreef 
dat op 17 mei 1944 ‘Lange Jan’ (Blockoudste) een wedstrijd 
van een uur op het voorplein (dus op een relatief klein 
veld) organiseerde tussen de Beverwijkse gijzelaars en 
‘gewone’ gevangenen. Het team van de Beverwijkse 
gijzelaars bestond uit Kees Bol, Gerard Kleijne, Toon van de 
Bos; Wim Appel, Piet Rem, Mat Versteeg; Jan Verbeek, Piet 
Bleeker, Wim van de Meij, Ben Zuiderduin, Kees Dekker; 
de wissels waren o.a. Nier Grapendaal, Aat van de Winkel, 
Henk Verkooijen en Giel Aris. De bal was afkomstig van het 
Rode Kruis. Trots meldt Schuijt dat het sterke team van de 
Beverwijkers slechts eenmaal gelijkspeelde en verder alles 
won: 8-1, 4-0, 4-1, 7-1 en 12-0. Hieruit is op te maken dat er 
sprake was van een heuse competitie.2  

Jan Gerrit de Zeeuw (#8039) was speler bij Numansdorp. 
In zijn memoires beschreef hij een voetbalwedstrijd in 
Kamp Amersfoort op 20 mei 1944. Het ging hierbij om een 
elftal van Häftlinge (gewone gevangenen) tegen Gijzelaars. 
Het veld was uitgezet op de appèlplaats en de bal was 
beschikbaar gesteld door de voetbalvereniging H.V.V. uit 
Den Haag. Bij de Häftlinge speelden o.a. Klaas Hamer 
(#1622) uit Zwijndrecht als linksbinnen, de broer van Piet 
Kraak (rechtsachter van Stormvogels), linksbuiten Sijb Sterk 
van V.S.V. (Velsen), ene Veldkamp als centrale middenvelder 
(sportclub Enschede) en hijzelf als rechtsbinnen. Er deed 
zelfs een Joodse jongeman mee, die niet als zodanig bij de 
SS bekend was, een oud-speler van Z.A.C. uit Zwolle. Bij 
de gijzelaars deden nogal wat spelers van De Kennemers 
mee, opgepakt tijdens de razzia van Beverwijk. De meeste 
voetballers speelden op schoenen maar De Zeeuw op blote 
voeten. De uitslag was 3-3.3 

Gevangene Teunis de Waard (#?) schreef ook dat op 20 mei 
1944 een voetbalwedstrijd plaats vond, maar herinnerde 
zich een andere uitslag: 5-3. Op 22 mei troffen teams 
elkaar van NSF-Beverwijkers (4-1) en op 23 mei Häftlinge-
Beverwijkers (2-2).4

Gevangene Hermanus Arie Otten (#2759) werkte ruim 
zeven maanden op Abteilung III, de administratie. Hij 
arriveerde in Kamp Amersfoort op 29 oktober 1943. Daar 
wist hij transportlijsten met gevangenen te vervalsen, o.a. 
met de gestolen handtekeningenstempel van commandant 
Berg, waardoor andere gevangenen op transport gingen 
in de wetenschap dat zij zouden ontsnappen met hulp van 
buitenaf. Otten organiseerde naar eigen zeggen vaker op 
zondagmiddagen voetbalcompetities tussen gevangenen 
en gijzelaars. Deze gijzelaars mochten eigenlijk onder geen 
enkele voorwaarde hun barak uit, maar Otten had de 
sleutel van de barak van de gijzelaars.5 

Details over deze wedstrijden zijn nog niet bekend. Hoe 
vond de selectie plaats? Was er een scheidsrechter? 
Werden er doelen geplaatst? Alle informatie hierover is 
daarom welkom.

1. M. Meeuwenoord, Het hele leven is hier een wereld op zichzelf; de geschiedenis van Kamp Vught, Amsterdam (2014), p. 190 
2. T. Schuijt, Dagboek, Beverwijk (2004), p. 7 
3. J.G. de Zeeuw, Bijzonderheden over Kamp Amersfoort, niet vermeld in de toespraak van 19-4-2002, (2002), p. 7 
4. T. de Waard, Dagboek, p. 16-5-44 t/m 16-6-44 (z.d.)
5. H. Otten, “Ruim zeven maanden heb ik gewerkt op Abteilung III”, Nieuws NMKA (2013), p. 11-12; H. Otten, Concentratiekamp de hel van Amersfoort; waar gebeurd 

verhaal, (2012), p. 70-71
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Een elftal met tips
Deze nieuwe kennis over Kamp Amersfoort kan worden 
ingezet om groepen te bereiken, die anders niet zo snel 
geïnteresseerd zijn in geschiedenis of herdenken. Via het 
voetbal kunnen we jonge sporters aanspreken over de 
oorlogsslachtoffers, die bij dezelfde clubs hebben gespeeld, 
vaak zelfs van dezelfde leeftijd. Als slot hebben we daarom 
een elftal tips om deze sportverhalen op te nemen bij de 
eigen herdenkingen. 

1. Zoek de namen op Voetbalmonument.nl
2. Zoek de samenwerking met clubs
3. Zoek de samenwerking met het onderwijs
4. Zoek de samenwerking met jongeren
5. Zoek de samenwerking met media en archieven
6. Gebruik de hashtag #Voetbalmonument
7. Vertel de verhalen op Bevrijdingsfestivals
8. Vertel de verhalen in theaterproducties
9. Adopteer een oorlogsgraf van een voetballer
10. Leg Stolpersteine voor voetballers
11. Noem de namen van de omgekomen voetballers

Een verdere uitleg over deze tips is te verkrijgen via deze 
QR-code

Totenschein van Izaak Turksma (#1769)
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Jurryt van de Voren is sporthistoricus en eigenaar van sportgeschiedenis.nl en voetbalmonument.nl
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Den Haag, Drenthe en Smilde 
in WO2: de verbinding  

Toen ik klein was vertelde mijn vader, Henk Bastiaans, wel eens over de oorlog. Over de concentratie-
kampen waarin hij had gezeten en over zijn broer Gerard, die door de nazi’s doodgeschoten was. Pas 
toen ik veel later zijn ‘kampendagboek’ had gelezen, kwamen er bij mij vragen. Waarom waren zij 
opgepakt? Wat betekende "Nacht und Nebel”? Waar had hij precies ondergedoken gezeten? In 2017 
deed ik hier onderzoek naar, samen met een neef en een vriend van hem.  Het mondde uit in ons 
boek “Wel gebogen, niet gebroken” (2019). En uit de antwoorden die ik vond, kwamen natuurlijk weer 
veel nieuwe vragen voort. Vooral vragen over het hele brede netwerk om hen heen van en rond het 2e 
Ordedienst-proces.  Daarbij kwam ik op het spoor van steeds meer interessante verbindingen tussen 
verzetsmensen en gebeurtenissen in Den Haag, in Drenthe en in mijn huidige woonplaats Smilde. En 
ook over hun gezamenlijke verblijf en lot in Kamp Amersfoort en in andere kampen daarna.   

Den Haag: het vroege verzet van Johan Nout
en zijn vrienden1 
Henk Bastiaans is 25 en werkt bij de PTT in Den Haag, als 
postbode, als de oorlog begint. Hij vindt het maar niets 
dat Nederland bezet is. Het liefst zou hij naar Engeland 
gaan, maar hij zou niet weten hoe. Dat geldt ook voor zijn 
broer Gerard, die 6 ½ jaar ouder is.  Dan hoort Gerard 
van een vriend, Luc Honselaar (net als hij chauffeur) dat er 
meer mensen zijn die zich niet neerleggen bij de bezetting. 
Luc werkt in een garage van het Afwikkelingsbureau aan 
de Muzenstraat in Den Haag. Hij heeft gemerkt dat zijn 
personeelschef, Johan Nout, daar geheimzinnige dingen 
doet. Deze Johan Nout is militair. Hij heeft contact met 
andere militairen o.a. met overste Westerveld. Zij hebben 
een organisatie opgericht, de Ordedienst (OD), gebaseerd 
op een plan van Jonkheer Roëll, die chaos wil voorkomen 
en de orde wil handhaven op het moment dat Nederland 
bevrijd wordt door de Engelsen. Daarvoor hebben ze 
wapens nodig. Johan Nout houdt wapens achter die hij 
moet wegbrengen voor de Duitsers en ‘stelt die veilig’.  
Al snel raken naast Johans broer Albert Nout ook Luc 
Honselaar, Gerard en Henk Bastiaans en een zekere Bill 
Roeske betrokken bij de illegale werkzaamheden van Johan. 
Dit gaat een tijdlang goed. Maar dan komt de Abwehr 
erachter dan Johan wapens heeft opgeslagen in het 
hoofdbureau van de politie in Wassenaar, bij inspecteur 
Fogteloo, die net als hij actief is in het verzet. Johan en 
Fogteloo worden in april resp. op 7 mei 1941 gearresteerd 
en komen terecht in het “Oranjehotel”, de gevangenis in 
Scheveningen.

De arrestatiegolf en het 1e OD-proces; 
ook in Drenthe 
Deze arrestatie staat niet op zichzelf. Al snel is duidelijk dat 
de OD wel op militaire leest geschoeid is, maar zo lek is als 
een mandje; dit net als andere vroege verzetsorganisaties, 
zoals de Geuzen en de Oranjewacht. Er is geen ervaring 
met verzet; in het algemeen is men erg naïef en niet 
bedacht op verraad en tegenmaatregelen. En ook al 
profileert de OD zich niet als een organisatie die al tijdens 
de bezetting actief verzet pleegt, de nazi’s houden hen 
scherp in de gaten en vertrouwen het niet. Op 3 april wordt 
overste Westerveld gearresteerd en vele arrestaties van 
OD-leden volgen in de maanden daarna. Ook de opvolger 
van Westerveld, lt. kol. Versteegh, wordt uiteindelijk op 12 
september 1941 opgepakt. De OD stort voor de eerste 
keer in elkaar …

De OD is niet alleen in Den Haag actief. Vanuit het 
Algemeen Hoofdkwartier (AHK) van de OD in Den Haag 
wordt al in 1940 geprobeerd om overal in het land 
afdelingen (gewesten) op te richten met daaronder 
districten. Zo ook in Drenthe, in Assen. Daar is kap. 
Johannes van Haarst al in 1940 de eerste commandant van 
het gewest Drenthe. Van Haarst richt de eerste Drentse KP 
(knokploeg) op. En ook de OD in Drenthe krijgt al in deze 
eerste verzetsperiode te maken met arrestaties. Van Haarst 
wordt gearresteerd op 20 april 1941. Hij wordt, net als veel 
OD’ers, afgevoerd naar het Oranjehotel.  

Deze Van Haarst, een in het Drentse dorp Smilde zeer 
gerespecteerd man (hij was voorzitter van de Drentse 
voetbalbond en had het voetbalveld van VV Kyllot in Smilde 
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Auteur: Betty Hoogeveen - Bastiaans                   

1. “Wel gebogen, niet gebroken”, 2019, H.L. Bastiaans, Th. V. Bemmel, C. de Mari en B. Hoogeveen-Bastiaans; aangevuld met eigen onderzoek van openbare bron-
nen o.a. Oorlogsbronnen.nl, Arolsen Archives, wiardibeckman.com, processtukken 2e OD-proces, boeken, andere documenten en websites. Enkele specifieke 
bronnen worden in voetnoten bij de desbetreffende stukken tekst genoemd.
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geopend), heeft begin augustus 1940 in dat dorp een 
kleine maar actieve OD-afdeling opgezet. Daarvan maken 
o.a. deel uit Nathan van Dam, een Joodse jongen, en Jan 
Ludwig. Daarnaast sluiten ook nog Bertus Hoogeveen, Jan 
Boer, Jan Oosterwijk, Jan Bernier Homan, Hendrik Richters 
en Hendrik Eleveld zich aan. Deze groep houdt onder meer 
bezig met sabotage en waar mogelijk met het helpen van 
Joodse mensen aan onderduikadressen. Na de arrestatie 
van Van Haarst valt de groep uiteen, maar de mannen 
blijven wel actief in het verzet.2 Op hen kom ik later in dit 
artikel terug.
 
Het 1e OD-proces in Amersfoort
Op 27 maart 1942 begint in Paviljoen de Hoge Witte 
(tegenover het berghotel in Amersfoort) het 1e OD-proces. 
Het laatste deel vindt plaats in de kantine van Kamp 
Amersfoort. De uitspraak op 9 april 1942 is schokkend: 72 
man worden ter dood worden veroordeeld … Zij worden 
afgevoerd naar Duitsland en op 3 mei 1942 gefusilleerd 
in Sachsenhausen. Onder hen de eerste leiders van de 
OD, overste Westerveld en lt. kol. Versteegh, en Johan 
Nout. Van 7 anderen wordt de doodstraf veranderd in 
levenslang; o.a. inspecteur Fogteloo uit Wassenaar, de man 
die voor Johan Nout wapens verborg. Naast dit proces met 
allemaal ‘Todeskandidaten’ worden vele andere OD-leden 
elders berecht (bv. in Maastricht) en/of zonder proces naar 
Duitsland afgevoerd. Zo wordt Johannes van Haarst3  wordt 
weggevoerd naar Neuengamme; hij overlijdt daar op 13 
december 1942.

 

Kamp Amersfoort   

Den Haag na de arrestatiegolf van 1941; 
aanslag in Haarlem

In Den Haag likt de OD zijn wonden. Jhr. Schimmelpenninck 
neemt de leiding op zich, met steun van een aantal actieve 
militaire commandanten, ondersteund door een groep 
cadetten die hij om zich heen verzameld heeft o.a. Dogger 
en Abbebroek, en op de achtergrond nog steeds jhr. Roëll. 
In de zomer van 1941 komt een fusie tot stand met het 
legioen Oud-Frontstrijders (LOF); daarbij neemt de OD 
de actievere houding van het LOF (daadwerkelijk verzet 
plegen) over.

Het groepje rond de broers Bastiaans heeft intussen zijn 
verzetsactiviteiten voortgezet, ondanks de arrestatie van 
Johan Nout. Zij krijgen opdracht vanuit het verzetsnetwerk 

van Sjoerd Nauta en Frits van der Schrieck, nauw 
verbonden met de OD, om een infiltrant te liquideren. Deze 
‘vertrouwensman’ van de Duitsers (‘V-Mann’), Gé Stellbrink, 
heeft al veel verzetsmensen verraden en moet worden 
uitgeschakeld om verdere ellende te voorkomen. Albert 
Nout, Gerard Bastiaans, Bill Roeske plegen samen met 
Dick Groenveldt (een medewerker van Van der Schrieck) 
en met hulp van enkele anderen op 14 oktober 1941 in 
Haarlem aan de Slotersingel een aanslag op deze Stellbrink, 
die in gezelschap is van twee andere mannen. De aanslag 
mislukt; Stellbrink raakt gewond maar herstelt, één van zijn 
compagnons overlijdt. De daders weten te ontsnappen, 
al zijn twee van hen gewond. Stellbrink is na dit gebeuren 
wel zijn dekmantel in het westen van het land kwijt en 
wordt overgeplaatst naar Limburg; daar gaat hij verder 
met zijn verraderswerk. Gevolg: in het zgn. ‘Hannibalspiel’ 
dat zich daar ontwikkelt, worden de verzetsgroep van 
Nicolaas Erkens en twee andere groepen in het Limburgse 
grensgebied opgerold, met vele tientallen arrestaties en 
doodstraffen als gevolg. De daders van de aanslag weten 
vooralsnog aan arrestatie te ontkomen.

Drenthe, de liquidatie bij Schipborg4 

“Schipborg, donderdag 6 augustus 1942: 
In de vroege middag lokken verzetsstrijders Cornelis Spaans 
en Hendrikus van Dongen een man diep het Strubben-
Kniphorstbos in. Ze brengen hem naar de plek waar een groot 
gat in de grond is gegraven. De mannen van verzetsgroep dr. 
J. Rotte in Groningen hebben geen genade: Izaäk Daane is een 
SD dubbel-agent en moet geliquideerd worden. Het is Johannes 
Hovenkamp die eerder op de dag het gat in de grond graaft. 
Met zijn vrouw Petronella van Beusekom woont hij enkele 
honderden meters verderop, te Schipborg B 73 (nu Holle Drift). 
Hovenkamp is ook lid van de verzetsgroep van Rotte, specifiek 
van Knokploeg I. Ze spioneren en bieden hulp aan Joodse 
onderduikers.” 

De opdracht voor deze liquidatie hebben de mannen 
gekregen van Laurens Melse. Hij regelt de ontsnapping 
van Joden via de Van Niftrick-route, opgezet door Frits 
van der Schrieck. Dezelfde man, die eerder de opdracht 
gaf voor de aanslag in Haarlem. De mannen van Van der 
Schrieck hebben ontdekt, dat Izaäk Anthonie Daane deze 
ontsnappingsweg verraden heeft. Langs deze route zijn 
in de afgelopen twee jaar veel mensen via Putten (op de 
grens van Nederland en België) en Frankijk ontsnapt naar 
Engeland. Ook veel informatie van o.a. het AHK van de OD 
is zo naar Londen doorgespeeld, o.a. door kap. Somer (van 
de ID van Van Hattem) en via Lou Kist uit de groep Nauta/
Van der Schrieck.5 

Nadat zij Daane doodgeschoten hebben, vluchten Spaans 
en Van Dongen op door Petronella klaargezette fietsen naar 
het station in Assen en vandaar met de trein naar Den Haag. 
“Terwijl ze in de trein zitten, stormen de Duitsers de woning van 
Hovenkamp binnen. De SD’ers hebben het lichaam van Daane 
al gevonden, inclusief aantekeningenboekje met een lijstje met 
namen. Ook Hovenkamp staat ertussen. Een cruciale fout van 
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3. “In Memoriam 314 verzetslieden van de OD”; daarin verschillende lijsten, o.a. lijst D, waar Van Haarst op staat. 
4. “Het vergeten verhaal van een verzetsheld uit Schipborg", Bert Staats, 2018   
5. “De onzichtbare musketier”, Fam. Van der Schrieck, 2018 (Uitgeverij Prominent)
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de verzetsmannen, die vergeten zijn te controleren of Daane 
belastend materiaal bij zich droeg.” 
Hovenkamp wordt via het Huis van Bewaring in Assen 
afgevoerd naar het Scholtenshuis in Groningen. Zijn vrouw 
Petronella wordt verhoord, ‘weet van niets’ en wordt 
vrijgelaten. In de nacht van 6/7 augustus worden Spaans 
en Van Dongen opgepakt in het huis van Van Dongen in 
Scheveningen; zij worden in het Oranjehotel opgesloten.

De prijs voor de liquidaties: executie op de 
Leusderheide, bij Kamp Amersfoort 
Voor alle verzetsmannen van de aanslag in Haarlem en 
de liquidatie bij de Schipborg loopt het slecht af. Albert 
Nout, Gerard Bastiaans, Bill Roeske, Dick Groeneveld, bij de 
aanslag betrokken via Van der Schrieck, en een ander lid 
van hun groepje, Hans Smits, worden later toch opgepakt 
(zie verder in dit artikel, 2e arrestatiegolf OD). Zij worden na 
een proces in Utrecht, in december 1942, op 5 februari 
1943 gefusilleerd op de Leusderheide vlakbij Kamp 
Amersfoort. Henri Drenth, die een auto regelde voor deze 
aanslag in Haarlem, is op dat moment ziek. Hij wordt samen 
met de daders van de liquidatie bij Schipborg (Hovenkamp, 
Van Dongen en Spaans), en met Laurens Melse, Lou Kist en 
twee andere leden van de groep van Van der Schrieck, op 
24 juni 1943 eveneens op de Leusderheide gefusilleerd. In 
het museum van Herdenkingscentrum Kamp Amersfoort 
is bij één van de zuilen de afscheidsbrief van Johannus 
Hovenkamp te horen. 

Kap. van den Berg in Den Haag en de 
wapendropping in Hooghalen
In die zomer van 1941 sluit een zekere Kapitein Christiaan 
van den Berg zich aan bij de OD. Hij krijgt tot taak om 
kleine verzetsgroepjes te vormen en dergelijke bestaande 
groepjes aan te laten sluiten bij de OD.6 Tevens wordt hij 
inlichtingenofficier van de OD. Kap. Van den Berg ontmoet 
in de trein Ruud (‘Velo’) Bierman, die in Hooghalen bij de 
Arbeidsdienst werkt. Het bevalt hem daar niet meer en 
hij laat zich door Van den Berg overhalen om naar Den 
Haag te komen. Het groepje rond de broers Bastiaans en 
Luc Honselaar, betrokken bij de aanslag op Stellbrink, had 
zich ook aangesloten bij Kap. van den Berg. Van den Berg 
komt eind december 1941 in contact met OD-lid Walter 
Teller, die in zijn huis Fahrenheitstraat 678 in Den Haag 
onderdak verleent aan SOE-agent (de Engelse Special 
Operations Executive) Huub Lauwers. Lauwers is samen 
met een andere SOE-agent, Thijs Taconis, op 6 november 
1941 gedropt op het Stegerveld bij Ommen. Via Lauwers 
en Taconis krijgt Van den Berg opdracht uit London, om 
sabotageploegjes samen te stellen en om locaties te 
zoeken voor wapendroppingen.

Bierman wijst hem op een geschikte locatie in Hooghalen; 
samen verkennen ze het terrein bij ‘Het Paradijs’, bereiden 
ze alles voor en geven ze de exacte coördinaten van de 
locatie door aan Londen. Bierman heeft enkele mannen uit 
Kamp Hooghalen bereid gevonden om te helpen met het 
bergen van de wapens en explosieven: Corstiaan van der 

Vossen en Johannes (‘Joep’) Schols. Anne de Vries, bakker 
Walles en boer Eggink in Hooghalen zijn op de hoogte; de 
twee laatste fungeren als logeeradres voor de ‘Hagenaars’. 
In de nacht van 26/27 februari 1942 is het zover; Van den 
Berg en Bierman rijden met Lauwers naar Hooghalen. Uit 
Londen hebben ze de tijd doorgekregen: 01 uur ‘s nachts. 
Er wordt inderdaad een container met wapens gedropt 
en samen met Schols en Van der Vossen slagen ze erin 
de container te bergen. Bierman blijft nog enkele dagen 
in Hooghalen; daar is de dag na de dropping ook George 
Ridderhof aangekomen, een andere medewerker van 
Van den Berg, om de wapens op te halen en te zoeken 
naar een 2e container. Enkele dagen later vertrekken zij 
naar Den Haag. Anne de Vries en Walles zorgen ervoor 
dat achtergebleven belastend materiaal zoals lampen en 
pistolen wordt weggewerkt.7 

De 2e arrestatiegolf binnen de OD
Deze Ridderhof heeft het volle vertrouwen van Van den 
Berg en is van alles op de hoogte. Van den Berg weet 
niet dat Ridderhof in werkelijkheid een V-Mann is …  Via 
Ridderhof is Giskes, hoofd van de Abwehr, van alles op de 
hoogte. Door enkele eerdere arrestaties en de infiltranten 
binnen de OD had hij al een en ander ontdekt. Nu heeft 
hij voldoende zekerheid over de plannen, de agenten en 
het zendadres in Den Haag om in te grijpen. Enkele dagen 
later komt een grote arrestatiegolf op gang in Den Haag 
en ook elders. Op 6 maart worden in Den Haag Louwers 
en Teller opgepakt op het zendadres, op 7 maart Van den 
Berg en Bierman; op 11 maart Schols en Van der Vossen in 
Hooghalen.

 

Ruud ‘Velo’ Bierman

Gerard en Henk Bastiaans worden op 30 maart in hun 
ouderlijk huis gearresteerd, samen met hun vriend Luc 
Honselaar. En vele arrestaties van OD-mensen volgen, in en 
rond Den Haag, maar ook elders in het land. De OD-leiding, 
gewestelijk commandanten, alle betrokkenen bij de aanslag 
in Haarlem, alle mensen uit de groep van Van den Berg en 
rond Frits van der Schrieck, enz. 

“Englandspiel” 
Met de wapendropping in Hooghalen en al deze 
arrestaties, in het bijzonder die van de agenten Lauwers en 
Taconis, begint het zgn. “Englandspiel” of, in de benaming 

6. Nationaal Archief, 2.13.137 Inv. 266,  Anklage en Feldurteile Van den Berg, Bierman, Teller e.a  
7. “Gemeente Beilen 1940-1945, deel 3”, Hist. Vereniging Gemeente Beilen 2001 en: NA 2.13.137 inv 405, Anklage Van den Berg, Bierman, Schols en Van der Vossen 
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van de Duitsers, “Operatie Nordpol”. Daarover is heel veel 
gespeculeerd en geschreven; nog steeds, eind 2022, is 
niet alles duidelijk. Wel staat vast dat Lauwers in opdracht 
van de Duitsers de zendverbinding met Engeland in stand 
gehouden heeft. Hij liet bewust de tussen Londen en de 
agenten afgesproken ‘security-check’ weg, zodat de S.O.E. 
in London zou weten dat er iets fout zat. Of dit daar ook 
gezien en onderkend is, blijft onduidelijk. In ieder geval zijn 
in de periode van maart 1942 tot eind mei 1943 meer dan 
50 gedropte agenten direct na hun landing. gearresteerd. 
Vrijwel allen werden zij op 6 of 7 september 1944 in Kamp 
Mauthausen vermoord. 

Drenthe en de Smildegers, vervolg
In Drenthe is Jurriaan Boiten, ijzerhandelaar in Assen, 
in 1942 druk bezig om de gewestelijke organisatie weer 
op te zetten. Hij schakelt hiervoor Reinder Bovenhuis 
en Josephus Philipsen in, die ook in Assen wonen. 
Reinder Boverhuis kent een zekere Abraham Jacobson, 
drukker in Overveen (N.H.); deze is gevlucht om aan de 
Jodenvervolging te ontkomen en zit ondergedoken in 
de Drentse bossen, bij Norg8. Na een gesprek tussen 
deze vier mannen is Jacobson, na wat aanvankelijke 
bedenkingen, in juli 1942 bereid om de post van gewestelijk 
commandant van de O.D. Drenthe op zich te nemen. Het 
loopt echter anders. Diezelfde maand nog grijpt de SD 
(Sicherheitsdienst) in; waarschijnlijk (mede) als gevolg van 
verraad in Alkmaar9, waarmee contacten vanuit Assen 
waren. Op 14 juli worden Boiten, Boverhuis en Jacobson 
gearresteerd, drie dagen later Philipsen.

In Smilde is Nathan van Dam al in de loop van 1941 naar 
Rotterdam vertrokken; daar blijft hij actief in het verzet, 
maar in januari 1943 wordt hij er gearresteerd. Via het 
Oranjehotel in Scheveningen belandt hij in oktober 
1943 (als “abgetrennte”, zonder berecht te zijn) in Kamp 
Amersfoort, als één van de weinige Joodse gevangenen. 
Vandaar zou hij aanvankelijk overgebracht worden naar het 
Nacht und Nebelkamp Natzweiler in de Elzas. Maar omdat 
hij zeer vakbekwaam was, worden de plannen met hem 
gewijzigd. Hij wordt door een Duitse rechtbank veroordeeld 
tot 15 jaar dwangarbeid en tewerkgesteld op de NSF-
afdeling in Amersfoort. Een jaar later wordt hij op echter 
op transport gezet naar Neuengamme. Vervolgens komt hij 
in Meppen terecht, vanwaar hij op 24 maart 1945 met een 
grote groep te voet geëvacueerd wordt naar Sandbostel 
en daar op 29 april 1945 door de Engelsen bevrijd. Nathan 
overleeft als enige Joodse inwoner van Smilde de oorlog.10  

De overige Smildeger OD’ers worden gearresteerd in de 
periode september 1942 - januari 1943. Jan Ludwig wordt 
in september 1942 opgepakt en na één nacht in het Huis 
van Bewaring in Assen naar het Oranjehotel overgebracht, 
waar al veel OD-ers zaten. Onder hen de groep van Van 
den Berg, incl. de broers Bastiaans, en ook mannen uit 
Hooghalen (Bierman, Schols en Van der Vossen). Ludwig 
zou bij zijn verzetsactiviteiten in contact hebben gestaan 

Jan Ludwig  Nathan van Dam

met OD’ers die betrokken waren bij het Englandspiel.11

Met wie hij dan precies contact gehad zou hebben, blijft 
nog steeds een vraag. Met één of meer van de mannen die 
in Hooghalen, vlakbij Smilde, hebben gezeten (Bierman, 
Van der Vossen, Schols)? Of met anderen uit de omgeving 
van Smilde/ Hooghalen/ Assen, die wisten van de 
wapendropping?

Het 2e OD-Proces; samen in Haaren
De meeste OD-ers die zijn opgepakt bij de arrestatiegolf 
van november 1941 – zomer 1942, worden later dat jaar, 
als de verhoren zijn afgerond, vanuit Scheveningen naar 
Kamp Amersfoort gevoerd. Omdat Kamp Amersfoort 
verbouwd en uitgebreid moet worden, gaan zij vrijwel 
allemaal in januari 1943 op transport naar het nieuwe 
kamp in Vught. De omstandigheden zijn er erbarmelijk, 
zowel in Amersfoort als in Vught. In maart vertrekken de 
mannen naar het Groot-Seminarie in Haaren voor het 2e 
OD-proces (15 maart – 27 april), waarin zij terechtstaan. 
Bij de 100 ‘Todeskandidaten’ voor dit 2e OD-proces staan 
overigens niet eerder in dit artikel de mannen, die in 
december 1942 veroordeeld zijn voor de aanslagen op 
Stellbrink en op Daane en die op 5 februari of 24 juni 1943 
daarvoor gefusilleerd zouden worden. 

En van de 100 ‘Todeskandidaten’ voor het 2e OD-proces 
zijn er inmiddels ook al 5 door de ontberingen gestorven; 
enkele anderen kunnen door ziekte niet aanwezig zijn. 
Van de gedaagden worden 21 ter dood veroordeeld; 
later wordt dit bij vier van hen (Roëll, Tibo, Velu en 
Kolff) omgezet in levenslang. De 17 andere ter dood 
veroordeelden, o.a. jhr. Schimmelpenninck en kap. Chr. 
van den Berg, worden op 29 juli 1943 gefusilleerd op de 
Leusderheide. De overigen, incl. Bierman, Van der Vossen 
en Schols uit Hooghalen, de Assenaren Boiten, Boverhuis, 
Philipsen samen met Jacobson, en Henk Bastiaans (mijn 
vader) en Luc Honselaar, worden allen ‘abgetrennt’. Zij 
worden als ‘Nacht- und Nebelgevangenen’ (N&N) eind 
oktober 1943 via Amersfoort afgevoerd naar Natzweiler 
en later naar andere concentratiekampen in Duitsland 
en Oostenrijk. Voor de buitenwereld waren zij dood, er 

8. Processtukken 2e O-proces en: Neuengamme Bulletin, maart 2013: “De ondergrondse in ’t veen”, deel 1, Henriëtte van Dijk, p. 23/24   
9. Het Vrije Volk, 13 maart 1948, artikel: “Brüne, illegaal werker van formaat”, e.a. bronnen 
10. https://www.dirkhuizinga.nl/smilde/geschiedenis.html en: Levend Verleden (HV Smilde), jaargang 17, nr. 1, Ger Ax, artikel “Eén overleeft de Holocaust”, p.38
11. Levend Verleden (HV Smilde), jaargang 17, nr. 1, april 2020, artikel Ger Ax, p.38 en: Levend Verleden (HV Smilde), jaargang 14, nr. 1, maart 2017, p.4-7, artikel op 
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was geen enkel contact met hen meer mogelijk. Veertig 
van de honderd mannen uit dit 2e OD-proces overleven 
de oorlog. Onder hen: Henk Bastiaans en Luc Honselaar, 
Bierman, Schols en Van der Vossen, en ook Boverhuis en 
Jacobsen. De laatste op opmerkelijke wijze, ondanks dat hij 
Jood was. Hij werd als deskundige geselecteerd voor het 
‘valsemunterscommando’ in Sachsenhausen …12. 
Joep Schols bleef in Kamp Amersfoort als ‘Kamphaftlung’; 
hij was daar achtereenvolgens kok, werkzaam op 
de administratie en later zelfs (door de gevangenen 
gerespecteerd) kampoudste. 

Smildegers en Hagenaars op transport 
en in de kampen13

Jan Ludwig heeft niet terechtgestaan in het 2e OD-proces, 
onduidelijk is waarom. Wel gaat hij (voor zover bekend 
zonder enig proces), samen met de meeste ‘abgetrennten’ 
van het 2e OD-proces, eind oktober 1942 naar Kamp 
Amersfoort en vandaar op 26/27 oktober 1943 naar het 
N&N-kamp Natzweiler in de Elzas. Bij de evacuatie van 
Natzweiler (ten gevolge van de invasie in Normandië) 
worden zij allen rond 6 september 1944 naar Dachau 
getransporteerd. 

Vanuit Dachau worden de N&N-gevangenen verspreid over 
diverse andere kampen. Jan Ludwig gaat op transport naar 
Mauthausen, samen met o.a. de Hagenaars Henk Bastiaans 
en Luc Honselaar. Daar arriveren ze op 14 september. 
Mauthausen is één van de ergste kampen, berucht door 
de ‘dodentrap’. Henk Bastiaans wordt begin oktober 1944 
naar Melk (bij Wenen) getransporteerd met 16 andere van 
de 23 Nederlanders die in Mauthausen zitten, om daar in 
de mijnen te gaan werken. Zij denken daar een grotere 
overlevingskans te hebben dan in Mauthausen. Ook Jan 
Ludwig wordt overgeplaatst naar Melk. Een verschrikkelijk 
kamp, aan de voet van een prachtig klooster aan de Donau. 
Jan overlijdt in Melk op 30 maart 1945, Goede Vrijdag, net 
als vele anderen niet meer bestand tegen alle ontberingen, 
mishandelingen, honger en ziektes. 

 

   
‘Dodentrap’ Mauthausen 

Zicht op klooster Melk vanuit het kamp

Henk Bastiaans weet bij de evacuatie van Kamp Melk in 
april 1945 de ‘dodenmars’ naar Kamp Ebensee te overleven 
en wordt daar op 5 mei 1945, meer dood dan levend, 
bevrijd. Ook zijn vriend Luc Honselaar overleeft de kampen. 

Eind mei wordt Henk Bastiaans, als hij voldoende hersteld 
is om vervoerd te worden, door het Franse Rode Kruis naar 
een ziekenhuis in Frankrijk gebracht voor verder herstel. 
Op 29 juni 1945 arriveert hij in Den Haag bij zijn ouders. 
Kort nadat Henk Bastiaans terug is in Den Haag, krijgt hij 
bezoek van Jan Ludwig’s broer J.B. Ludwig. Henk vertelt 
hem dat Jan de laatste dagen in Melk heel ziek was, hoge 
koorts had en in het revier (de ziekenboeg) lag. Daar 
lagen 4 zieken in één bed. Jan had o.a. hongeroedeem 
en longontsteking. Op zijn sterfbed zegt hij op vrijdag 
30 maart, Goede Vrijdag, tegen Henk: “Vandaag is onze 
Heiland ook gestorven, aan hem vertrouw ik mij toe.”14  

Die zomer keert Henk nog even terug naar de boerderij 
van neef Kobus in Willemsoord, om aan te sterken. Kobus’ 
zoon Bas, destijds een jaar of 10, herinnert zich nog heel 
goed hoe Henk met lege ogen voor zich uit zat te staren … 
De kinderen hadden opdracht gekregen hem met rust te 
laten; ‘hij is heel erg ziek’, zei hun moeder. Nog in die zomer 
begint Henk zijn herinneringen op papier te zetten in een 
dagboek over de kampen. Therapeutisch, om het van zich 
af te schrijven. Het dagboek is voor hem min of meer een 
afsluiting van een verschrikkelijke lijdensweg; voor mij was 
dit het begin van een zoektocht. 

Henk Bastiaans weer thuis, juli 1945  

12. “Mein Grossvater, der Fälscher; eine Sourensuche in der NS-Zeit,”, Ch. Krüger, Deutsche Verlags-Anstalt 2015   
13. Arolsen Archives en oorlogsbronnen.nl
14. “Levend verleden”, Hist. Ver. Smilde, jaargang 14 nr. 1, maart 2017, p.4-7, artikel op basis van J.B. Ludwig in “Knikkerspatten, een kroniek over de familie Ludwig”. d
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Tegen de stroom in 
In het standaardwerk over Kamp Amersfoort staat geschreven: “de meeste verdachten in het proces 
tegen de verzetsorganisatie Inlichtingendienst (ID) werden na de uitspraak half juli 1943 in Kamp 
Amersfoort ondergebracht. De twintig terdoodveroordeelden verlieten het kamp enkele dagen later om te 
worden geëxecuteerd 1”. Achter deze paar zinnen verschuilt zich een hele wereld. Onderstaand wordt die 
voor het voetlicht gebracht want sinds 2003 is er aanvullend het nodige boven water gekomen. 

Willen Engelse vliegtuigen nazi-Duitsland bombarderen 
dan moeten ze eerst ongestoord over ons land 
vliegen. Informatie is er nodig; zoals over de Duitse 
luchtafweer hier. Om die aan Londen te leveren, vormen 
spionagegroepen in Delft, Middelburg, Amsterdam en 
andere plaatsen de Inlichtingendienst (ID). Ambachtslieden, 
studenten, leden van de Haagse hockeyclub, ambtenaren, 
ontslagen militairen én anderen beseffen dat bevrijding en 
vrijheid niet vanzelf gaat. Op de tast beginnen ze informatie 
te verzamelen die via ingenieuze routes in Londen komt. 
De ID wordt beschouwd “als de belangrijkste in ons land 
werkzame spionagegroep”2 . 

Tot 6 maart 1942. Want hoe weloverwogen hun durf 
en hoe scherp en snel hun vernuft, er is geen kruid 
gewassen tegen een geraffineerde Néderlandse infiltrant 
(V-mann George Ridderhof3 die nog had gewerkt aan 
de verspreiding van het verzetsblad Vrij Nederland en 
na arrestatie medio 1941 ‘omgaat’ 4). De Delftse student 
en centrale persoon Han van Hattem wordt als eerste 
opgepakt. De ID wordt opgerold met valse voorwendselen, 
onweerstaanbaar uitspelen, uitputten en martelen. 52 
personen verschijnen voor een nazi-rechtbank. 23 worden 
ter dood veroordeeld. Twintig vonnissen worden voltrokken 
op 20 juli 1943 op de Leusderheide. Zes zijn dertiger, 
meestal gehuwd en veelal vader en veertien zijn twintiger 
en soms net gehuwd. 

Twee slachtoffers kwamen 
uit een gespleten gezin van 
collaborateurs en gingen in 
het verzet. Wim Kooijmans (20) 
zijn vader was midden jaren 
dertig hoofdonderwijzer en uit 
wrok tegen de bezuinigingen in 
het onderwijs (steeds grotere 
klassen, lagere salarissen) was 
hij anderhalf jaar buitengewoon 
actief NSB-lid geweest.  Dat 
had hij van het schoolbestuur 
moeten beëindigen5. Al snel 

na de bezetting werd hij opnieuw lid, werd actief in 

het Opvoedersgilde dat het nationaalsocialisme wilde 
onderwijzen, werd hoofd van de Opleiding Nationaal 
Socialistisch Ambtenaren, droeg opnieuw een zwart 
uniform en wordt inspecteur van het lager onderwijs6. 
Tot hij op 22 augustus 1943 om ontslag vraagt en zijn 
NSB-lidmaatschap opzegt nadat zijn zoon Wim op 
20 juli 1943 om verzetsdaden op de Leusderheide is 
gefusilleerd. Ook Wim zijn oudste zus stopt om die reden 
bij de Arbeidsdienst maar huwt wel met NSB-journalist 
Jan Boreel. Wim was afgestudeerd op het lyceum, 
wil vliegtuigbouwkunde in Delft gaan studeren, heeft 
een zweefvliegtuig dat is gestald in een hangar bij de 
Fokkerfabriek en werkt er als leerling7. Via zijn oudere broer 
Adje was Wim in contact gekomen met Dolf Snijders die hij 
kende van het lyceum en die lid was geworden van de ID en 
die van Bib van Lanschot een opdracht had gekregen voor 
het werven van bruikbare en betrouwbare medewerkers8. 
Van Lanschot had eerder al Dolf gerekruteerd en kreeg 
zelf vaak inlichtingen van o.m. de in ons land geboren en 
getogen Duitse militair E.J.L.J.M. Feldhaus van Ham. Wim zijn 
kennis en ingang bij Fokker kwam als geroepen. Voor Wim 
was het een mogelijkheid zijn leven een nieuwe invulling 
te geven nu door de oorlog zijn studieplannen waren 
gedwarsboomd. Hij brengt de luchtafweer en zoeklichten 
bij de fabriek nauwkeurig in kaart en geeft gegevens door 
over Duitse opdrachten aan Fokker voor vliegtuigbouw9. 

Via de genoemde infiltratie wordt na Van Hattem op 1 
april 1942 Dolf gearresteerd en, op grond van gevonden 
aantekeningen op zijn kamer in het huis van zijn ouders, 
een week later Bib en op 30 april Wim10. Wim krijgt in de 
cel zelfs nog brieven van vader over de van God gezonden 
führer11. Na zware verhoren en een schijnproces, volgt 
het vonnis van de doodstraf. Het aanvankelijke optimisme 
van zijn vader slaat om in twijfel of hij met zijn NSB-inzet 
wel genoeg gewicht in de schaal kan leggen om het leven 
van zijn zoon te redden en openen zijn ogen voor de ware 
aard van het nazi-gedachtengoed12. Het gratieverzoek 
loopt op niets uit. “Wij gaan direct gezamenlijk nog eenmaal 
het Heilig Avondmaal vieren en nemen dan afscheid van 
deze wereld om ons over te geven in Gods hand” schrijft 
Wim in zijn afscheidsbrief13. Na de identificatie wordt Wim 

1. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort, Amersfoort, (2014),  
p. 171.

2. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
 ’s Gravenhage, (1974), Deel 5, tweede helft, p. 887.
3. Ib., p. 935.
4. Ib., p. 876-877.
5. Luuc Kooijmans, Het geheim van de Valeriusstraat, Amsterdam, (2016), 
 p. 27-28.

6. Ib., p. 46-47.
7. Ib., p. 41-42.
8. Ib., p. 99.
9. Ib., p. 89.
10. Ib., p. 94-95 em 106-107.
11. Ib., p. 183. 
12. Ib., p. 202.

Auteur: Edie Brouwer
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op 21 november 1945 begraven op Rusthof vlak bij het 
voormalige Kamp Amersfoort. Ook Dolf Snijders werd 
gefusilleerd; hij werd 23 jaar.

In het gevang dichtte Dolf: 
“Ondanks alles trouw te blijven 
Aan je land en aan je woord In 
een hel niet te beschrijven Waar je 
langzaam wordt vermoord” 14. Dolf 
was in het gezin geboren als een 
nakomertje en was een laatbloeier; 
pas op zijn 21e slaagde hij op de 
hbs15. Zijn vader was directeur van 
de telefoondienst te Amsterdam 
waar o.a. Frans Hofker werkte die 
al snel na de bezetting een van de 
oprichters is van het verzetsblad 

Vrij Nederland. Dat laat onverlet dat Dolf uit een gespleten 
gezin kwam. Zijn bijna achttien jaar oudere zuster 
Henrica Christina (Riek) was al vroeg in de jaren dertig 
een overtuigde nazi, huwde later met de vroegere NSB-
predikant en inmiddels SS’er Gerrit van Duijl die in de tijd 
van de executie van zijn zwager Dolf, met Riek vertrok naar 
Berlijn en er kwam te werken in de staf van Goebbels16. De 
beide kinderen uit Riek haar vorige huwelijk met Arent de 
Vos werden toegewezen aan hun vader en één van beiden 
werd opgepakt bij de razzia van Hilversum in oktober 
1944, kwam terecht in Kamp Amersfoort en vervolgens 
in een Duits kamp wat hij overleefde. Dolf zijn schoonzus 
haar vader was een nationaalsocialistische rector en werd 
daarom van school weggepest door massaal gesis en 
gestamp van zijn leerlingen bij de dagopeningen17.

Een andere dichter die lid is van de ID is Emile van der 
Borch van Verwolde. Hij was afgestudeerd jurist, zegde kort 
nadat Nederland was bezet zijn baan op bij het ministerie 
van Justitie, werd lid van de ID en leider in het oosten van 
ons land. Hij wordt 33 jaar. 

Bib van Lanschot (29) krijgt gratie; zijn doodvonnis 
wordt omgezet naar Nacht und Nebel omdat hij 
ontoerekeningsvatbaar zou zijn. De werkelijkheid van de 
gratie18 is dat de Haagse zakenman Robert Onslow van 
Gennep namens de Staat voor de vliegbasis Soesterberg 
begin 1940 -dus enkele maanden voor de oorlog begon- 
achttien bommenwerpers had besteld bij de Duitsers en 
aan hen 3,2 miljoen mark had aanbetaald. Om dat geld 
in de oorlog teruggestort te krijgen, komt hij in contact 
met Wilhelm Harster; jurist, vanaf het begin NSDAP-lid, 
betrokken bij de Kristallnacht in Innsbruck, hoofd SD en 
na Rauter de hoogste in de SS-, politie- en naziterreur in 
ons land en verantwoordelijk voor deportatie joden uit 
ons land. Het aanbetaalde geld was ingepikt maar Harster 

zegt toe “Wanneer u hulp nodig hebt, kunt u voor uzelf en 
uw familie en anderen bij mij komen." Loes van Overeem 
wil alles doen om het leven te redden van Van Lanschot 
en een andere vriend (Hamel). Via haar man, internist Bob 
Overeem, diens collega, psychiater Glastra v Loon, wordt 
Loes geïntroduceerd bij Van Gennep in januari 1943. Die 
hoort haar verzoek om hulp. Het echtpaar Van Gennep en 
hun dochter organiseert vervolgens een etentje met het 
echtpaar Overeem en Harster. Loes zit aan als vriendin van 
de dochter van Van Gennep. Het contact is goed tijdens 
het diner en enkele dagen later wordt in een bezoek aan 
Harster door Loes het lot van haar vrienden aan de orde 
gesteld; met succes. Van Lanschot zit van 15 september 
1943 in Kamp Amersfoort tot hij bijna zes weken later 
op 26 oktober uit het Kamp op transport wordt gesteld 
naar Natzweiler met 67 anderen waar onder Hans Teengs 
Gerritsen en Pim Boellaard. “Waar we heen gaan, moeten 
we sterk zijn” was het motto van Boellaard waaronder 
hij gymlessen in Kamp Amersfoort organiseerde om fit 
te blijven; - een initiatief dat van zulk een onschatbare 
waarde bleek te zijn en waarvoor veel overlevenden hem 
achteraf dankbaar zijn19. Die hel in Natzweiler en de oorlog 
overleven zo Pim, Hans en Bib.

In een later eetafspraak bij Van Gennep wordt door Loes bij 
Harster het lot van de gevangenen in de kampen ter sprake 
gebracht. Zij maakt zwarte handen maar wordt met de 
toezegging op zak de witte engel voor gevangenen. 

In de jaren na de oorlog zijn er postuum onderscheidingen 
voor Kooijmans (Bronzen Kruis), Snijders (Bronzen Kruis), 
Van Hattem (Bronzen Leeuw), Van der Borch van Verwolde 
(Bronzen Leeuw) en Van Lanschot (Militaire Willemsorde). 
Postuum werd in 1985 aan Emile van der Borch van 
Verwolde ook het Verzetsherdenkingskruis toegekend en 
uitgereikt door prins Bernhard en prinses Juliana aan de 
broer van Emile.
 
In de weken voor de voltrekking van het vonnis had Emile 
het volgende gedicht:
“Ik voel geen medelijden noch verzet
voor hen die deze reis nog nooit begonnen,
maar zich te ruste legden in het veilig bed
van gewaardeerde deugd en gewaardeerde zonde,-
want zij zijn dood.” 20 

13. Ib., p. 222.
14. Ib., p. 169.
15. Ib., p. 90..
16. Telefonisch interview met Dolf zijn oomzegger op 15 juni 2018.
17. Ib., p. 26.
18. Parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945,  verslagen van zitting 29 september 1948 met verhoor van Louise Henriëtte Maria Agnes van Overeem-Zie-

genhardt en van zitting 16 november 1948 met verhoor van Robert Onslow van Gennep. Zie ook Speciale bijlage bij Informatiebulletin No. 20 / Januari 2007 van  
NMKA.

19. Jolande Withuis, Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001), Amsterdam, 2008, p. 153.
20. De Wanhopige, Emile van der Borch van Verwolde, Verzamelde poëzie, Verwolde, (1979), p. 45. Dit gedicht is voorts opgenomen in Gerrit Komrij, De Nederlandse 

poëzie van de 19de en 20ste eeuw in duizend en enige gedichten, Amsterdam, (1996), Emile van der Borch van Verwolde.
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Gijsbertus de Maagd, 
homoseksueel in Kamp Amersfoort

In Nederland is na de oorlog geen Nederlandse homoseksueel officieel erkend als vervolgings-
slachtoffer vanwege zijn of haar geaardheid. Actieve vervolging is bekend uit met name Duitsland 
en Oostenrijk, maar ook Frankrijk. Dat neemt niet weg dat er in Kamp Amersfoort onder de 47.000 
gevangenen vanzelfsprekend ook homoseksuelen gevangen zaten. 

Seksualiteit in een concentratiekamp is volgens gevangene 
Lambertus Schmidt (gevangenenummer 1277) niet iets 
waar de energie, zo hard nodig om te overleven in een 
keihard systeem van honger en mishandeling, naar uitging. 
Meegesmokkelde foto’s van onbereikbare geliefdes 
brengen daar ook weinig verandering in. Dat verandert 
ingrijpend wanneer een besloten vrouwenafdeling 
wordt geopend; waarschijnlijk doelt hij hierbij op Kamp 
Vught maar eenzelfde gebeuren kan zich hebben 
voorgedaan in Kamp Amersfoort, waar ca. 700 vrouwen 
afgescheiden gevangen hebben gezeten: Jodinnen, 
Amerikaanse staatsburgers, Jehova’s Getuigen en een 
enkele verzetsstrijdster in de bunker, zoals Sabine Zuur. 
Hoewel het verboden is staan de mannen de modieuze en 
van enige make-up voorziene Jodinnen aan te gapen en 
proberen zo dichtbij mogelijk te komen. Straffen riskerend 
resulteert dat in liefdesbrieven, gedichten, uitgesproken 
verlangens, obscene tekeningetjes en trouwbeloftes.1  
Dezelfde afwezigheid van seksualiteit wordt gesignaleerd 
door de Haarlemse huisarts Jan Roorda (# 284): verlangen 
naar vrouwen en erotische dromen zijn sporadisch in Kamp 
Amersfoort. Van homoseksualiteit merkt men ook nooit 
iets, schrijft hij.2  
De eerste commandant van Kamp Amersfoort, Walter 
Heinrich, meent een groep gevangenen bij hun ontslag 
uit het kamp toe te moeten spreken doordrenkt van een 
nationaalsocialistische ideologie. Hij houdt de groep voor 
hoe slecht Joden en Jehova’s Getuigen zijn met de woorden: 
“Das Zeug, das pflanzt sich fort wie die Homosexuellen”. Het 
is weer huisarts Roorda die het niet kan laten en ‘brutaal’ 
reageert met de opmerking dat homo’s zich gewoonlijk 
niet voortplanten. Een ongemakkelijke stilte valt waarop 
Heinrich op cryptische wijze reageert met: “Ein Franzose hat 
gesagt: man muss seine Feinde kennen um über sie siegen zu 
können.“3   

Een gevangene van Kamp Amersfoort waarvan de 
homoseksuele geaardheid bekend is was de Joodse 

kantoorbediende Samuel Hoepelman (# 1196). Hij wordt 
blijkens een rapport d.d. 26 augustus 1942 beschuldigd 
van “tegennatuurlijke ontucht bedreven met arische 
(door dienstdoende politieman onderstreept) jongens”. Het 
is onbekend wanneer hij precies in Kamp Amersfoort 
belandde.4 Frits Hantelmann (# 9439; 1909-2003), 
professioneel zanger, geniet eveneens een bedenkelijke 
reputatie als mannelijke prostituee van Wehrmacht-
soldaten in Den Haag; hij staat op een foto met een zekere 
Heinz in uniform. Volgens Verordening 81/1940 d.d. 31 juli 
1940 van Seyss-Inquart was ieder homoseksueel contact 
strafbaar. Op 9 december 1944 belandt Hantelmann in 
Kamp Amersfoort op grond van de Arbeitseinsatz en wordt 
op 4 april 1945 naar huis gestuurd.5  
Een andere man met een geregistreerd verleden omtrent 
zijn seksuele geaardheid was afkomstig uit Gorinchem.   

Gorinchem
De Gorinchemmer Gijsbertus de Maagd wordt op 21 maart 
1902 geboren als zoon van Louis de Maagd en Judika 
Katarina van Rijswijk. Hij kent een onbezorgde jeugd, waarin 
hij zelfs bij het zaklopen voor jongens in 1911 tijdens het 
Julianafeest de derde prijs wint. Een aantal jaren later in 
1917 haalde hij zijn steno- en typediploma. Hij komt uit een 
ondernemend gezin. Vader heeft een eigen drankhandel 
in Gorinchem en is actief als bestuurslid bij diverse 
verenigingen. 

Naast positieve dingen worden er ook soms 
kwajongensstreken ontdekt bij de wat rebelse Gijsbertus. 
Zo wordt hij in 1919 samen met de zoon van de 
bankdirecteur betrapt terwijl ze over het spoor lopen, een 
paar jaar later met 25 kilometer per uur op een motor met 
zijspan over de Westwagenstraat rijdt (waar 15 kilometer 
per uur is toegestaan) en in de zomer van 1928 aan de 
Kalkhaven betrapt op wildplassen. In 1933 haalt hij een 
ander diploma, namelijk dansleraar en begint hij een eigen 
school. 
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Auteurs: Maarten Venhovens (COC Rotterdam) en Floris van Dijk (NMKA)

1. L.W. Schmidt, Modern bagno; ervaringen uit het concentratiekamp, Rotterdam (1947), p. 105-110   
2. J. Roorda, Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, Haarlem (1945), p. 58-59 (NMKA-2016-0001)
3. F. van Dijk, “Walter Heinrich; grondlegger van een concentratiekamp en nooit veroordeeld oorlogsmisdadiger”, InBeeld 51 (2020), p. 6-7
4. www.rozestadsdorp.amsterdam/rozestadsdorp/h/2297/0/11848
5. H. Galesloot (IHLIA), ‘Bewaar mij voor de waanzin van het recht’; 100 jaar strafrecht en homoseksualiteit in Nederland, Amsterdam (2011), p. 21
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Dansleraar
Uit het gemeentelijke Archief blijkt dat de lokale 
uitgaansgelegenheid Roxy aan de Appeldijk wordt 
aangepast. Hij demonstreert er wat hij in Nijmegen 
leerde van de beroemde Engelse danser Victor Silvester 
en diens vrouw. Voor toneelverenigingen verzorgt hij 
bovendien de choreografie, hij organiseert drukbezochte 
bal masqués en geeft in zijn eerste jaren als dansleraar 
aan meer dan 1719 mannen en vrouwen danslessen. 
Talloze krantenadvertenties in het Nieuwsblad voor 
Gorinchem en omstreken herinneren aan die tijd. De 
commissaris van Politie, W. van der Marel, adviseert op 
27 mei 1935 de burgemeester om meer soepelheid te 
geven bij vergunningen voor dansen. Er hoeft dan geen 
gediplomeerde dansleraar aanwezig te zijn. Dit zou 
namelijk ervoor zorgen dat Gijsbertus een monopolie zou 
hebben. Ook ‘mag niet uit het oog worden verloren, dat 
De Maagd niet de onverdeelde sympathie heeft van hen, 
die gaarne een dansje maken; integendeel, een zeer groot 
gedeelte moet niets van hem hebben’ valt in het advies te 
lezen. 

Op 9 maart 1936 geeft de commissaris van de politie 
geen vergunning voor danslessen, omdat ‘de persoon 
van den leider (G. de Maagd) niet voldoende waarborgen 
biedt de aan een te verleenden toestemming verbonden 
voorwaarden behoorlijk zullen worden nageleefd.’ Twintig 
dagen later krijgt hij onder strenge voorwaarden toch 
een vergunning. Maar de commissaris van de politie blijft 
maar een stok zoeken om Gijsbertus mee te slaan. Op 
11 mei 1936 vraagt de commissaris van de politie aan 
de Nederlandsche Vereeniging van Dansleeraren of het 
waar is, dat het erkenningsbewijs van de dansleraar de 
Maagd is ingetrokken en zo ja, waarom. Daarop geeft de 
vereniging antwoord op 23 mei, dat hij slechts is geschorst 
wegens het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen, 
maar dat pas bij een eventuele royering die erkenning 

wordt ingetrokken. Op 13 juni 1936 krijgt Gijsbertus de 
Maagd geen toestemming voor een danscursus omdat 
niet gesproken kan worden over een ‘bonafide cursus, 
aangezien meerdere door u als deelnemer opgegeven 
personen verklaarden, van een dergelijke cursus niets 
af te weten en ook niet het plan hadden eraan deel te 
nemen.’ Op 17 juni 1936 erkent de commissaris weer dat 
hij niet over een vergunning gaat maar de burgemeester. 
Dit na een klacht van de vader van Gijsbertus. Toch blijft 
de commissaris erbij dat de vergunning toch niet gegeven 
moet worden. Nu vanwege het feit dat er geen gescheiden 
toiletten zijn op de locatie. Alsnog kreeg Gijsbertus 
een vergunning op 22 september 1936. Ook op latere 
momenten worden vergunningen weer wel gegeven en 
later weer ingetrokken om diverse redenen. Als voorbeeld 
wordt er een vergunning ingetrokken omdat er gedanst 
wordt met 8 heren en 3 dames i.p.v. 5 paren. Op 4 juli 1938 
overlijdt de moeder van Gijsbertus aan diabetus en zakt 
Gijsbertus verder in de problemen. Hij heeft geen vrienden, 
maar gaat wel om met jongens van 18 tot 20-jarigen 
leeftijd. 

Burgemeester van Rappard
In 1939 kreeg Gijsbertus naast de commissaris van de 
politie ook te maken met Burgemeester Van Rappard. 
Deze burgemeester stond bekend met harde hand de 
goede zeden te handhaven. Zo verbood hij toneel- en 
filmvoorstellingen, wanneer die naar zijn oordeel daarmee 
in strijd waren. Hij bestreed ook de NVSH, langharigheid, 
linkse opvattingen in het algemeen en homoseksualiteit, 
had een abonnement op Volk en Vaderland en had in het 
begin sympathieën voor de NSB, waar hij uiteindelijk geen 
lid van werd. 

In de oorlog 
Uit het politiearchief kunnen we halen dat ‘Gekke Gijs’ - 
zoals hij dan ook in het archief vermeld staat - langzaam 

6. Gemeentelijke archief Gorinchem: Advertentieblad 21 maart 1902; Nieuwsblad 15 september 1933; Nieuwsblad 17 september 1937  ee
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achteruitgaat. Hij raakt regelmatig aan de drank en 
wordt dan nog meer tegengewerkt. Uiteindelijk krijgt hij 
een uitkering van het Burgerlijk Armbestuur. Op 13 juni 
1940 krijgt Gijsbertus ƒ5,75; op 20 juni krijgt hij ƒ4,75, 
27 juni tot 1 augustus 1940 krijgt hij wekelijks ƒ5,- om 
zichzelf in leven te kunnen houden. Op 21 oktober 1940 
hebben twee onbekende Duitse onderofficieren een 
melding gedaan dat zij net Gijsbertus tot bloedens aan 
toe hebben geslagen, omdat hij hen na een cafébezoek 
had trachten over te halen om Buiten de Dalempoort 
‘tegennatuurlijke handelingen’ te plegen. Op 11 oktober 
1940 wordt Gijsbertus dronken na spertijd thuisgebracht 
door twee militairen. Op 4 januari 1941 wordt hij 
opgepakt omdat hij een soldaat ƒ20,- heeft aangeboden 
‘ontucht’ te plegen. Uiteindelijk moet hij 5 maanden in de 
gevangenis zitten voor deze handeling. Op 13 februari 
1941 geeft de Commissaris van de politie desgevraagd 
aan het departement van justitie, dat er in Gorinchem 
drie homoseksuelen zijn. Naast Gijsbertus wordt ook de 
filmoperateur Franciscus Jacquemijns en een oudere man 
Willem Leendert Smits aangegeven. Hij reageerde op 
een vertrouwelijke brief die het departement van Justitie 
naar alle politie-eenheden heeft gestuurd. In de brief 
wordt gevraagd om de gegevens van alle homoseksuelen, 
mannelijke sekswerkers en mensen waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze homoseksueel zijn.6 

Amstelveen 
Op advies van familie vertrekt Gijsbertus de Maagd in 
november 1941 naar Amstelveen om daar weer een 
nieuwe start te kunnen maken. In Amstelveen woont 
zijn zus. Helaas voor Gijsbertus haalt zijn verleden in 
Gorinchem hem weer in. Op 1 april 1942 stuurt de 
Commisaris van de Politie Gorinchem een brief naar de 
burgemeester van Amstelveen. “De Maagd stond hier 
niet gunstig bekend; hij is door het Duitsche gerecht 

veroordeeld wegens poging tot het plegen van homo-
sexueele handelingen met Duitsche militairen. Van 
dergelijke handelingen werd hij sedert jaren verdacht. 
Hij was hier dansleeraar, doch om zijn gedrag kreeg 
hij geen vergunning meer tot het organiseeren van 
danscurussen. Hij bezocht veel cafés (en dan nog wel de 
slecht bekendstaande), heeft zijn ouders ongemeen veel 
onaangenaamheden bezorgd. Hij was een nietsnut met 
een hoogen eigendunk, die altijd geld te kort kwam. Hij 
doet zich mooi voor.”
Over De Maagd in Amstelveen en later in Amsterdam is 
weinig bekend. We weten dat Gijsbertus De Maagd op 
2 februari 1944 verhuist naar Amsterdam. Daar krijgt hij 
een baan bij de Kamer van Koophandel als inspecteur. We 
weten ook dat hij op 13 augustus 1945 zijn persoonsbewijs 
kwijt is geraakt. Volgens de zus van Gijsbertus zou het gaan 
om het verstrekken van zijn persoonsbewijs aan het verzet 
om Joodse mensen te helpen.7 Uiteindelijk wordt Gijsbertus 
opgepakt vanwege arbeidsweigering. 

Kamp Amersfoort
Gijsbertus komt op 5 september 1944 in Kamp Amersfoort 
terecht. Hij krijgt gevangenenummer 6815 toegekend. 
Op 11 oktober 1944 wordt hij op transport met de trein 
naar Concentratiekamp Neuengamme gezet; dit is het 
grootste transport van alle vanuit Kamp Amersfoort met 
1438 mannen waar onder 601 uit Putten. Gijsbertus de 
Maagd overlijdt op 4 april 1945 op 43-jarige leeftijd door 
mishandeling in het bijkamp Sandbostel, een half jaar 
nadat het zuiden van Nederland al was bevrijd door de 
geallieerden. Vlak voor de capitulatie van nazi-Duitsland 
wordt hij begraven in een massagraf. 

7. Gemeentelijke archief Gorinchem, archief gemeentepolitie inv.nr. 231/1 (proces-verbaal); inv.nr. 161 brief 695 (commissaris politie aan burgemeester Am-
stelveen); inv.nr. 378 vertrouwelijk (brief departement justitie homoregistratie); Stadsarchief Amsterdam, Politierapportage 40-45, nr. 225 (Wijkbureau War-
moesstraat); NIOD, 'Opgave voor de Eerelijst Der Namen van Hen, die voor het Vaderland zijn gevallen'ee
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Cornelis Teeuwsen  
11 januari 1907 - 4 augustus 1944 

Begin 2023 heeft Nationaal Monument Kamp Amersfoort een schenking gekregen van 
een dochter van Cornelis Teeuwsen. De schenking bestaat uit meerdere mappen met 
onder andere originele kampbrieven, documenten van Cornelis Teeuwsen en foto’s voor 
en na het bombardement op Rotterdam, foto's van andere steden en dorpen tijdens de 
bezetting1, brandplaatjes2, krantenartikelen, propaganda artikelen en verzetsoproepen.3 

Cornelis Teeuwsen is op 11 Januari 1907 te Arnhem 
geboren. Op 21 augustus 1935 trouwde hij met 
E. Keusenkamp en samen kregen zij twee dochters. 
Zijn beroep was verzekeringsagent en gedurende het 
bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 was het 
gezin woonachtig op de Buitenweg 87a te Rotterdam. 

Teeuwsen was lid van verzetsgroep “Het Parool”, als 
medewerker van ‘De vrijheid’, de Haagse editie van 
het Parool. Hij was één van de drieëntwintig personen 
die door de Duitse politie werd gearresteerd en werd 
berecht bij het eerste PAROOL-proces. Van 12 tot 19 
december 1942 vond te Utrecht het Feldgericht (militaire 
rechtbank) plaats. Niet minder dan zeventien van hen 
werden ter dood veroordeeld en op 5 februari 1943 zijn 
zij gefusilleerd. Door een revisieonderzoek en uiteindelijk 
door een geslaagde vluchtpoging, wist zich één persoon te 
onttrekken aan zijn executie. De overige zes verdachten, 
waaronder Teeuwsen werden bis auf weiteres (tot nader 
order) naar een concentratiekamp in Duitsland gestuurd. 
Vier van hen, waaronder Cornelis Teeuwsen, hebben hun 
gevangenschap niet overleefd.4 

Na het PAROOL-proces werd Teeuwsen overgebracht 
naar de Deutsches Polizeigefängnis Scheveningen, beter 
bekend als het Oranjehotel. Van 13 februari tot 23 
november 1942 heeft hij daar gevangen gezeten. Op de 

originele adreswijziging van de Deutsches Polizeigefängnis 
Scheveningen staat dat hij in cel nummer 454 heeft 
gezeten.5  
In deze periode schreef de echtgenote van Teeuwsen 
brieven, gericht aan de Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
und des S.D. en aan Feldgericht des Kommandierenden, 
Generale und Befehlshabers im Luftgau Holland. Zij dient 
het verzoek in om informatie over haar echtgenoot en 
vraagt toestemming om hem te kunnen bezoeken.6  

Na het Oranjehotel heeft Cornelis Teeuwsen in de 
Kriegwehrmachtgefängnis te Utrecht, beter bekend als 
Wolvenplein, een periode gevangen gezeten. Hier kreeg 
hij het nummer 565 en zat in cel 10. In navolging van zijn 
proces en uitspraak is hij in de gelegenheid geweest om 
één brief te schrijven aan zijn echtgenote.7 
Vanuit Wolvenplein te Utrecht is hij weer teruggeplaatst 
naar het Oranjehotel. Op een notitiepapier staat onder 
andere geschreven “Proces te Utrecht 18 Dec '42 staats 
gevaarlijk verklaard”.8 

Van 23 januari 1942 tot 18 januari 1943 heeft Teeuwsen 
gevangen gezeten in “Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort”, in de volksmond bekend als Kamp Amersfoort, 
reden opsluiting Schutzhaft (een soort voorlopige hechtenis 
zonder rechten voor de verdachte). Hier kreeg hij het 
kampnummer 213. Vanuit het Kamp Amersfoort schreef 
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1. NMKA-2023-0019 NMKA-2023-0029 NMKA-2023-0030 NMKA-2023-0031 NMKA-2023-0032 (NMKA =nationaal museum kamp Amersfoort, jaartal van schenking 
en collectienummer) 

2. Brandplaatje is de bijnaam die de Nederlandse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf aan het drukwerk met daarop leden van de Nederlandse koninklijke 
familie in Engeland of Canada

3. NMKA-2023-0019 NMKA-2023-0029 NMKA-2023-0030 NMKA-2023-0031 NMKA-2023-0032
4.  Het 'Illegale Parool'-archief 1940-1945 (hetillegaleparool.nl)
5. NMKA-2023-0003, NMKA-2023- 0023
6. NMKA-2023-0009, NMKA-2023-0011, NMKA-2023- 0012, NMKA-2023-0013, NMKA-2023-0014
7. NMKA-2023-0024
8. NMKA-2023-0016
9. NMKA-2023-0007, NMKA-2023-0008

Auteur: Hellen de Grijs
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en ontving hij brieven, dit zijn vooral gecensureerde 
brieven. Maar ook 6 kampregels met betrekking tot 
schrijven en verzenden van brieven. Vervolgens is 
Teeuwsen op transport gegaan naar “Konzentrationslager 
Herzogenbusch”, oftewel Kamp Vught.9 

Van 18 januari tot 9 juli 1943 heeft Teeuwsen daar 
gevangen gezeten en kreeg hier het nummer 898. Ook 
vanuit Kamp Vught schreef naar hij zijn echtgenote 
meerdere gecensureerde brieven. Op 9 juli 1943 ging 
hij op transport naar Natzweiler-Struthof.10 Natzweiler-
Struthof was een concentratiekamp in de Franse Elzas met 
veel “Nacht und Nebel” gevangenen. “Nacht und Nebel” was 
een speciale strafklasse om verzetsmensen spoorloos te 
laten verdwijnen door zware dwangarbeid en weinig eten, 
ingesteld door Wilhelm Keitel op 7 december 1941.

Volgens het officiële overlijdensbericht van het 
Nederlandse Rode Kruis kwam Cornelis Teeuwsen 
op 11 juli 1943 aan in Natzweiler-Struthoff. Hij kreeg 
gevangenenummer 4449. Uit zijn periode in Natzweiler-
Struthoff is een waarde-enveloppe overgeleverd op naam 
en kampnummer waarin zijn trouwring heeft gezeten.11  
Teeuwsen is op 4 augustus 1944 in Natzweiler overleden; 
op het officiële overlijdensbericht van Het Rode Kruis staat 
met pen geschreven: ongeluk 27-11-1943.                                                                                             
Op 18 september 1947 kreeg zijn echtgenote van Het 
Nederlandse Rode Kruis het officiële overlijdensbericht/
verklaring van Cornelis Teeuwsen.12 Hij is niet ouder 
geworden dan 37 jaar.
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Eva Kalker
Ook bekend als De Winter, 
De Leeuwe en Hamburger

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben - voor zover 
nu bekend - in Kamp Amersfoort 657 vrouwen gevangen 
gezeten. De meeste waren als lid van een heel gezin 
gearresteerd. De vrouwelijke gevangenen zijn in vier 
categorieën te onderscheiden:
- Joden. Met de stand van kennis nu betrof dat 491 

vrouwen, met als voorbeeld Edith Stein;  
- Amerikaanse staatsburgers. Daarvan waren er 162 

vrouw; een bekendere gevangene was de kunstenares 
Anna Edwards;

- Jehova’s Getuigen. Vooralsnog lijken dat maar twee 
vrouwen te zijn geweest, in casu Johanne Wilhelmina 
Brand en Geertruida van Klaveren-van der Loo;

- verzetstrijdsters. Op basis van verdenkingen werden 
heel soms vrouwen in de bunkercellen opgesloten, 
zoals Anna Rijper-Ros met haar dochters Jo, Mien en 
Trijnie, en Sabine Zuur. 

Eén vrouwelijke gevangene in Kamp Amersfoort had 
een beroemde echtgenoot, die zelf door toeval aan 
gevangenschap was ontkomen. 

Op 10 april 1905 werd de Joodse Eva Jeanette Marie Kalker 
geboren in Rotterdam. Haar moeder Sophia de Winter was 
ongehuwd en kon niet voor haar dochter zorgen, waarop 
de eenjarige Eva door de kinderloze Joodse ivoorsnijder en 
winkeleigenaar Jacob Wolf de Leeuwe en zijn vrouw Bertha 
in Den Haag werd opgevangen. De biologische moeder 
trouwde later met Jaap Kalker, die op 31 januari 1908 Eva 
als kind erkende. Helaas volgde spoedig ontzetting uit de 
ouderlijke macht, waarop Jacob en Bertha hun pleegkind 
officieel adopteerden: van Eva de Winter naar Eva Kalker 
naar Netje de Leeuwe.

Eva was een wat verwende, maar intelligente jongedame 
met een grote liefde voor taal en literatuur. Zij werkte op 
18-jarige leeftijd als typiste en ontmoette de 25-jarige, 
zelfverzekerde en armlastige Sal Hamburger, journalist 
voor het Haagsch Correspondentiebureau. Die raakte 
smoorverliefd op haar en vroeg haar snel ten huwelijk, dat 
tot oplopende spanningen met Eva’s pleegouders leidde 
omdat die haar jong en onervaren voor het huishouden 

achtten. Zoals vaker dramde de temperamentvolle 
Hamburger door en Eva koos voor hem. Na veel geruzie, 
waarbij Hamburger zich een mening aanmat over ‘diefstal’ 
van haar biologische ouders door haar pleegouders, 
trouwde het stel op 19 maart 1924. Eva Kalker en Sal 
Hamburger gingen op de fiets op huwelijksreis naar 
Friesland. In het huwelijk zou haar belangstelling voor 
andere zaken dan het huishouden voor conflicten zorgen 
met haar traditioneel ingestelde, tyrannieke echtgenoot en 
zijn gewelddadige driftbuien. Zelfbewust als zij was liet zich 
door hem niet de wet voorschrijven over kleding, kapsel en 
make-up.1     

De Joodse Salomon Herman Hamburger was een man 
met grote literaire ambities, geboren op 11 juli 1898 in 
Woerden als jongste van vijf. Zijn jeugd werd gevormd 
door eenzaamheid, landelijkheid en kerkelijke striktheid. 
Zijn bij vlagen stugge en altijd dominante karakter stelde 
vriendschappen op de proef en leidde tot schulden en 
wisselende dienstbetrekkingen. Hamburger was in 1922 
gedebuteerd met de korte roman Aardebanden en bereikte 
het zo felbegeerde succes in 1925 met de streekroman Het 
wassende water, onder zijn pseudoniem Herman de Man.2   

Het stel kreeg zeven kinderen. Na enig beraad ging het 
echtpaar in 1927 over op het katholieke geloof. In 1930 
betrok het gezin Hamburger ‘Huize Vredendaal’ aan 
Beekveld 26 in Berlicum, een dorpje nabij Den Bosch. In 
de jaren er na vonden meerdere uit Duitsland gevluchte 
joden daar onderdak. Het tumultueuze huwelijk en een 
opstandige oudste zoon Johannes deed De Man, inmiddels 
een gevierd auteur, besluiten zijn nieuwe boek te schrijven 
in Les Ougiers, in de Franse Alpen, waar hij zijn laatste 
boek ook had voltooid. Op 30 april 1940 vertrok hij en Eva 
zou over zes weken volgen. Door de Duitse inval werd dat 
onmogelijk.3
    
De kerken in het verzuilde Nederland verenigden zich in 
hun afkeer van het nationaalsocialisme. Grote calvinistische 
en kleinere lutherse en doopsgezinde kerken overlegden 
op 25 juni 1940 al over de dreiging van het totalitaire 

ev
a 

ka
lk

er
 

1. G. Vaartjes, Herman de Man; een biografie, Soesterberg (1999), p. 135-157
2. Ib., p. 23-122
3. Ib., p. 225-371

Auteur: Floris van Dijk
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regime. In oktober 1941 trad zelfs de katholieke kerk toe 
tot dit oecumenisch overleg en werd de naam gewijzigd 
van Convent van Kerken in Inter Kerkelijk Overleg (IKO). 
Vertegenwoordigers bezochten Arthur Seyss-Inquart op 
17 februari 1942 om te protesteren tegen de verwachte 
deportaties van Joden. Meerdere gezamenlijke acties 
volgden. Zo besloten de protestantse kerken in april 1942 
tot een gezamenlijke boodschap vanaf de kansel over 
de vervolging van Joden en reageerde de katholieke kerk 
met een vergelijkbaar herderlijk schrijven. Een telegram 
aan Seyss-Inquart was in juli ondertekend door tien 
verschillende kerkgenootschappen, het hoogste aantal 
tijdens de gezamenlijke protesten. De rijkscommissaris 
dacht weg te komen met de belofte gedoopte Joden uit te 
zonderen van deportatie, maar de kerken antwoordden dat 
het telegram zou worden voorgelezen tijdens de dienst. 
Het dreigement om in dat geval toch gedoopte Joden op 
te pakken werd door de kerken, behalve de Nederlandse 
Hervormde Kerk, genegeerd en op zondag 26 juli werd 
de brief in bijna alle katholieke en gereformeerde kerken 
voorgelezen. Als omvangrijke represaillemaatregel werden 
245 van de 694 katholieke Joden gearresteerd.4  

Hevig huilend werd ook Eva Kalker met haar vier 
aanwezige kinderen (Anneke, Joachim, Magdalena en 
Pietertje) in de vroege morgen van 2 augustus 1942 thuis 
gearresteerd. Het huis werd kort daarna geplunderd 
door buurtbewoners.5 Na een korte tussenstop in de 
marechausseekazerne van Vught kwam zij met haar 
kinderen diezelfde dag aan in Kamp Amersfoort, waar zij 
gevangenennummer 3048 kreeg. Twee dagen later werden 
zij naar Kamp Westerbork gestuurd; op 9 augustus werd 
Eva Kalker met haar vier kinderen in Auschwitz vermoord. 

Haar echtgenoot wist na maanden Les Ougiers en een 
hotelkamer in Le Freney via Lissabon Londen te bereiken 
en werkte daar voor Radio Oranje. Op 9 september 1943 
wijzigde Hamburger zijn naam officieel in Herman de Man. 

Later gaf hij leiding aan een omroep op Curacao. Door 
briefwisselingen met vrienden hoorde hij van de arrestatie 
van Eva en de vier kinderen. Toen hij in 1945 in Nederland 
terugkeerde hoorde hij pas van hun dood; oudste zoon 
Johannes was in Frankrijk geëxecuteerd. Alleen Marietje 
en Joost hadden door onderduik overleefd. Zwaar 
ontmoedigd zei De Man het schrijverschap vaarwel. Op 14 
november 1946 overleed Herman de Man als één van de 
26 inzittenden bij een vliegtuigongeluk op Schiphol, bij de 
derde landingspoging.6 
  
In Berlicum is in 1995 een monument onthuld aan de 
Sassenheimseweg, gewijd aan de kinderen van Eva Kalker.7  
Naar Herman de Man zijn straten genoemd in Oudewater, 
Vianen en Utrecht. Naar de boerenkarakters uit zijn werken 
is in Oudewater een beeldengroep onthuld en in Benschop 
staat het Herman de Manhuis.8 

4. J. Bank, God in de oorlog; de rol van de kerk in Europa 1939-1945, Londen (2015), p. 352-357; 515-526
5. Vaartjes p. 473-479 
6. Ib. p. 449-575; G. Vaartjes, “Herman de Man wilde met zijn boeken boeren verheffen, maar na de oorlog raakte hij verbitterd”, De Volkskrant (28 juli 2022)
7. https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2408/berlicum-monument-voor-kinderen-de-man
8. https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/lopik/benschop/herman-de-manhuis/; https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=UT18aa

Huize Vredendaal, Berlicum

Monument voor kinderen De Man, Berlicum

Beeldengroep Herman de Man, Oudewater
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Agenda
April   Op 19 april 2023 wordt de overdracht van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis in 1945 herdacht. 

Belangstellenden voor deze herdenking in de open lucht zijn vanaf 13.00 uur van harte welkom aan de 
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ te Leusden; aanmelden is niet nodig. 

 
 Dit jaar voorziet het programma, onder andere, in een toespraak door de directeur van Nationaal 

Comité 4 en 5 mei, mw. Arianne de Jong, en de voorzitter van het Internationale Natzweiler Comité, 
mw. Marjolijn de Loos. Ook zal ruimschoots aandacht worden besteed aan het themajaar ‘Leven met 
Oorlog’, over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op naoorlogse generaties, met verschillende 
sprekers. Ook is er een spoken wordt door Daniëlle Zawardi. Na de herdenking is er gelegenheid om 
bloemen te leggen bij de Stenen Man. 

Mei  Op 4 mei om 13.30 uur vindt de herdenking op het Jannetjesdal plaats op de Leusderheide. Kamp 
Amersfoort was met 383 geëxecuteerden de grootste executieplaats in Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze slachtoffers worden op 4 mei herdacht bij het herdenkingskruis bij het Jannetjesdal. 
Belangstellenden dienen zich om 13.30 uur te verzamelen bij de Genschauloods aan de Kolonel van 
Roijenweg (aangegeven met bordjes), om onder begeleiding van de terreinbeheerder van Defensie de 
Leusderheide te kunnen betreden.

 Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij op De Dam in Amsterdam de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. De gemeentes Leusden 
en Amersfoort organiseren de Stille Tocht vanaf Nationaal Monument Kamp Amersfoort naar de 
oorlogsgraven van begraafplaats Rusthof. Belangstellenden kunnen zich vanaf 18.00 uur opstellen bij 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort (Loes van Overeemlaan 19 te Leusden) waar om 18.30 uur de 
Minister van Buitenlandse Zaken een toespraak houdt.

 Op 4 en 5 mei zijn er optredens van Theater na de Dam. De theatergroep heeft samen met jongeren 
een theaterstuk gemaakt dat wordt opgevoerd op het binnen- en buitenterrein van NMKA. Kijk op de 
website voor de tijden. Entree is 5 euro per voorstelling.

 Op 5 mei is er ook een rondleiding uitgevoerd door Special Arts.

Juli Op donderdag 6 juli zal de boekpresentatie plaatsvinden van de graphic novelle ‘But I live’ van 
Charlotte Schallié. Het boek bevat drie verhalen van kinderen als overlevenden van de Holocaust, met 
een link naar Amersfoort. 

 Op vrijdag 7 of zaterdag 8 juli wordt de jaarlijkse Loes van Overeemlezing gehouden, waarin vrouwen 
centraal staan in relatie tot de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Eva Taylor-Tazelaar vertelt over haar 
moeder Sabine Zuur, die was gearresteerd voor betrokkenheid bij het verzet en werd opgesloten in de 
bunkercellen van Kamp Amersfoort. Haar daaropvolgende odyssee door concentratiekampen heeft het 
leven van deze ooit zo extraverte en bruisende vrouw zwaar getekend. Eva Taylor-Tazelaar, dochter van 
Sabine en de echte Soldaat van Oranje Peter Tazelaar, heeft het indringende boek ‘Sabine’s oorlog’ in 
2021 gepubliceerd en er is na afloop gelegenheid tot signeren. Entree is 5 euro

Augustus In de weken rond 15 augustus wordt een evenement georganiseerd rond de Indische en Molukse 
identiteit. Een documentaire gaat in op het doorwerken van het oorlogsverleden bij de volgende 
naoorlogse generaties: Leven met oorlog. Van overleven naar leven. Hierin spelen verschillende 
geïnterviewde schrijvers een hoofdrol, zoals Adriaan van Dis, Dido Michielen, Reggie Baay, Sylvia 
Pessireron en Marion Bloem. Ook zullen een aantal Molukse portretten worden getoond. 

September Voor de Open Monumenten Dagen zijn er op zaterdag 9 en zondag 10 september speciale 
rondleidingen rond de monumenten in het buitengebied. Toegang daarvoor is gratis; voor toegang tot 
het museum geldt het normale tarief.

Oktober In het kader van de Maand van de Geschiedenis is er een lezing en boekpresentatie van Betty 
Hoogeveen op donderdagavond 12 oktober, titel van de lezing: Eureka! Laten verdwijnen in Nacht und 
Nebel. Nacht und Nebel was een speciale strafklasse voor verzetsmensen om hen uit zicht van naasten 
te vermoorden door hen dood te laten werken. De vader van Betty overleefden diverse concentraties 
kampen, zoals Nacht und Nebel-kamp Natzweiler. Entree 7,50 euro (inclusief koffie en thee). 

Houdt u vooral de website www.kampamersfoort.nl in de gaten voor extra activiteiten of aanvullende informatie. ag
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De kring van beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
maakt extra projecten mogelijk met uw bijdrage.
U bent al lid vanaf € 75,- per jaar.

U kunt per bankoverschrijving een bedrag doneren op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928
t.n.v. Kring van Beschermers. 
Vermeld daarbij: ‘beschermer Kamp Amersfoort.’

Het kan ook online: Ga dan naar 
www.kampamersfoort.nl/doneren/

Word beschermer 
van Kamp Amersfoort

In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
 
 Elias (Edo) Spier geboren op 26 mei 1926 te Amsterdam
  overleden op 6 september 2022 te Amsterdam

 

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.


