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Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Van de voorzitter

Als dit informatiebulletin u bereikt is het jaar 2003
afgesloten. Een jaar waarin rondom de herinnering
aan Kamp Amersfoort veel is gebeurd. Het terrein
werd uitgebreid, restauraties voltooid en de bouw
van het afrondende bezoekersgebouw ging van
start. De Staatssecretaris van VWS droeg
aanzienlijk bij voor die bouw, maar op u allen werd
een dringend beroep gedaan naar vermogen bij te
dragen. Aan die oproep is massaal gehoor
gegeven. Vele kleine bedragen werden ontvangen,
maar samen vormden ze toch een behoorlijk
geheel, Aanvulling kwam er van enkele fondsen,
stichtingen en bedrijven. Het doel was minimaal
€ 100.000,- eigen bijdrage bijeen te brengen, in
deze tijden toch nog een aanzienlijk bedrag. Voor
het einde van 2003 was dat doel gehaald. Dank
aan iedereen die in welke vorm dan ook heeft
geholpen.

De bouwactiviteiten kenden soms wat tegenslag,
maar rondom de periode van Kerst en Nieuwjaar
was alles op schema. Elders leest u er meer over.
Op 19 april zal "onze” Staatssecretaris, mw.
C. Ross-van Dorp, Ministerie VWS, het gebouw
officieel komen openen. We zien uit naar die dag.

Ook op maandag 19 april zal er om 14.00 uur een
herdenkingsbijeenkomst worden gehouden op het
voormalig kampterrein. In dit bulletin treft u daar
meer informatie over aan. Er is een aanmeldings-
formulier bijgevoegd. Ik verzoek u vriendelijk daar
zoveel mogelijk gebruik van te maken, want de
grote opkomst die wij de laatste jaren gewend zijn
vergt veel aan organisatie,

De politieopleiding te Leusden is per 16 januari
2004 verplaatst naar Apeldoorn. Wie de nieuwe
eigenaar / gebruiker van het complex wordt is nog
niet bekend. Van het politie-instituut hebben we
jarenlang veel medewerking ondervonden.

Het restaureren en bouwen heeft de afgelopen tijd
veel energie en geld gevorderd. In de komende tijd
zal educatie meer aan de orde komen. Achter de
schermen wordt daar nu al hard aan gewerkt. Echt
rustig zal het rondom de gedenkplaats en de
stichting niet worden. Dat is maar goed ook. Nog
steeds, week aan week, worden we herinnerd aan
de gebeurtenissen van toen. Gebeurtenissen die
diepe sporen trokken in het leven van velen, maar
ook in dat van hun kinderen, soms zelfs
kleinkinderen. Aan de andere kant, leert de
mensheid nooit? De hele wereld verbeteren in één
keer lukt niet. We kunnen wel delen van de jeugd
benaderen en doorgeven wat hier eens was, opdat
aan de hand van vragen een les geleerd kan
worden. In dat verband bezien hebben we als
stichting nog veel werk te doen.

Begin april, enige tijd voor de komende
herdenking, ontvangt u ons volgende bulletin met

het programma en verdere gegevens. Ik hoop u
dan verder te kunnen informeren over de

ontwikkelingen.

A.Schreuder.

Aanmelden:

Op maandag 19 april 2004 om 14.00 uur wordt een herdenkingsplechtigheid

gehouden. Gebruik het bijgevoegde aanmeldingsformulier als u er bij wilt zijn!
Dit is van belang voor een goede organisatie van de herdenking.
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KOMENDE HERDENKING MAANDAG 19 APRIL 2004

In de envelop bij dit informatiebulletin treft u een
oproep voor de komende herdenking op maandag 19
april 2004 aanvang 14.00 uur aan. We zullen u die dag

vanaf 13.20 uur graag verwelkomen.
Omdﬁ veel bezoekers verwachten is het van

belang dat u het aanmeldingsformulier gebruikt. Wilt u
daarop aangeven met hoeveel personen u komt en
met welk vervoer. Voor reizigers openbaar vervoer
regelen we weer kosteloos vervoer vanaf het station
naar de gedenkplaats, Voor autogebruikers moeten we
parkeerplaatsen regelen, in de buurt of elders met
aansluitend busvervoer, Voor hen die normaliter een
invalidenparkeerplaats gebruiken regelen we een
parkeerplaats kort bij de gedenkplaats. Dus alle
gegevens - op het formulier gevraagd - hebben we
hard nedig om de uitvoering goed te regelen.

Bij de herdenking zal na een welkom door de voorzitter
traditioneel begonnen worden met hijsen van de
Nederlandse en de Rode Kruisviag, onder het spelen
van ons volkslied, het "Wilhelmus”. Een oud-
gevangene van het PDA zal gevraagd worden een
toespraak te houden. Muzikale omilijsting zal er vanzelf-
sprekend weer zijn. De Regionaal Militair Commandant
"Midden" heeft weer bemiddeld voor de inzet van een

militair orkest. Aan verdere details van het programma
wordt nog gewerkt.

Na afloop van de herdenking wordt de inmiddels ook
traditionele stille tocht naar het monument "Gevangene
voor het vuurpeloton” van F. Sieger (De Stenen Man)
gelopen, waar als eerste door oud-gevangenen een
krans wordt gelegd. Daarna kan ieder ander volgen.

Bij het teruglopen kan door het nieuwe bezoekers-
centrum heen en over het voormalig kampterrein naar
de centrale hal van het complex van de DHV-groep
gelopen worden, waar in een beschulte omgeving
onder het genot van een kopje koffie of een glas
frisdrank informeel kan worden nagepraat, Vaak wordt
er gevraagd of oud-gevangenen hun nummer/naam
zichtbaar kunnen dragen. Niet iedereen wil dat. Voor
wie het wel wil stellen we eenvoudige stickers
beschikbaar. Op basis van vrijwillighetd kan een ieder
zelf dan beslissen het wel of niet te doen.

Onze herdenkingsactiviteiten op 19 april worden
mede mogelifk gemaaki door de opbrengsten uit

de BankGiroLoter{j. Uw deelname aan deze
loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

BOEK “"RAMF AMERSFOORT"
UITVERKOCHT

Nadat op 28 april 2003 het boek "Kamp Amersfoort”,
geschreven door mw. dr. G. von Frytag Drabbe-
Kiinzel, was gepresenteerd tijdens een bijeenkomst
in de raadzaal van het gemeentehuis te Amersfoort,
was het binnen enkele dagen uitverkocht. Terstond
werd een Ze druk voorbereid die bij het uitkomen
nog dezelfde dag was uitverkocht. Aansluitend kwam
er een 3e verbeterde druk uit. De boeken daarvan
zijn bij de uitgever en de groothandel inmiddels ool
uitverkocht. Aan de hand van de vraag (en de
mogelijk afzet) moet worden beslist of een 4e druk
haalbaar is.

Ondertussen kwamen er uit het land meldingen over
“niet meer te leveren”, Daarom het volgende: Enkele
boekhandels in Amersfoort (Van Veenendaal en De
Algemene Boekhandel) hebben nog boeken in
voorraad,

De stichting heeft voor eventuele bezoekers aan de
gedenkplaats een beperkt aantal exemplaren
voorhanden tegen contante betaling (verzending
alleen na betaling vooraf + portokosten).

Als er helemaal geen boeken meer te leveren zijn kan
aanmelding als geinteresseerde plaatsvinden bij het
kantoor van de stichting. Op die manier kan dan een
“bestelling” worden opgespaard voor de 4e druk.

INFORMATIE WEBSITE
OORLOGSGRAVENSTICHTING.

Gegevens van ongeveer 180.000 Nederlandse
oorlogsslachtoffers staan tegenwoordig op internet.
Ze zijn te vinden op de website van de
Oorlogsgravenstichting.

De site biedt de mogelijkheid het slachtofferregister te
raadplegen. Alleen zoeken op achternaam is
mogelijk. Van ongeveer 55.000 Nederlanders die in
de Tweede Wereldoorlog omkwamen is de
grafligging bekend. Van 125.000 slachtoffers zijn de
graven niet bekend of aanwijsbaar. De Oorlogs-
gravenstichting houdt hun gedachtenis in ere,
doordat de namen zijn opgetekend in gedenkboeken,

De website beval bovendien uitvoerige informatie
over het doel en de werkzaamheden van de stichting
en over de erevelden in binnen- en buitenland die
onder toezicht van de Oorlogsgravenstichting staan.
Buitenlandse organisaties, zoals de Commenwealth
War Graves Commission, beschikken al langer over
een website met de mogelijkheid naar gesneuvelden
te zoeken,

De website van de Oorlogsgravenstichting is te

vinden onder: www.ogs.nl
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EDUCATIEF PROGRAMMA GEPRESENTEERD

Op maandag 27 oktober 2003 heeft voorzitter
A. Schreuder in Apeldoorn een eerste set van het
educatief programma "Het uniform, vrees of veilig-
heid?" aangeboden aan de directeur van het instituut
voor primaire politieopleiding "IBP" en aan de comman-
dant van het Opleidingscentrum voor de Koninklijke
Marechausse, beiden gevestigd te Apeldoorn.

Deze aanbieding maakte deel uit van het programma
rondom de opening van het nieuwe gebouw voor de
ptimaire politieopleiding te Apeldoorn, waarin de
afgeslankte vestigingen Lochem en Leusden worden
opgenomen,

Het educatief programma is door de stichting
ontwikkeld in samenwerking met "Podium”, bureau
voor educatieve communicatie te Utrecht en met
inbreng vanuit het Landelijk Selectie en Oplei-
dingsinstituut Politie (LSOP), de Koninklijke Mare-
chaussee en het politiekorps Amsterdam/ Amstelland.
De ontwikkelkosten voor dit educatief project werden
bijeengebracht door subsidies van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaange-
legenheden (BZK), de Koninklijke Marechaussee en de
Provincie Utrecht,

[n het programma komen aspecten aan bod als:

= Welk effect heeft het uniform op de burger?

* Hoe handel je tijdens een confrontatie met
(onredelijk) boze of bange burgers?

* Waar liggen je grenzen binnen je beroepspraktijk en
wanneer zeg je "nee”?

Het lesmateriaal geeft inzicht in deze ethische kwesties

aan de hand van actuele praktijkcases en lessen uit het

verleden rond Kamp Amersfoort.

De belangrifkste bekwaamheden die in dit lesmateriaal

aan bod kemen:

¢ Inlevingsvermogen in belevingswereld van burgers
met verschillende waarden, normen en achtergrond;

* Je blijft zelf verantwoordelijk voor je gedrag en je
daden.

Het materiaal is specifiek bedoeld voor medewerkers bij
opleiding en vorming van geliniformeerden, in het
bijzonder voor werkers in het "blauw”; politie en Konin-
klijke Marechaussee.

Er is een cursistenset waarmede cursisten zelfstandig
aan de slag kunnen, terwijl voor docenten een
docentenset (op disk en op video) beschikbaar is, aan-
gevuld met een docentenhandleiding.

Gestimuleerd wordt dat na het doorwerken van het
programma een bezoek aan een herinneringscentrum
1940-1945 wordt gebracht, bijvoorbeeld een gedenk-
plaats zoals bij het voormalig Kamp Amersfoort.

Medewerkers opleiding & vorming politie/mare-
chaussee of andere uniformdragers die in aanmerking
willen komen voor dit educatief materiaal kunnen
contact opnemen met het kantoor van de stichting.

Aanleiding tot het maken van dit educatief materiaal
was het feit, dat het terrein van het voormalig Kamp
Amersfoort bij vooriduring in gebruik was door
geliniformeerde diensten (justitie, krijgsmacht, politie),
terwiil in de jaren 1940-1945 ook uniformdragers
verbonden zijn met de geschiedenis van dat kamp. Een
verleden met lessen voor het heden!

UITVOERING BENEFIETCONCERT

Op zondag 2 november 2003 werd om 15,00 uur in de 5t.
Ansfriduskerk te Amersfoort een benefietconcert gegeven
door "Gregoriana” o.l.v. Geert Maessen en "Rondeel” o.lLv,
Henk Waardenburg,

"Gregoriana” werd in 2002 opgericht en is een klein vocaal
ensemble dat zich heeft gespecialiseerd in het zogenaamde
gregoriaans, het oudst bekende muzikale repertoire van
enige omvang uit West-Europa, gebaseerd op de oudst
bekende handschriften waarin het genoteerd bewaard is
gebleven, met daarnaast middelecuwse tractaten over
muziek, “Gregoriana” zingt in kerkelijke liturgie, geeft
concerten, maar ook lezingen en workshops., Een goede
akoestiek - zoals bij de St. Ansfriduskerl - is vereist, Voor

nadere informaties: www. gregoriana.tis

"Rondeel” werd opgericht in 1995 en vormt een
instrumenteel ensemble bestaande uit de music: Gerda
van den Berg (blokfluit), Klaartje Nijland (blokfluit en viola
da gamba) en Henk Waardenburg (viola da gamba). Voor
meer inlichiingen: 033-4633888,

Udtvoering:

In de Christelijke traditie wordt op 1 november Allerheiligen
gevierd. Dit feest vindt zijn oorsprong in de 4e eeuw bij de
costerse chrisienen, waar op uiteenlopende data alle
martelaren werden herdacht. In de 8e eeuw komt dit naar
Engeland & lerland, daarna naar de rest van Europa, Eind
10e eeuw ontstaat in Cluny geleidelijk uitbreiding van de
gedachtenis naar alle overleden gelovigen, Allerzielen op 2
november,

De door "Gregoriana” uitgevoerde gezangden op het concert
waren allemaal afkomstig uit de Metten van Allerzielen
(nachtwaken van 1 op 2 november) zoals die bewaard zijn
gebleven in een van de oudste genoteerde bronnen, het
antiphonale van Hartker uit 5t.Gallen (geschreven {ussen
996 en 1011). Alle gerangen waren responsoria, d.w.z.
meditatieve antwoordgezangen volgend op lezingen.

Als afwisseling bracht "Rondeel” instrumentale uitvoering
van drie driestemmige bewerkingen van =zgn.
=== vervolg op pagina 4

3
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HERINNERING 3-10-1944:
GORINCHEM-AMERSFOORI-NEUENGAMME.

Op 4 oktober 1944 werden aan het PDA 100 jonge
mannen afgeleverd die de vorige dag bij een razzia in
Gorinchemn gevangen waren. Om 20.00 uur gilden daar
toen de luchtalarmsirenes over het totaal verduisterde
stadje, ten teken dat de "Sperrzeit” aangevangen was en
er niemand meer op straat mocht zijn. Maar bij een
100-tal huisdeuren was reeds een 55-soldaat geplaatst,
die bij het geluid van diezelfde sirene aanbelde en met
een op schrift gesteld bevel een daar wonende
jongeman gelastte “mit zo kommen”. En zo werden 100
mannen verzameld in een leegstaande suikerfabriek en
daarna, zonder vorm van proces, naar Kamp
Amersfoort getransporteerd.

Al spoedig na het "umkleiden” in gevangeniskleding
verscheen een autobus van het vliegveld "Deelen” die
ongeveer 60 man kwam afhalen om als buiten-
commando op de "Wirtschaft” aardappels te gaan
roolen. Deze mannen werden daar wel door honger,
koude en vlooien geteisterd, maar hebben dat redelijk
doorstaan.

Heel wat minder goed verging het de overige 40
Gorinchemmers die kort daama op transport gingen
naar Concentratickamp Neuengamme. Slechts drie
hebben de verschrikkingen daar overleefd! Rouw in
Gorinchem... maar in merkwaardige stilie ondergaan.
Geen monument of gedenkplaat als herinnering aan
deze ramp.

Maar... 60 jaar na dato.. willen we dat veranderen. Wat
we voordien nagelaten hebben, moet dit jaar absoluut
tot stand komen. Op 4 oktober 2004 moet in
Gorinchem zichtbaar zijn wat er in 1944 aan 40
inwoners (en hun familie) is overkomen. In feite komt
deze aktie mintens 40 jaar te laat en daarom is het
moeilijk veel adressen te achterhalen. Wanneer de
overlevenden nog niet gestorven zijn, dan zullen het
toch minstens wel 80-plusser zijn geworden. We
mikken dus vooral ook op reactie van de familieleden,
broers, zusters, kinderen en natuurlifk ook op al die
andere mensen met herinnering aan de verschrikkingen
van die oorlogstijd.

Adressen zijn moeilijk op te sporen. De betrokkenen zijn
over Nederland of ver daar buiten uitgezwermd.
Vraag: wie is betrokken bij dit voorval, wie reageert?
Reacties aan:

FL.A, Killian, Molenstraat 65, 4201 CW Gorinchem,
tel.: 0183-631526 &

PG Kreukniet, Zusterhuis 8, 4201 EH Gorinchem,

tel.: 0183-636309

Naschrift redactie:

Uit krantenberichten is inmiddels gebleken dat dit
onderwerp in Gorinchem een gevoelig onderwerp is. De
mogelijke locaties voor een herinneringsteken hebben
geen instemming gekregen. Het gemeentebestuur van
Gorinchem ziet niet graag een nieuw corlogsmonument
verschijnen waarop alle namen zouden moeten komen
van de mogelijke slachioffers, terwijl er op dat punt
onzekerheid over de exacte gegevens zou bestaan. Qok
verwijst het gemeentebestuur naar de jaarlijkse
herdenking van alle slachtoffers van alle incidenten.
Vanuit het bestuur bezien een begrijpelijke reactie.

Vanuit de oud-gevangenen van toen en hun direct
betrokkenen speelt bij het ouder worden, het
opschuiven van de generaties, het gevoel steeds meer
een rol. We zien dat proces rondom volirekken. De
herinnering komt als het ware versterkt terug, inclusief
het jarenlang verborgen verdriet.

Ook in verdriet kunnen mensen zich verbonden voelen
en samen herdenken op een tastbare manier.

Zo kunnen we een kring vormen tot steun van velen.

De wens mag uitgesproken worden dat er toch een
gezamenlijke weg wordt gevonden tot herdenken,
informeren over, het creéren van een tasibaar lets
waarop mogelijk niet alle namen, maar wel de enorme
inbreuk op mensenrechten en de gevolgen daarvan
wordt gememoreerd als bittere les uit het verleden,
maar ook een waarschuwing voor morgen. Beseffen
velen in dit land nog wel welke rijkdom wij aan rechten
hebben en (nog steeds) moeten blijven verdedigen?

=== vervolg Benefletconcert

Souterliedekens van Jac. Clemens non Papa uit 1556
(psalmen op middeleeuwse melodieén), twee fantasieén
van Edward Blankes (ca. 1550-1633), en fantasie van
Thomas Tomkins (1572-1656) en muziek van Henri
Purcell (1658-1695), Als afsluiting volgde nog een fantasy
van Thomas Morley (1557-1603), het "Ave Maris Stella”
van J.P. Sweelinck en het Pavan uit Suite nr. 7 van "The
Little Consort” van Matthew Locke (1632-1677)

Initiatief:

Het initiatief tot dit speciale benefietconcert werd genomen
door de heer Reinier van der Lof uit Weesp, erg betrokken
bij het werk van onze stichting Medewerking werd

i

verleend door het bestuur van St.Ansfriduskerk te
Amersfoort en de koster, de heer B. van Dam.

De dr. M. van Wichenstichting verleende medewerking bij
het tot stand brengen van de informatieboelkjes,

Door alle bereidwillige medewerking konden de inkomsten
uit de kaartverkoop netto aan de stichting worden overge-
dragen. Aan het eind van het concert bleek dat dit € 540,-
te zijn. Namens het Dagelijks Bestuur van de stichting sprak
de heer PH. Hoevenaars een dankwoord uit naar alle
medewerkers, in het bljzonder de vocalisten en
muzikanten. Een zeer apart concert met bijzondere
prestaties. Wie niet ter plaatse is geweest heeft echt wat
gemist!
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BOUW BEZOEKERSCENTRUM GEVORDERD

In het vorige bulletin g
werd bericht dat medio
augustus de bouw van
het bezoekerscentrum
echt begonnen was. In
de afgelopen maanden
is er hard aan doorge-
werkt. De contouren
van het gebouw zijn
goed herkenbaar, het dak is er op, de ramen zijn
geplaatst. Het wachten is op het glas om het wind en
waterdicht te maken. Binnen moet er nog het een en
ander gebeuren. Het lijlkt allemaal simpel, maar het
omvat toch nog heel wat. Eind maart moet de inrichting
gaan komen zodat half april het functionele gebruik kan

= gaan plaatsvinden. De
officiéle opening zal op 19
april volgen. Voor deze
opening kan slechts een
beperkte groep mensen
worden uitgenodigd, want
het gebouw is niet
berekend op 1000 of
meer mensen die bij de herdenking om 14.00 uur
verwacht worden.

In het vorige bulletin werd de aandacht gevestigd op
fundering (een kelder met puin) die op de bouwplaats in
de grond werd aange-
troffen. Verschillende
reacties zijn er op ge-
komen. Er is ook ge-
wezen op publicaties in
de kranten kort na de
bevrijding in mei 1945,
Daarin werd bericht dat
een gaskamer in aan- -
leg was, maar nooit gereed is gekomen, De loen
gevangen gehouden voormalig commandant Berg was
er naar gevraagd en die had een en ander erkend. De
gedachten gaan uit naar dat gebouw. De waterput moet
er volgens informaties al in de tijd van het Nederlandse
kamp (1939) zijn aangelegd en zal een bestemming als
bluswatervoorziening hebben gehad. Hij strekte zich in
diepte inderdaad tot de eerste wateraders uit. Het was
deze diepe waterput waarin de onderzoekers van Kamp
Amersfoort verbrandingsrestanten van het verbrande
archief van Kamp Amersfoort terugvonden. De restanten
van het elektriciteitshuisje waren duidelijk herkenbaar,
met name door de vele
restanten kabel die er
nog warern.

We hebben in het
vorige bulletin  de
lezers uitgenodigd zelf
eens te komen kijken.
Er zijn toch nog heel

wat mensen op de
koffie geweest. Die
belangstelling vonden
we erg leuk, maar ook
de praatjes er om heen
waren prettige, vaak
ook leerzame contac-
ten. Wie ook eens wil
komen kijken is van e
harte welkom op maandag t/m vrijdag, maar nog niet in
de weekeinden. Stadsbus 10 brengt u vanaf het station
naar de locatie "Boskamp”.

Wat de financién
betreft nog dit: van het
ministerie van VWS
werd heel veel geld
ontvangen, maar als
stichting zouden we
een deel, afgerond op
€ 100.000,-  zelf
bijeenbrengen. Met
heel veel kleine, wat grotere en enkele hele grote giften
is dat tijdig gelukt. Onze dank gaat uit naar iedereen die
daaraan heeft bijgedragen.

MUURBORD BEELD EN
BALLADE “DE APPELWEG" NOG
STEEDS VERKRIJGBAAR

Bij het secretariaat van de stichting zijn nog een aantal
muurborden en boekjes van "De Appelweg”
voorhanden. Mogelijk zin er lezers van ons
informatiebulletin die nog graag een exemplaar van
het muurbord of het boekje willen hebben. Anderzijds,
zoekt de stichting nog bijdragen voor
de nieuwbouw van het bezoekers-
gebouw.

Wie een bedrag van € 25,25 ("
overmaakt krijgt één muurbord
zorgvuldig verpakt thuisgestuurd.
Wie een bedrag van € 10,10
overmaakt krijgt één boekje "De Appelweg” in
de brievenbus.

De Appehven
1 De bedragen zijn inclusief
;i E verzendkosten en zo samen-
.:"_'.: : gesteld dat ze afwijken van de
~ reguliere  giften, zodat de
bedoeling direct duidelijk is.
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NIEUWE OPROEPEN

03.076 Karel Beversluis, predikant, verbleef van
oktober 1942 tot 2 maart 1943 (laatste transport
naar Vught bij ontruiming Amersfoort) in het PDA.
Zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen zouden
graag met medegevangenen uit het FDA of uit Vught
in contact komen voor nadere gegevens.

03-077 J. van Hoeven verbleef van januari 1945 tot
mei 1945 in het PDA. Hij vraagt zich af of er nog
andere oud-gevangenen zijn die hem kennen uit die
tijd. Ook contact met oud-gevangenen uit die zelfde
periode stelt hij op prijs.

03-078 Eisse Ritsema, geboren te Westeremden
(Groningen) op 21 april 1902, werd in de herfst van
1942 gearresteerd in de gemeente Kantens en
overgebracht naar de SD te Groningen (Scholtens-
huis). Vervolgens kwam hij in het PDA terecht, maar
half januari 1943 volgde overplaatsing naar Vught
waar hij korte tijd later, 1 februari 1943, is gestorven.
Zijn schoonzoon zoekt gegevens over hem en zou
graag in contact komen met medegevangenen die
hem nog gekend hebben. Wie helpt hern?

03-079 5.E. Bego, geboren te Rotterdam op
15-11-1811, woonde te Rotterdam Hillegersberg
aan de Oranje Nassaustraat 18 b (straat werd in
oorlog Philips Willernstraat genoemd). Hij was van
Nederlands-Israelitische afkomst. Hij huwde met
een niet-joodse vrouw (NH-gedoopt). Hij moet in tal
van strafinrichtingen en kampen zijn geweest, maar
welke? Genoemd worden: werkkamp Havelte 1942
(werken aan vlegveld), Steenwijk en Rotterdam
Kralingse Bos. Van Westerbork en Amersfoort
zouden geen registraties bekend zijn, maar het is
allemaal onduidelijk. Vraag: wie heeft hem gekend?
Wie weet er wat van hem?

03-080 Bastiaan Arie Kamp, geboren te Drongelen
in 1893, werkte in zijn woonplaats Schiedam bij de
scheepswerf Wilton Feijenoord. Op zijn werkplek
werd hij in 1944 gearresteerd en afgevoerd naar
Rotterdam, Iocatie Haagseveer. Op 6 juni 1944 werd
hij afgevoerd naar Kamp Amersfoort waar hij korte
tijd later op 30 juni 1944 is overleden. Ziin dochter
heeft nog veel vragen. Wie heeft hem gekend? Wie
weet er iets nader over hern en over zijn overlijden
kort na aankomast in het kamp?

03-081 Martin Baptiste Sterman, geboren te
Amsterdam op 27-02-1916, was muzikant van
beroep. Hij woonde destijds te Amsterdam, le
Helmerstraat 213 huis, Hij had een donkere
huidskleur want zijn vader kwam de Antillen, maar
zijn moeder was Nederlandse van geboorte. Van
hem is erg weinig bekend. Vermoedelijk 12 augustus
1943 werd hij naar Kamp Vught gebracht. Voor
degenen die zich in zijn levensloop verdiepen is het

belangrijk te weten of hij ook enkele weken of
maanden in Kamp Amersfoort heeft doorgebracht,
Wie weet er iets van hem? Zijn donkere huidskleur
moet toen in die tijd opgevallen zijn.

03-082 Wim Cats was in augustus / september 1944
lid van het buitencommando vliegveld Soesterberg.
Hij zoekt lotgenoten van het volgende voorval: Een
gevangene moest nodig zijn behoefte doen. Daarop
moest op commando het hele commando op rij de
behoefte doen. Vervolgens werd uitgelegd wat het
gevaar van de herhaalde luchtaanvallen was en hoe
men dekking moest zoeken door plat neer te vallen.
Dit moest terstond beoefend worden, Een pasje
achterwaarts en dan voorover neer met de neus
precies in... de zojuist gedane plas. Wie niet goed
neerging werd met de spijkerlaars wel even
geholpen, Tenslotte mocht een ieder met bevuild
gezicht weer opstaan. Wie heeft dit ook
meegemaakt? Wim Cals zoekt lotgenoten om er
over te vertellen,

03-083 Johannes Marinus
van Breemen (roepnaam
Jan) was 16 jaar toen de
oorlog in 1940 uitbrak. Hij
raakte snel bij verzetswerk
betrokken, werd in 1942
gepakt met valse papieren,
kwam in het PDA terecht
als gevangene nr, 7650, In
1944 (19 jaar oud) op
transport gesteld richting
Dachau maar uit de trein
ontsnapt en ondergedoken. Leefde in een hooiberg
nabij Rotterdam. Later uitgeweken naar Engeland,
daar in dienst van het Britse leger getreden, deed
dienst in de Zuid Pacific en in Egypte. Vervolgens
overgegaan naar het Nederlandse leger (zie foto),
dat hem via Thailand en Sumatra in de Indische
Archipel bracht, waar hij 4 jaar diende. Later
emigreerde hij naar de USA en werkte daar in een
gevangenis. Na zijn overlijden willen de kinderen in
de USA meer van hem weten. Wie heeft hem
meegemaakt, wie weet er wat meer van hem?

Heeft u informatie? Wilt u ook een oproep plaatsen?
Help anderen en uw stichting aan gegevens.
Reageer! Geef daarbij duidelijk het nummer aan van
de oproep waarop u reageert,

Secr. 5t. Nat. Mon. KEamp Amersfoort,
BAppelweg 1, 3832 RK Leusden.

Tel.: 033-4628000 (in ochtenduren)
Eax: 033-4628210

E-mail: info@kampamersfoort.al
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REACTIES OP OPROEPEN

Oud-gevangene E.FWellenstein uit Den Haag reageerde
op oproep 03-060 Jan Prent. Hij kon =zich zijn
medegevangene van toen nog voor de geest halen en
de nabestaanden informatie geven. Dat deed ook mw.
I. Folmer uit Enschede, die bezig was met de daghoek-
teksten van haar vader en daarin beschrijvingen vond
van Jan Prent. Hier kon dus nog iets worden door-
gegeven,

De heer P. Rodenburg uit Alphen berichtte over oproep
03-064 Louis Schrander het een en ander. Hij ligt
begraven op de erebegraafplaats Overveen en is
derhalve ook beschreven in het gedenkboek daarvan.
Hij was lid van de Parool-groep. Schrander wordt ook

vermeldt in erelijst Tweede Kamer, Schrander had een
bloemenwinkel in Haarlem, woonde ook in Haarlem.
Was in Haarlern geboren op 09-03-1913,

De heer G, Wilkens uit Utrecht herkende zich in de
oproep 03-068 van oud-gevangene Du Chatinler als
een lotgenoot uit kamnp Wien-Florisdorf en reageerde,

De andere oproepen in informatiebulletin 6 leiden
helaas niet tot meer duidelijkheid.

Reacties en gegevens zijn en blijven uiteraard altijd
welkomn, ook inzake vroegere oproepen. Reageer als u
iets weet!

DOCUMENTATIE & VOORWERPEN GEVRAAGD

Een enkel exemplaar van "Appél" en "Reveille”, bladen
van het Nederlandse Rode Kruis, werden de afgelopen
maanden ontvangen. Ook kregen we enkele losse
nurnmers van het weekblad "Op Korte Golf*. Het secre-
tariaat heeft er veel gegevens van oud-gevangenen uit
kunnen halen. Daarom: niet wegdoen, geef ze aan uw
eigen stichtingl

Regelmatig worden ook (oude) boeken ontvangen. Ze
#ijn altijd welkom voor de bibliotheek in opbouw. Soms
wordt een oud-gevangene weer aan een ontbrekend/
zoekgeraakt exemplaar geholpen. Kortom: er worden
nuttige bestemmingen toegepast. Daarnaast: al die
boeken bevatten een schat aan gegevens. We kunnen er
nog steeds uit leren.

Tot slot: van oud-gevangenen en nabestaanden kregen
we ook persoonlijke documentatie of dagboekteksten
aangeboden. In overleg wordt altijid bekeken of iets
Jeschikt is voor openbare inzage (bibliotheek) of niet
(besloten archief). In de praktijk blijken het waardevolle
bijdragen te zijn bij het vastleggen van de geschiedenis
van de plek van Kamp Amersfoort.

Herhaalde oproep:

De stichting zoekt alle soorten boeken en brochures.

. persoonlifke verhalen van oud-gevangenen enz. waarin
'Kamp Amersfoort aan de orde komt, hetzij alleen of

gedeeltelik in een verslag van oorlogservaringen. Qok

zijn welkom. Waar
mogelijk wil de stichting ook een kopie van bescheiden
maken voor het archief wanneer men iets liever als
gedachtenis in de familie wil houden. Het doorgeven
aan jongere generaties is immers ook belangrijl! Goot
nimmer iets weg. Brieven, geschrifien ete. die voor
mensen ogenschijiilijk geen waarde hebben kunnen
voor de stichting zeer waardevol zijn!

Ook foto's, dia's etc. van het kamp en bezoeken daar-
aan kort na de bevrijding zijn welkom, naast foto's of
ander beeldmateriaal van reiinies waarop vaak veel
personen te zien zijn.

; neem contact op met het
secretariaat (kantoor) van de stichting, of stuur het toe,
Adres: Appelweg 1, 3832 RK Leusden,
tel. 033-4628000/fax 033-4628210.

E-mail: info@kampamersfoort.nl

Op tevoren gemaakte afspraak (we maken tijd vrij en
houden rekening met de andere rondleidingen) ontvan-
gen de medewerkers u graag voor een informatief
gesprek en/of een rondleiding fer gelegenheid van de
overdracht van materialen. Ook kan daarbij geholpen
worden met het ordenen en toelichten van stukken,
hetgeen in de praktik bij de tweede generatie (de
kinderen van..) vaak hard nodig is omdat ... er thuis ...
nooit over werd gesproken, Vaak zijn er nog zoveel
vragen en begrijpt men dingen niet. In speciale gevallen
(als u bijvoorbeeld niet meer reizen kan) wordt bij
gelegenheid op afspraak aan huis opgehaald.

Bij brieven etc. van heel persoonlijke aard graag
aangeven of ze openbaar mogen ziin. De ervaring leert
dat in de gecensureerde brieven vrijwel nooit iets staat
waarvoor terughoudendheid gewenst is. Anders
hadden ze nooit verzonden mogen worden.

De kosten van opsturen wil de stichting graag vergoe-

den. Laat u daarom door eventuele verzendkosten niet
terugschrikken, Noem in een begeleidend briefie uw
postigiro- of bankrekeningnummer voor de verzend-
kosten en we begrijpen uw verzoek,

Ontvangstbevestiging:

De ontvangst van giften in geld of goederen wordt (liefst
per omgaande) schriftelijic bevestigd. Het bestuur heeft
enkele klachten gehad over de afgifie van voorwerpen
buiten het secretariaat om die niet per omgaande bij het
bestuur zijn gedeponeerd. Dringend wordt verzocht
schenkingen alleen aan het secretariaat af te geven en er
op te letten dat een ontvangstbevestiging wordt toege-
stuurd, Heeft u in het verleden iets afgegeven maar
nimmer een reactie gehad, reageer dan nu alsnog bij het
bestuur!
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SLUITING POLITIESCHOOL

De directie van de politieschool (primaire opleidingen),
onderdeel van het landelijke instituut voor politieoplei-
dingen (LSOP) heeft onder druk van de omstandig-
heden (minder op te leiden politemensen, nood-
zakelijke bezuinigingen) het besluit bekend gemaakt dat
de politieschool le Leusden per 16 januari 2003 wordt
gesloten. De opleiding wordt verplaatst naar Apeldoorn.

In 1968 verhuisde de politieschool van Wassenaar naar
het barakkencomplex van de kazeme De Boskamp,
voorheen Kamp Amersfoort, te Leusden. Dat was toen
nog grotendeels intact. In 1970-1971 werd een nieuwe
politieschool op het midden van het terrein gebouwd,
waarna de barakken aan de buitenzijde van het terrein
werden verlaten en gdesloopt. Het was tijdens deze
sloopactiviteiten dat in het voormalige kantoor van de
kampcommandant de muurschilderingen van Laszlo
Weiss werden herontdekt. Het stuk muur met
muurschilderingen heeft een jaar ingepakt gestaan,
waarna er in 1972 een nieuw gebouwtje tegen aan
werd gezet met de naam “ museumpaviljoen Kamp
Amersfoort “. Tezamen met de enig resterende
wachttoren, de klokkenstoel met appélklok en de laatste
originele barak (de barak “Werkstitten") zou dit het
herinneringscentrum (museum) Kamp Amersfoort gaan
vormen, maar niemand had daar toen ook maar één
gulden voor over. Sloop volgde in 1978 / 1979, De
belangstelling was in die tijd (helaas) minimaal, Vaak
wist men niet eens dat er nog een laatste barak, een
wachtioren, een klokkenstoel en het minimale
“museumpaviljoen” herinnerde aan een barre tijd van
onderdrukking,

In 1985 werd het museumnpaviljoen noodzakelijkerwijs
al wat verbeterd en de muur met muurschilderingen iets
bijgewerkt. De faciliteiten waren toen zeer beperkt: geen
water, geen ftoilet, minimale verlichting, geen
verwarming. De appélklok was kennelijk beschadigd
geweest want door oud-gevangenen werd een reparatie
bekostigd, waarna het resultaat bekeken en beluisterd
werd tijdens een reiinie. Vanaf die herdenking in 1985
startte de stille tocht op 4 mei van het “museumpavil-
joen” op het voormalig kamplerrein. In de volgende
jaren werd een kleine gedenkplaats aangelegd rondom
wachttoren en herinneringsgebouw,

In 1952 en 1993 werd door groepjes particulieren voor
het eerst schoonmaak- en renovatiewerk gedaan
rondom het monument en de voormalige schietbaan,
resulterend in de aanleg in 1994 / 1995 van de huidige
gedenkplaats, waarvoor de politieschool bereidwillig
gronden beschikbaar stelde. Na dit keerpunt nam de
belangstelling toe, werd in 2000 de muur met
muurschilderingen gerestaureerd en kwam het
"koperen gebouw" tot stand bij de gedenkplaats. Ook
hierbij wverleende de politieschool medewerking.
Vervolgens groeiden de bezoekersaantallen explosief en

werd een volgende uitbreiding van de gedenkplaats
bewerkstelligd, waarbij de politieschool met instem-
ming van de rentmeester van de landgoedeigenaar
opnieuw stukken grond beschikbaar stelde. In 2003
heeft zich dit herhaald in verband met de realisatie van
een bezoekersgebouw,

Op dit moment wordt gewerkt aan de afscheiding en
volledige verzelfatandiging van de gedenkplaats en het
nationaal monument (schietbaan en beeld). Het bestuur
van de stichting heeft de ontwikkelingen bij de
politieschool nauwlettend gevolgd maar heeft op de
gang van zaken daar geen invloed. Over het toekomstig
gebruik van het voormalig kampterrein - binnen of
buiten de politie? - kan op dit moment nog niets bericht
worden. Waar dat mogelijk is zal het bestuur de invioed
aanwenden om de belangen van de gedenkplaats te
behartigen.

Destijds is de oprichting van een politieschool op die
locatie fel bekritiseerd geweest door oud-gevangenen.
Het werkte als zout in nog gevoelige wonden bij de vele
slechte herinneringen aan de Nederlandse politie.
Inmiddels weten we ook dat veel politiemannen zelf als
gevangene in het kamp kwamen en een dure prijs
betaalden voor gewetenswerk. Terugkijkend kan nu
gesteld worden dat zonder de invined wvan de
politieschool het herstel aan de herinnering van Kamp
Amersfoort nooit in deze vorm tot stand was gekomen.
Ook was er niet zo'n specifieke gelegenheid ontstaan
om juist aan jongeren die kiezen voor een
geliniformeerd beroep een stuk beroepsvorming mee te
geven met vragen over de situatie van toen maar ook
met vragen over hun toekomstig functioneren in een
pluriforme samenleving. Een samenleving waar ook
vandaag de dag spanningen tussen groepen aanwezig
zijn, waarin lessen uit het verleden heel nuttig kunnen
zijn.
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