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Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Voor u ligt het eerste informatiebulletin. Ongeveer één
jaar na de oprichting van de stichting, Een bewogen,
nu en dan hectisch jaar ligt achter ons.

Op 18 april 2000 werd herdacht dat 55 jaar geleden
Kamp Amersfoort werd bevrijd middels overdracht
aan het Rode Kruis. Bij die gelegenheid werd een
nieuw gebouw op de gedenkplaats in gebruik
genomen met daarin het laatste stuk muur van dat
beruchte kamp, waarop de monumentale muurschil-
deringen van Laszlo Weiss aanwezig zijn, De muur én
de muurschilderingen zijn in die zelfde bouwperiode
gerestaureerd, Pas in februari waren alle formaliteiten
afgerond, toch was 17 april het werk kiaar.

Het is gelukt om bij die herdenkingsplechtigheid nog
enkele honderden oud-gevangenen van het kamp en
heel veel nabestaanden te kunnen ontvangen. Het
deed hen goed om te zien wat er is gedaan om de
herinnering op waardige wijze te bevorderen. Door
een aantal gemotiveerde mensen is enorm veel werk
verzet om die doelen te bereiken. Een woord van
waardering daarvoor is op zijn plaats,

Op de radio, in Tv-programma’s en vooral in een
verscheidenheid aan bladen werd aandacht besteed
aan Kamp Amersfoort, de gedenkplaats en de
plechtigheid. Er verschenen brochures die aandacht
trokken, Het geheel had tot gevolg dat een groeiende
siroom bezoekers op gang kwam: meer dan 10.000
mensen wisten de locatie te vinden.

De stichting neemt niet een voltooid onderwerp over
om stilletjes te beheren. Achter de schermen is en
wordt veel werk verzet om de stichting verder op te
bouwen en haar doelstellingen na te streven. Naast
formele zaken die moesten worden geregeld waren er
ook andere aspecten die aandacht vroegen. Er was
veel vraag naar informatie, zowel in het algemeen als
over oud-gevangenen in het bijzonder. Voor de
intemnetters kwam er een website (heeft u hem al

gezien? www kampamersfoori.nl) terwijl ook een
gepaste folder werd gemaakt.

Dit informatiebulletin is een verbindingsmiddel tussen
de stichting en u, belanghebbende, vriend of
anderszins geinteresseerde. U wilt immers weten wat
de stichting doet. Omgekeerd wil de stichting graag
kennisnemen van dat wat bij u leeft. Tot slot: de
stichting heeft ook uw hulp nodig. Informatie,
documentatie, boeken, foto's en geld (bankrekening
96 95 81 599) is er nodig om de doelstellingen na te
streven. Het vele werk dat gedaan moet worden

Van de voorzitter

vraagt in de komende tijd om een toenemend aantal
vrijwilligers, die "ingebed" moeten worden in de
structuur van de stichting.

De verwachting is dat er een hoop gaat gebeuren.
Extra aandacht gaat nu uit naar de toekomstige
eigendoms- en beheersstructuur, De intussen
verkregen "erkenning" door de rijksoverheid is hierbij

een enorme opsteker!

A.Schreuder.

Bijdragen welkom!

De stichting heeft veel plannen te ontwikkelen en uit
te voeren. Ook moet er veel aan educatie gedaan
worden. Voor grote projecten zal er zeker een beroep
gedaan worden op de daarvoor beschikbare subsidie-
bronnen. Voor het andere werk tussendoor moet er
ook geld beschikbaar zijn. Dat moet van de vrienden
en belangstellenden komen. Van alle kanten wordt
hulp geboden, vooral in natura.

Steun uw stichting
met een bijdragde.
U kunt de accept-
girokaart van uw
naam en adres
VOOTzien €n zo een
bedrag overmaken.
Ock mag dat ook

op de uw vertrouw-

de manier doen.

Het bankrekening-
nummer is
onveranderd;

96 95 81 599.

De inkomsten en
uitgaven van de
stichting worden
gecontroleerd door
een gerenommeerd
accountantsbureau,
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Door Jacques Kopinsky,

oud-gevangene van Kamp
Amersfoort, vooral bekend

geworden door de vele door
hem gemaakte kunstvormige uitingen, werden
speciaal voor de herdenking op 18 april 2000
en voor de op te richten stichting tekeningen
gemaakt. Deze tekeningen zijn destijds verwerkt
in de uitnodigingskaart voor de plechtigheid van
18 april 2000.

Door Cees Biezeveld is in overleg met Jacques
Kopinsky vanuit twee verschillende tekeningen
een logo veor de stichting ontwikkeld,

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Door Ralph Prins, typograaf en beeldend kunstenaar,
ontwerper van onder andere de monumenten Kamp
Westerbork te Hooghalen en Apeldcornse Bos te
Apeldoom, posters voor Amnesty International etc.,
is belangeloos geadviseerd in deze materie.

Een door prikkeldraad omgeven roos herinnert aan
de "Rozentuin”, een aspect dat specifiek is voor de
herinnering aan Kamp Amersfoort en waaraan zeer
vele, bijna alle oud-gevangenen herinneringen
hebben overgehouden. De roos doorsteekt het
prikkeldraad,

Het lettertype Tekion kent een ronde maar soms
ook hoekige vorm, zodat het harmonieert met de
roos van Kopinsky.

Het nieuwe gebouw op de gedenkplaats

Niet iedereen kent de gedenkplaats van Kamp
Amersfoort. Zelfs degenen die wel het bestaan er
van kennen, beseffen niet altijd hoe het er daar
uitziet, wat er is. Een aantal direct betrokkenen (oud-
gevangenen) is bijvoorbeeld niet meer tot reizen in
staat. Vooral voor hen volgt hier wat informatie.

Nadat defensie in 1968 het kazemeterrein verlaten
had, bleven er een wachttoren en de klokkenstcel
met appelklok bewaard. Ze stonden nog niet bij
elkaar. Van de oude barakken zou er één bewaard
blijven. Daarin zou een herinnersingscentrum komen,
hetgeen nimmer is gerealiseerd. Bjj de sloop van de
barakken werden in het vroegere kantoor van de
kampcommandant muurschilderingen ontdekt, ooit
gemaakt door gevangene Laszlo Weiss, Het stuk
muur met die muurschilderingen bleef bewaard. Later
heeft de politieschool, die zich in 1968 op het terrein
vestigde, om dat stuk muur heen een kiein gebouw
laten maken, dat museumpaviljoen werd genoemd.
Dit heeft lang een minder opvallend bestaan geleid.

Foto: muurschilderingen die de “arbeidende”™ gevangenen moesten
uitbeelden, een puur propagandistisch geheel.

2

Foto: overzichisschildering van het kamp In vogelviucht.
De sitistle die uitgebeeld wordt is de tweede periode van hel
Kamp Amersfoon, dus na de ultbreldingen van 1943,

In 1999 verkeerden zowel de monumentale muur als
de muurschilderingen in een heel slechte staat.
Restauratie bleek hard nodig. Begin 2000 is dat
gerealiseerd door de restaurateurs R Bremer en
PDijkman. Het Instituut Collectie Nederland, vertegen-
woordigd door R.Crévecoeur, gaf belangrijke
aanwijzingen. De schilderingen zijn ook gereinigd
waardoor de kleuren helderder over komen. De
pleisteriaag werd met restauratietechnieken goed op
de bakstenen ondergrond vast gezet. Het geheel ziet
er nu verzorgd uit.

Het oude “museumpaviljoen” voldeed niet. Er waren
geen voorzieningen (water, verwarming, toilet,
behoorfijke elektriciteitslevering) en er was een
vochtprobleem. De monumentale muur met
muurschilderingen was door zout aangetast. Architect
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R.Lagerwaard te Amersfoort maakte geheel belange-
loos een ontwerp voor een functioneel nieuw gebouw
met een opvallend uiterdifk en een aandachttrekkende
lichtinval. Door klimaatbeheersing worden de
muurschilderingen nu goed beheerd. Voor bezoekers
is er zitruimte en een (gehandicapten-ftoilet
beschikbaar, Voor gidsen en andere vrijwilligers is er
een kleine pantry beschikbaar, waarbij ook voor
bezoekers voor koffie of frisdrank gezorgd kan
worden, want soms komen de emoties wel eens
los... In maart 2001 heeft Rotary Amersfoort-Stad
voor videoapparatuur gezorgd zodat ook historische
beeldinformatie op de gedenkplaats beschikbaar is.

Bij de realisatie van de bouw is hulp ondervonden
van het ingenieursbureau DHV, de buurman op het
terrein, en Heiligers Bouw & Onderhoud, de bouwer.
Velen uit de bouwwereld hebben ook op allerlei ter-
rein bijdragen geleverd (het gaat te ver om ze in dit
verband allemaal te noemen), de verschillende soor-
ten bouwvakkers niet in het minst door zeer gemo-
tiveerd hun werk te doen. Het politiecopleidings-
instituul heeft "bouwstenen” bijgedragen, terwijl
leidingenspedalist Van Voskuilen BV een paar
meoeilijkheden hielp op te lossen. De gemeentebe-
sturen van Leusden en Amersfoort financierden de
hoofdsom, het fonds SFMO dekie de tekorien. Het
eindresultaat van alle inspanning is een fraai en
functioneel gebouw dat de gedenkplaats in
waardigheid verhoogd.

Foto: Het gebouw op de gedenkplaats met zijn cpvallende koperen
afwerking. Op de achtergrond Is de wachttoren zchibaar.

In het nieuwe gebouw heefl de
maquette van Expogé een over-
zichtelijke plaats gekregen. Er zijn
foto’s met toelichting, enkele teke-
ningen en informatieborden aange-
bracht. In de binnenruimte, met
de historische muurschilderingen,
hangt ook nog de beruchte appel-
Klok. Voor bezoekers is sinds 1992
een bezoekregister aanwezig waar-
in reacties weergegeven kunnen
worden. Er wordt veel gebruik van
gemaakt. Uit de registers blijkt ook
hoe — vooral de laatste jaren - de
gedenkplaats is gaan functioneren.
De registers tezamen vormen een
monument op zich!

Op het openluchtgedeelte van de gedenkplaats staat
de resterende wachttoren, terwijl een symbolisch
vijvertje herinnert aan de vijver in het siertuintje van
de kampcommandant, waarin ook de klokkenstoel
met appelklok was opgenomen. De klokkenstoel staat
op de gedenkplaats (de klok zelf hangt binnen).

Een symbolische appélplaats, een grindviakte, kent de
schimmen van het appel in de vorm van begroeide
zuilen. Van dwars bezien doet de zuilengalersij denken
aan de palen van de rozentuin, de beruchte straf-
staanplaats. Klimrozen moeten de herinnering aan de
"rozen”-tuin ondersteunen. De naam “rozentuin”is al
in de begintijd in 1941 door gevangenen bedacht als
een vorm van geestelijke weerstand. De punten van
het prikkeldraad werden als dooren van rozen
beschouwd. Het praten over de "rozentuin” werd zo
sterk, dat zelfs de kampleiding de naam in het Duits
overnam! Triest is het, dat oud-gevangenen later zo
vaak niet begrepen werden, Soms werd gezegd: " Als
er nog een rozentuin was waar je mocht lopen, dan
was het toch zo slecht nog niet..”. Het gevolg laat zich
raden. Omdat "ze” toch niet begrepen werden,
klapten ze vaak dicht en zeiden niets meer over hun
herinneringen aan die martelplaats.

Oud-gevangene ]J.Kopinsky maakte ooit een tekening
van prikkeldraad, dat overgaat in een bloeiende roos.
De wens die velen van ons in ons dragen: dat
prikkeldraad van concentratiekampen vervangen
wordt door echte rozen, dienend om door mensen
aan elkaar te laten geven als teken van waardering,
genegenheid. Het nieuws van alledag maakt ons
echter bewust dat de geschiedenis van toen moet
worden doorgegeven aan jongere generaties,
Educatief werk is ook een doelstelling van de
stichting!

In 1995 is die tekening gebruikt om bij de opening
van de gedenkplaats in steen uitgehouwen daar
geplaatst te worden als herinnering aan het fjden in
de “rozentuin“van kamp Amersfoort.

Degenen die we respectvol herdenken eren we met
echte rozen, regelmatig vers, binnen in het gebouws.
Van tijd tot tijd ook buiten. Wie op bezoek komt mag
gerust eens een roos achterlaten.

Folo: De uit prikkeldraad voortkomende roos, naas een tekening
van oud-gevangens | Kopinsky,
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ACTIVITEITEN 19 APRIL / 4 + 5 MEI 2001

19 APRIL 2001:
BEVRIJDINGSDAG KAMP AMERSFOORT (19 APRIL 1945)

10.30 uur:

10.00 uur
tot

16.00 uur
14.00 uur
19.00 uur

19.30 uur

4 MEI 2001:

10.00 uur
tot
21.30 uur

11.00 yur

Vergadering algemeen bestuur stichting vangt aan met kranslegging bij Nationaal
Monument Kamp Amersfoort (beeld Gevangene voor het vuurpeloton).

Het bestuur roept alle betrokkenen en belangstellenden op om op eigen wijze te herdenken
dat 56 jaar geleden Kamp Amersfoort werd bevrijd door overdracht aan het Rode Kruis. Eris
dit jaar geen massale georganiseerde herdenking of relinie.

Gedenkplaats open voor het publiek, gidsen voor informatie of spontane rondleiding
aanwezig.

Demonstratie van de website www kampamersfoort.nl voor hen die dat medium niet
(kunnen) gebruiken maar wel geinteresseerd zijn.

Georganiseerde rondleiding over gedenkplaats en langs nationaal monument.
Georganiseerde rondleiding over gedenkplaats en langs nationaal monument.

Herdenkingslezing Kamp Amersfoort. (nadere informatie over aanvraag kaarten volgt eind
maart / begin april op de website en in de Amersfoorise Courant)

De bijeenkomst wordt geopend en afgesloten door de voorzitter van de stichting, de heer
A.Schreuder. Locatie: hal hoofdgebouw DHV, e bereiken via Laan "40-'45/Appelweg. Voor
parkeren: 2e inrit links, gezien vanaf Laan 1914. Borden wijzen naar "Lezing Kamp
Amersfoort™. De inleiders worden geintroduceerd door de heer ].Lodewijks, hoofdredacteur
bij de Amersfoortse Courant.

1e¢ inleider: drs. B.Middel, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, fractie Partij
van de Arbeid.

Onderwerp: ~ De oorlog is lang voorbij, maar gaat toch nooit over, "

2e inleider: mw. drs. G. von Frijtag, historica, uitvoerster geschiedkundig onderzoek

naar Kamp Amersfoort in opdracht van de gemeente Amersfoort. Dit
project maakte deel uit van het plan van aanpak van de gemeenten
Amersfoort en Leusden uit 1999 en wordt voor tweederde deel
gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Onderwerp: Tussenbalans van het meerjarig onderzoek,

Deze herdenkingslezing is een initiatief van de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, de Amersfoortse Courant en het politieopleidingsinstituut LSOP, locatie IBP-
Leusden.

NATIONALE HERDENKINGSDAG

Gedenkplaats open voor het publiek, gidsen voor informatie of spontane
rondleiding aanwezig van 10.00 — 17.00 en 18,00 - 21.00 uur.

Er is op 4 mei een busdienst van het station Amersfoort naar het nationaal monument &
gedenkplaats Kamp Amersfoort van 10.00 - 17.00 en ten behoeve van de stille tocht. Zie
spediale informatie busvervoer.

Herdenking Montessorischool 't Ronde uit Leusden (adopteerde het Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, het beeld "Gevangene voor het vuurpeloton” (ook wel Stenen Man
genoemd). Verzamelen bij gedenkplaats 10.45 uur. Kranslegging bij het monument: 11.00
uur. Ook het gemeentebestuur van Leusden is hierbij vertegenwoordigd, terwiji ouders en
andere familieleden en belangstellenden vaak aansluiten.
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19.00 uur STILLE TOCHT vanaf gedenkplaats, langs het Nationaal Monument Kamp Amersfoort, het
beeld “Gevangene voor het vuurpeloton™ van Frits Sieger, via Appelweg (Leusden),
Laan '40.'45, Laan 1914, Dodeweg naar begraafplaats Rusthof (corlogsgraven, "-ook van
kampslachtoffers-" en Russisch ereveld) voor kranslegging en stilte. De gemeentebesturen
van Leusden en Amersfoort zijn hierbij vertegenwoordigd.

Er is een busverbinding van station Amersfoort, vertrek 18.45 uur, speciaal voor aansluiting
bij de stille tocht. Voor hen die niet de hele afstand lopend kunnen volbrengen is er
busvervoer vanaf de gedenkplaats naar begraafplaats Rusthof. Na afloop is er busvervoer
terug naar de gedenkplaats (geparkeerde auto’s) en naar het station (reizigers openbaar
vervoer). Zie speciale informatie busvervoer.

Bij de gedenkplaats is parkeerruimie beschikbaar.

5 MEI 2001: BEVRIJDINGSDAG

10,00 uur Gedenkplaats open voor het publiek, gidsen voor informatie of spontane
tot rondleiding aanwezig van 10.00 - 20.00 uur.
20.00 uur

Er is op deze dag geen busdienst van of naar het station Amersfoort! Wel op 4 mei.

BUSDIENST 4 MEI 2001

NATIONAAL MONUMENT KAMP AMERSFOORT
Voor alle belangstellenden die op 4 mei 2001, de naiionale herdenkingsdag, ¢en bezoek willen brengen aan het
Nationaal Monument Kamp Amersfoort en de gedenkplaats Kamp Amersfoort of deel willen nemen aan de stille
tocht (start 19.00 uur) vanaf het voormalig kampterrein, langs het Nationaal Monument naar begraafplaats
Rusthof waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden, wordt het volgende bekend gemaakt:

Busdienst station Amersfoort - v.m. kampterrein (gedenkplaats) vv:

Vertrek station: 10.00 uur Vertrek gedenkplaats: ong. 10.10 uur
11.00 uur ong. 11.10 uur
12.00 uur ong. 12.10 uur
13.00 uur ong. 13.10 uur
14,00 uur ong. 14.10 yur
15.00 uur ong. 15.10 uur
16.00 uur ong. 16.10 uur
17.00 uur ong, 17.10 uur
18.00 uur ong. 18.10 uur

18.45 uur (aansluiting op stille tocht)
Vertrekpunt bussen: bij instapplaats treintaxi's (vraag wel naar juiste busje!).
Busvervoer bij stille tocht:
Voor hen die niet meer in staat zijn de volledige route lopend af te leggen is er busvervoer vanaf de
gedenkplaats Kamp Amersfoort naar Rusthof beschikbaar.
Busvervoer na afloop stille tocht:
Na afloop van de stille tocht is er busvervoer terug beschikbaar van begraafplaats Rusthof naar de gedenkplaats
Kamp Amersfoort (autogebruikers) en aansluitend naar het station Amersfoort (reizigers openbaar vervoer).

Kosten:
Aan dit busvervoer zijn geen kosten verbonden. De gemeente Amersfoort biedt deze busdiensten aan!

5 mei 2001:
Op 5 mei zijn er geen voorzieningen getroffen!

Bestuur stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
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Kamp Amersfoort heeft er een ontmoetingsplaats bij

Kamp Amersfoort heeft er een ontmoetingsplaats bij.
‘Online’, zoals dat heet, oftewel op het intemet. In
minder dan vijf maanden tijd bezochten al bijna 8500
mensen uit meer dan dertig verschillende landen de
website. Dat is meer dan vijitig per dag.

Ex-gevangenen in het buitenland - vooral in Australié,
Canada en de Verenigde Staten - maken gretig
gebruik van de site. Eindelijk is er informatie
beschikbaar die voor hen - én voor ex-gevangenen
die door hun leeftijd de reis naar Amersfoort niet
meer kunnen maken - bereikbaar is. Zij kunnen
immers nie 20 maar op bezoek bij de gedenkplaats
van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, op
en rond het terrein van politieschool De Boskamp aan
de Appelweg. Van achter de computer, in welke
uithoek van de wereld dan ook, komt Kamp
Amersfoort nu de huiskamer binnen.

Met diverse ex-gevangenen is inmiddels uitvoerig
contact per e-mail ontstaan. Voor sommigen is dat
contact zeer belangrijk en bijzonder.

Neem Roelof Buitink wuit Tulsa in de Verenigde Staten.
Hij heeft thuis nooit veel verteld over zijn periode in
Kamp Amersfoort. Sinds kort, sinds de ontdekking
van de site, is dat veranderd. Meneer Buitink achter
de computer in Oklahoma, zijn jongste dochter in
Colorado. Beiden virtueel op bezoek in Amersfoort.
Bijna hand in hand. Via de telefoon vertaalt hij in het
Engels wat zijn dochter wil weten, En...inmiddels zijn
er via E-mail twaalf hoofdstukken binnen over de
Amerikanen welke in het Kamp waren opgesioten.
Elke dag schrijii meneer Buitink, en verwerkt letter
voor letter het verleden.

Albert Mosterd (gev.nr. 9726, Block 8) uit Melboume
(Australi€), schrijft veel, én vaak, wanneer zijn
gezondheid dat toelaat. Vanuit zijn eigen stoel, zijin
eigen plek. Wanneer hij dat wil. Ontroerende details
over zijn trieste verleden staan nu op papier, om
nooit meer te worden vergeten. Ook per post stuurt
hij dingen toe, zoals zijn P.D.A. brief aan ouders (nu
in het museumgebouwtje &n ook op de site te zien)
en andere waardevolle materialen.

De briefwisseling gaat niet altijd alleen maar over de
oorlog. Ook over een dochter die aan het verhuizen
gaat. Of de komende operatie van meneer Mosterd.
Weer of geen weer, een “vaste klant' op de site. En
binnenkort... zijn verhaal. Een aantal keren per dag is
hij even vanuit Melboume op bezoek in Amersfoort.
En dat doet goed.

Stoffel Wamaar (gev.nr, 913) uit Maassluis heeft geen
computer. Maar hij is wel een grote promotor in zijn
eigen regio!

Ook voor nabestaanden en kinderen van ex-gevan-
genen heeft de website zijn waarde als ontmoetings-
plaats waargemaakt. Hier nemen we als voorbeeld
Elma en Carina. Hun vaders waren beiden in het
Kamp. De dochters waren ieder op zoek naar een
verhaal. Nu ze elkaar hebben ontmoet, doen ze dat
samen, Motiveren elkaar om door te gaan, en dat
gaat zeker lukken. Elma’'s boek is al in een vergevor-
derd stadium,

Voor het merendeel van de bezoekers vormt de
website vooral een interessante en makkelijk
toegankelijke bron van informatie over Kamp
Amersfoort. Maar de bezoekers zelf zijin dat ook,

De heer J. Wessel en mevrouw M. Smith-Wessel
hebben hun vader David verloren in Auschwitz, Op
onbekende datum is David Wessel vanuit kamp
Amersfoort naar Auschwitz gedeporteerd. Hij schreef
nog één brief uit Kamp Amersfoort. De omslag van
het bekende boek over de Jodenvervolging van de
schrijver J. Presser vertoont de allerlaatsie foto
waarop David Wessel is te zien...

Nu leveren de heer en mevrouw Wessel belangrijke
bijdragen voor o0.a. de instandhouding van de
herinnering aan "Loods 24" en voor de "Bronnenlijst”
op de Intemetpagina van Kamp Amersfoort”.

Zo ontstond er contact met Sandra Niessen uit
Canada. Haar (Nederlandse) vader heeft vrijwel nooit
een woord gesproken over oorlog of verzet, Na zijn
overlijden heeft Sandra Niessen een manuscript van
meer dan 600 pagina's gevonden (afgelopen septem-
ber), waar zijn ervaring met Kamp Amersfoort instaat.
Een openbaring, tegelijkertijd een dramatisch feit.
Goed, als er dan contact kan zijn, wat houvast geeft.
Als er een site is waar beelden te zien zijn. Wanneer
iemand meteen een vraag kan stellen. Een antwoord
of verwijzing is vaak maar enkele seconden
onderwegd.

Ook via de website kwam Meneer Otten (gev.nr.
2759, Schreibstube) uit Haarlem, met een map vol
materiaal, originelen. En met een lang, boeiend
verhaal over zijn ontsnapping. Inmiddels heeft hij een
computer aangeschafl, om o.a. in contact te kunnen
zijn met de herinnering aan het Kamp. Binnenkort
staan ook zijn ervaringen uit het kamp op de site.
Door de publicatie van nieuwe verhalen, documenten
en feiten, komt er meer informatie over het voorma-
lige PDA beschikbaar. En die informatie kan gebruikt
worden om de vele vragen van bezoekers aan de
website goed en zorgvuldig te beantwoorden, Of door
scholieren en studenten die de website gebruiken
veor bijvoorbeeld werkstukken. Zo kent de website
verschillende functies. Zij is niet alleen een ontmoe-
tingsplek en een bron van informatie, maar ook van
educatieve waarde, Van basisschool tot en met
universiteit. Qude feiten en actuele gegevens, welke
dagelijks bijgewerkt worden. De site is een modem
boek over Kamp Amersfoort geworden, waarvan het
einde nog steeds niet in zicht is.

Het adres van de website: www kampamersfoori.nl
Gert Stein en Annemiek Liitlejohn

‘Een virtueel monument’

Niet alleen ex-gevangenen en hun nakomelingen
waarderen het initiatief van bedenker, maker en
beheerder Gert Stein. Dat blijkt onder meer uit het
gastenboek van de website. Daarin wordt Stein
bedolven onder complimenten. Een selectie:
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* U heeft hier iets heel moois en waardevols samen-
gesteld. Uit alles spreekt uw betrokkenheid. De site
zit prachtig in elkaar en vormt zo een geweldig stuk
documentatie over een zwart stuk uit onze geschie-
denis. Ik hoop dat veel, vooral ook jongere men-
sen, uw site zullen lezen.

* [k ben zeer onder de indruk van jullie website, het
helpt mij om te begrijpen wat mijn Vader heeft
meegemaakt in de oorlog.

* Voor geschiedenis op school, moeten we een
werkstuk maken over een kamp uit de tweede
wereldoorlog, deze site is echt geweldig, veel
informatie!

* Eigenlijk zou ik [de website] een virtueel monument
willen noemen.

¢ Dit is een van de beste sites die ik heb gezien over
dit soort onderwerpen. Het zal velen, inclusief
mijzelf, die direkt of indirekt bij de tweede wereld-

oorog betrokken zijn, enorm goed doen dat aan
dit, lange tijd verwaarloosde hoofdstuk,nu eindelijk
eens op verantwoorde wize aandacht wordt
besteed.

¢ Great job, well done, thank you.

De website is ontstaan in oktober 2000 uit een
particulier initiatief. Het idee om informatie over Kamp
Amersfoort beschikbaar te stellen via het Internet,
ontstond ongeveer drie maanden daarvoor, Op 13
november werd de site over Kamp Amersfoort
aangekondigd in de Amersioortse Courant. Deze dag -
13 november - is min of meer de officié¢le start van de
website.

Inmiddels is het eigendom van de complete homepage
— het ontwerp en het auteursrecht — door Gert Stein
belangeloos overgedragen aan de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort.

'De Boom' staat er niet meer...

Jarenlang stond er een opvallende grensbeuk aan de
Appelweg, toevallig op de plaats waar later de grens
van de gemeenten Leusden en Amersfoort kwam te
lopen, een grens die ook dwars door het gebied van
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort kwam
te lopen maar niet verhinderen kon dat het gewoon
"Kamp Amersfoort” werd genoemd, gelegen aan
Laan 1914 te Amersfoort, waar de voorste
controlepost met slagboom het publiek op afstand
hield.

De enorm grote boom viel in de omgeving op. In
1663 werd hij aangetast door de reuzenzwam, voor
de boom het einde na vermoedelijk 200 jaar. Om
toch iets voor de omgeving te bewaren werd door de
gemeenten Leusden en Amersfoort de kruin
verwijderd, zodat het gevaar voor vallende delen
werd weggenomen. De stam bleek zo imposant, dat
velen er naar keken, Zo ook de oud-gevangene van
Kamp Amersfoort Pieter Ista, destijds 17 jaar, die na
enkele maanden werd vrijgelaten maar later bij een
razzia werd opgepakt en als werkslaaf werd
afgevoerd. Daarbij kwam zijn eerdere gevangenschap
in Amersfoort weer boven en volgde een reis "naar
het costen” met veel ellende. De bevrijding door het
Russische leger heeft hij niet als zodanig ervaren, de
slachtoffers van het nazi-rijk werden aan hun lot
overgelaten.

Foto: stronk van de
grensbeuk, zoals hYf de
laatste bekend was,

In het bevrijde Nederland kan hij amper op krachten
komen, werd gekeurd voor de militaire dienst en
opgeroepen voor opleiding in kazemne “De Boskamp”
in Leusden, het voormalige.., kamp. Volgde nog
uitzending naar Nederlands-Indié voor acties. De
gevolgen zijn niet eenvoudig te beschrijven. Na lange
tijd krijgt Pieter Ista in de omgeving hulp bij een
gespedialiseerd instituut. Bij een wandeling ontdekt hij
het: opnieuw is hij in "het kamp”. Bij een korte rust
naast de boom krijgt hij een ingeving. Hij schrijft een
gedicht:

Ik,

stronk van de plant

die het hoorde en zag

en niet vergeet

houd even stand

tot de laatste dsg

van het oude geslacht dat nog weet.

Hier op de kant
tussen beeld en dier
houd ik de wacht.

Met het beeld wordt het nationaal monument op de
oude schietbaan bedoeld. Dier wijst op het
nabijgelegen dierenasiel.

Het is deze spontane herinnering aan het Kamp
Amersfoort die mede gemaakt heeft dat de aandacht
van voorbijgangers vaak werd getrokken, Was dat
niet onbewust de bedoeling van Pieter Ista?

Op woensdag 25 oktober 2000 neemt een vrachtau-
tobestuurder de bocht naar een inrit fets te ruim,
raakt de boom, sleurt de kolossale boomstronk mee
de weg op. De hulpdiensten respecteren de boom,
er wordt eerst overlegd hoe te handelen,

De boom mag daar verder rusten tot de natuur de
sporen heeft uitgewist, Nog trekt de verterende stam
aandachi, Daarom is de omgeving iets verzorgd. Het
is niet de bedoeling dat de boom een monument op
zich vormt, want er is maar één monument voor de
herinnering aan Kamp Amersfoort, het nationaal
monument op de voormalige schietbaan!




Nationaal monument
Kamp Amersfoort

Het beeld "Gevangene voor het vuurpeloton”
gemaakt door de oud-gevangene Frits Sieger, is
nog altijd indrukwekkend, vooral door zijn
eenvoud. Een herinnering aan het verleden en
een waarschuwing voor dat wat zich herhalen
kan. Beslist geen "Stenen Man” zoals de
volksbenaming fuidt.

Foto in de
winterperiode
gemaakt, met
scherpe Echt /
schaduw en droog /
na4 contrasten, zoals
het beeld in de
wintertijd
sangetroffen wordt

Wachttoren

Qorspreakeljk hoorde er een trap onder en -~
waren aan de ziflant (deels) en achterzijde
(geheel) Weine ruitje in houten sponningen

aangebracht. Een zoekficht, een telefoon en
een machinegewees vormden de uitrusting

voor de denstdoende bewaler.
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Klokkenstoel

* Hierin hing d¢ beruchee
«  appelkok

Naald met
tekst

De tekst is nog altijd
indrukweklkend, maar wordt
slecht gelezen door een deel

van het pubbiek. Trimmers,
maourtainbikers, hondenuit.
laters en jongeren zonder
toezicht gebruiken het terrein
niet 20 respectvol als gewenst
Er vakt nog veel te doen voor
de stichting

Boeken & documentatie welkom!

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog
hebben veel oud-gevangenen hun persoonlijke
ervaringen opgeschreven. Soms verschenen die in
eenvoudige vorm, een enkele maal in een verzorgde
boekvorm. Regelmatig krijgen we bericht van de
verhalen die binnen de familie zijn gebleven. Centraal
is dat materiaal nooit echt actief voor dit Kamp
Amersfoort verzameld. Ook nu nog zjn oud-
gevangenen bezig hun belevenissen op papier te
zetten en in boekvorm uit te geven!

De stichting stelt bijdragen (ook in kopievorm) op
prijs om de getuigenverklaringen centraal te bewaren,
beschikbaar te houden voor later, voor onderzoek,
Ook documenten of kopieén daarvan zijn altijd
welkom. Ze helpen mee de onbekend puzzelstukjes
van kamp Amersfoort te zoeken.

De ergste berichten zijn de meldingen, dat na een
overliiden van alles is weggegooid. Soms ook in een
opwelling, ontstaan door de ellende die jarenlang in
stilte is beleefd. De kinderen, de tweede generatie,
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kunnen vaak ook veel belevenissen verhalen.
Twijfel nooit. Boeken en documentatie zijn nooit
teveel en altijd welkom. Probeer verloren gaan altijd
te voorkomen. U kunt het altijd toesturen of contact
opnemen met het secretariaat van de stichting,
Appelweg 1, 3832 RK Leusden,

telefoon 033-4628000.

Nieuw telefoonnummer

Het politieopleidingsinstituut waar de gedenkplaats
aanwezig is en waar ook het secretariaat van de
stichting ziin basis heeft krijgt een nieuw telefoon
nummer. Per 31 maart vervalt 033-4679400 en
wordt het nieuwe nummer 4628000,

Als u telefonisch contact zoekt, krijgt u de receptie
van het politieopleidingsinstituut IBP-Leusden aan
de telefoon. Vraag dan naar temand van de
stichting. Is er niemand bereikbaar, geef dan uw
telefoonnummer op. U wordt zo snel mogelijk
teruggebeld!

Prirged by Scanmatl Lithoservice, Amersfoorn



